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#Sofranınincisi 


ŞİMDİ DE 
SOFRALARINIZI 
MEŞHUR EDECEK 


ncinin tüm zarafeti, 

şimdi Türkiye'nin gururu, 
dünyanın ilk inci yemek takımı 
“ine Pearl ile sofralarınızda. 


dünyada bir ilke imza atarak 
bu gururu Türkiye'ye yaşatan 
Karaca, Fine Pearl Serisi ile 
sofralarınızı okyanusun 

en zarif parçasıyla 
bütünleştiriyor. 


araca, incinin güzelliğini ve 
zarafetini yansıtan Fine Pearl 
yemek takımıyla sofralarınızı 
her zamankinden daha 
kusursuz ve etkileyici yapıyor. 
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Inspired by Puglia, we blend design, functions, materials and colours to create harmonious living, 
Pasgnale Natuzzi 


lable in our stores. 


Free Interior Design service av. 
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Levent Cad. Alizeren Sok, No:2 
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IKEA İLE 
YILBAŞI 
SIRA DIŞI! 


Yeni yıla geri sayım başladı. 
Yılbaşı alışverişi için IKEA'ya gelin; 
rengarenk yüzlerce üründen 
dilediğinizi alın, evde ailece 
keyifli bir yıla girin. 
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57 “Www.IKEA.G 
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İstanbul: Ümraniye, Bayfmipâşü / İzmir / 


toljum Bursa / Anatolium Ankara / Bodrum Sipariş ve Teslim Noktasi 
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we CardFinans ve Maximum Kart'a özel 
CARDFİNANS 150 TL ve üzeri alışverişlerde vade farksız 6 taksit. 


Örtü (130x180 cm), 904 


g.99t 2ad 


VINTER 2016 
Tealight mumluk 
(8 cm), buzlu cam 


Üstelik IKEA Aile Kart sahiplerine 9 taksit fırsatı. 
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VINTER 2016 / e gh 
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Kokusuz blok mum 


aj VINTER 2016 
3'lü kapaklı kutu seti 
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AVRUPALI YAŞAM TARZI, 
VILLEROY & BOCH ETİLER 
MAĞAZASINDA HAYAT 
BULUYOR. 


Villeroy & Boch'un ilham veren köklü hikayesinin sunulduğu 
Etiler Mağazası aynı zamanda markanın Avrupalı yaşam tarzını da 
temsil ediyor. Dekorasyon trendlerini etkileyen koleksiyonların da yer 


aldığı mağaza Haziran 2016'dan bu yana hizmet veriyor 


Villeroy & Boch'un 268 yıllık tarihi mirası, tasarım odağı ve ilham veren ürünleri 
3 ana tema etrafında toplanıyor. Klasik ve zarif bir yaşam tarzını temsil eden Villa 
Chic, doğal ve samimi bir yaklaşım sunan Country Club, yalın ve şehirli City Loft 
Bu 3 ana tema çerçevesinde hayat bulan Villeroy & Boch Etiler Mağazası; mimari 


tasarımı ve sergilendiği ürünler ile fark yaratıyor 


"CENTURY UNLIMITED 


Gösterişli, prestijli, zamansız ve klasik güçlü öğelerden esinlenen 


Villa Chic teması içinde yer alan ürünler eşsiz bir estetik d 


temsil ediyor 


MON G(EUR, 20. yüzyılın Jugendstil tarzının günüme uyarlanmış 
u MON 


CCEUR dekor karolar, etkileyici ve estetik bir yeteneğe sahip. Rö 


hali olarak öne çıkıyor. Desen ve renklerin önplanda oldu 


Iyeflerdeki etkileyici efekt sayesinde karolar neredeyse antika bir 


görünüme sahip oluyor. Dekorların ana karlarla kombinlenmesi ile 


ise klasik bir tasarım yaratılabiliyor 


Villa Chic temasında yer alan özel tasarım lavabo OCTAGON hem 
malzeme hem de tasarım kalitesi anlamında benzersiz bir lüks 


sunuyor, Kusursuz açıları, eşkenar sekizgen formu ile OCTAGON 


kını ortaya koyuyor. Sonuçta ortaya kusursuzluk ve zanaatk, 


anlamında gerçek bir başyapıt çıkıyor 


Country Club temasında ise doğallık, konfor ve sadelik ön planda 
Villeroy & Boch CENTURY UNLIMITED karo konsepti geçmişi 
modern bir bakış açısıyla yorumluyor. CENTURY UNLIMITED 
konseptinin tasarımı ve özellikle dekorları Mettlach karolarının 
geleneğini modern bir formla sunuyor. Serideki çeşitlilik, her şekil 


odanın tasarımı için elegan alternatifler sunu; 


Taşın doğal dokusundan esinlenen, yenilikçi yüzeylerle geliştiri! 
tarihten ilham alan NEWTOWN ise doğal 


seçenek olarak öne çıkıyor. Zarif rölyeflerdeki yalın, taş-beton etkisi 


ir tasarım için harika bi 


doğadan esinlenerek tasarlanırken; dekorlardaki çağdaş görünüm 


ünlü Mettlach karoları temel alınarak oluşturuldu. 


Modern, şehirli, dinamik ve minimalist bir dünya sunan City Loft 


temasında yaratıcılık, yenilik ve tasarım odağı dikkat çekiyor. 


Villeroy & Boch'un yeni duvar konsepti MONOCHROME MAGIC 


siyah ve beyazın tasarım gücünü zıt bir çekik 


sunuyor. Örgüye 


benzer yapıya sahip dekor karoların eşit ölçülerde kare formund. 


döşenmesi sonucunda 3 boyutlu küpler oluşuyor. Bakış açısına ve 


ışığın gelişine göre değişkenlik gösteren, sonsuz sayıdaki yansımalar 


ve değişik efektlerle duvarlarda mükemmel bir görü 


Banyo serisi VENTICELLO ince yaj 


pratikliği, sunduğu çok çeşirli ö 


ı kenarları, modern 


Ilikleri, zeki detayları,y 


si ve kapsamlı ür amı ile dikkat çekiyor. Lavabo ve mobilyalardaki 


ince yapılı kenarlar banyo için elegan ve modern bir tasarım sunuyor 
Derin lavabolar ve lavabo dolaplarının geniş çekmeceleri çok pratik 


olmasının yanı sıra yerden de kazandırıyoı 


aıtlığından ilham alan 


MONOCHROME MAGIC ,, 
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SEZON VİTRİNİ, 
EN YENİLER, 
ÖNE ÇIKANLAR 


META-HAT 
KOLEKSİYONU VE 
TASARIMCI DENİZ TUNÇ 


SANAYİNİN KALBİNDE 
KAHVE KAVURMA 
ATÖLYESİ 


SÜRDÜRÜLEBİLİR 
MEKAN TASARIMI 
KARAKÖY COLONIE 


OGGUSTO'NUN 
KURUCUSU ÖZLEM 
GÜSAR ÖNERİYOR 


OĞUZ VE ONUR KIRAL 
İLE LEVENT NATUZZI 
MAĞAZASINDA 


MİMARINDAN 
HAREKETLİ ÇALIŞMA 
ÇÖZÜMLERİ 


/ P/ CASA INTERNATIONAL 
VE GLOBAL YÜKSELİŞİ 


İÇİN TASARLADI 


MESELE; SADECE 
DOĞAL OLANDAN 
YANA 
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YENİ YIL ALIŞVERİŞİ 


SEZON TRENDLERİ 
SİYAH TUTKULAR VE 
MASALSI MEKANLAR 


ARTEBEL DESİGN İLE 
GELECEĞİN YAŞAM 
STİLLERİ 


fen 
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MY LIFE DESIGN STORIES 


Bristol sofa, Home Hotel console, design Jean-Marie Massaud. 
Ipanema armchair, design Jean-Marie Massaud. Soori coffee table, design Soo Chan. 


ITALIDEKO Poliform 


Ebubula Mardin Cad. No: 39 Etiler | Istanbul 


1.490 212 325 44 64 | 6.490 212 325 4474 
infoGitaldeka.com | www.italdeko.com 
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AYKUT CÖMERTİN 
GALATADAKİ EVİ 


MASKÜLENBFEMİNEN 
KARIŞIMI KUSURSUZ 
PLAN 


132 


KOYU RENKLERLE 
MÜKEMMEL ŞIKLIK 


ŞEF, RESSAM DENİZ 
AŞIK İLE YAŞAMDAN 
KARELER 


140 


İSKANDİNAV STİLİNİN 
EN İYİ ÖRNEĞİ 


146 


1 54 SADELİĞİN İÇİNDE 
YENİ YIL DEKORLARI 


161 sezenne 


ÇAĞDAŞ SANATIN YENİ 
BULUŞMA YERİ 


166 


MODERN VİNTAGE 
.CONSORT DESİGN 


174 


GASTRONOMİNİN 
YILDIZI İGNE BAY 


182 


188 


CENEVRE SEYAHAT 
NOTLARI 


MİTHAT ŞEN KENDİ 
EV.ATÖLYESİNDE 


'CONTEMPORARY 
1STANBUL'DAN 5 
GALERİ 


) O 4 VENEDİK BİENALİ'NDE 
GÖÇ TEMASI 


SON SAYFA KONUĞUMUZ 
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ARDA ERDİK 


MY LIFE DESİGN STORIES 


Varenna Phoenix Kitchen, design CR&S. 
Architizer As Awards Winner Made in Italy, 


ITAL|İDEKO 


Ebubula Mardin Cad. No: 39 Etiler | Istanbul 
1.490 212 325 44 64 | f. 490 2123254474 


infolitaldeko.com | www.taldeko.com 


EDİTO 


KÜNYE 


elecekte lüksün 
gerçek anlamı ne 
olacak? Dijital tekn. 


bağlantı kurabilmek, hazır 


tüketmek y amayı, sürdürülebilir k 


seçmek... Ego ve güç kullanarak 
insanlara, doğaya sons 


olarak tanımlanıyor gelecekte. Yeni yılda ç 


iz saygı duyarak yaşamayı başaran 


hayat tarzı haline dönüşüyor. Yanık toprak renkleri pembelerle 


yeşilleriyle, siyahlar gök mavileri ve gün batımı grilerle bi 


Sağlıklı bir akım olan yavaş yemek, mobilize çalışmak, mikro al 


form ve fonksiyonun uyumu, akılı depolama, kusurlu y 


aliteyi 


ve elişçiliği her şeyin ötesinde. Fabrikadan çıkmış mükemmel seri üretimler 


yerine birbirinden farklı, özgün eşyaların daha kıymı 
yılı var önümüzde 
Modada olduğu gibi dekora: in, k 


doğal dokular, teknik kumaşlar ön planda, Yine ayr 
tarzı, evlerde de Feminen ve maskülen miksajı olarak kar 
yılın bir başka trendi tarihin yeniden canlanması; yan 
dönemi nostaljik mekanları, 1970'lerin güçlü bir ilüzy 
dönem antikalarının modern Asya ve Afrika e 

al kırmız 


yağlı baya tablolardan sıçrayan koyu kahve 


altın ve pirinçlerle birleşmesi. 


Başka bir övgü ise kuzey 


tolerans dolu tavırlarına gidiyor, yeni yılda. 'M 

stil yaratmak' mottosu, SO'lerden bu yana dünyay 
mekan tasarımını gündeme getiriyor. Sakin nötr renkler, 
bitkileri, açık renkli ağaç zemin kaplamaları ve bol 


klasik stil; beton, çelik ve mermer gibi endüstriyel malze 


Stil sahibi yeni yolculuklara devam, mutlu yıllar. 


FULYA BOZKURT BERKSOY 
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rkındalık 
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la karışması, Klasik 


beyaz du 


deki bu 


ENSAR ALTUN 


MEHMET AKTOP 


FULYA BOZKURT BERKSOY 
FulyabarkunDemmedya.cam 


ELİF LÜTFİYE ÇAKIR 


siletfiyecakiremmedye cem 


ŞENGÜL DURUCU 


ÜNEY, EDA GÜNGÖR, ŞANEL ŞAN SEVİNÇ, 
CAN UYSAL, BAHAR TÜRKAY, HAZAL BALASAR 


SELİN AKAL GÜLMEZ, RANA KORGÜL, DİLAN KARADAĞ, 


ÖZOĞRETMEN, GÖZDE ULUSOY, EBRU LATİFOĞLU 
CANSU ÇOLPAN, CHRIS PATEY, DERYA TURGUT, SELİN ORAN, 


ZGEN PİKER, TU 


AN GEZİK, MESUT 


ALPARSLAN OCAK 


BANU AKPARMAK 


TOLGA ÜNSAL tel 


önsalDemmadya.com 


HAYDAR KARTAL haydarkartal(demmedyi cem 


KEREM VATANACAN keremvatanacan(Demmedya,com 


EBRU ALİŞAN ebru 


GÜLCAN AVUKA gulcar 
AYNUR ATALIK (pi 


PETEK TURAN petekturan(Demmedya com 


BURÇİN TEPE burcintepe(demmedya.com 
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Röpertoire, yeni oda spreyi serisini, birer şiir gibi, eşsiz esanslar ve bir 
sanat hikayesi etrafında geliştirdi. Fransa'nın Grasse bölgesinden gelen esanslar özel formüllerle birleşerek, doğanın güzelliğine övgü için 
tasarlandı. Marin, çiçek, oryantal, fresh veya odunsu notalar içeren 9 
farklı çeşidiyle Repertoire oda spreylerinin her bir kokusu Şiir tadinda 
bir hikaye anlatır. 


pe 

# Mk Repertorie oda spreyleri dönemin modern yaşam alanlarına, 

» mize dokunan hikayeleriyle huzur getirmeye geliyor. Yaşadığınız 
anı mutluluğa dönüştüren Repertoirein. yeni oda spreyi serisiyle siz. 
de tanışın. 


Röpertoire oda spreyi ile saniyeler içerisinde ferahlayan eviniz uzun 
süre taze havasını korur. Halı, koltuk ve perdeleriniz üzerinde leke bırakmaz. Röpertoire oda spreylerini tüm Madame Coco mağazalarında 
ve wwwemadamecoco,com üzerinde bulabilirsiniz. 


TASARIMSAL TERCİH SEÇKİN MARKALAR LEZZETLİ AMBİYANS 


Modern mobilyanın tasarım ve üretim devi Fabricut, Vervain, Nobilis, Stroheim, Misha Kapılarını 2016 yılında açan ve kısa süre 
BB Italia, tasarımcı Antonio Citterio handmade wallpaper, Duralee, Missoni Home, içinde İstanbul'un en çok tercih edilen 
imzasını taşıyan yeni Richard oturma grubu o Highland Court, Vera Seta, Kanchi, Aldeco © mekanları arasına giren Hudson yeni sezona, 

ile Mozaik Showroomllarında. Modern ve © ve Christian Fisehbacher gibi markaları kaliteli © dünya mutfaklarından lezzetlerin de yer aldığı 
çağdaş tasarıma dengeli yaklaşımı ve içinde (şıklığı arayanlarla buluşturan Tasarım Perde, yeni menüsüyle merhaba diyor. Haftanın 
barındırdığı klasik çizgileriyle farkını gösteren Guell Lamadrid'in en yeni koleksiyonuyla yedi günü farklı tatlar ve ambiyans arayan 
Richard aturma grubu, geniş kumaş ve deri karşınızda. Bir İspanyol markası olan Guell | İstanbulluları Arnavutköy'de bir araya getiren 

seçenekleri, uyumlu tonlar veya kontrast Lamadrid, Akdeniz'in canlı renklerinden Hudson; sıcak ve şık dekorasyonu, özgün 


profilleriyle yaşam alanınızı oluştururken ilham alan koleksiyonunda, özgün tasarım ve © tarzıve yenilezzetler kattığı menüsüyle yeni 


kişisel tercihlerinizi ortaya koymanızı sağlıyor. pürüzsüz dokularıyla dikkat çekiyor. sezona harika bir giriş yapmaya hazır. 
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KALİTELİ UYKU 
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DUVARINI GİYDİR MUTFAKTAKİ YARDIMCINIZ ÖDÜLLÜ TASARIM 


a ınlandiyalı ödüllü tasarımcı Mikke 


Dekoratif duvar kaplama sektöründe yenilikçi, 


çağdaş ve öncü ürünlerin temsilcisi Artston ardı Eide, Müt le akk am Topluluğu'nun global 


le için tasarladığı Red 


Viski Seti, Türkiye'de de 


var algısı ü atışa çıktı. Paşabahçe Mağazaları'nda 
Dress Duvarın adlı b ” » güzelliği en 
ektör temsilcileri, mimarlar ve iç mim , iyi şek ki Seti, günlük 

portajları, deneyim paylaşımlarını, duva ” ayattaki kullanım kolaylığıyla da Nude 
trendlerini, teknoloji yazılarını, video ve tasarlana: A , k markasının ruhunu temsil ediyor. Bu ödüllü 
haberleri içeriy b el anlarına şıklık katmak isteyenler için, 


ULUSLARARASI BULUŞMA 
İş Sanat, sanatseverlerin heyecanla beklediği 
yeni sezon programını açıkladı, Zengin ve 
nitelikli programıyla İstanbul'u kültür sanat 
alanında uluslararası bir buluşma noktası 
haline getiren İş Sanat, 5 Kasım'da 17. 
sezonuna merhaba diyor. Her zevke hitap 
eden, yenilikçi ve özgün projelerle şimdiye 
kadar yüz binlerce sanatsever ağırlayan İş 
Sanat bir kez daha, dünyaca ünlü sanatçıların 
konser ve performanslarına ev sahipliği 
yapmaya hazırlanıyor. Mayıs 2017'ye 
kadar sürecek 17. sezonda sanatseverleri, 
Klasik müzikten caza, dünya müziğinden 
dans gösterilerine, yerli projelerden şiir 
dinletilerine ve çocuk etkinliklerine uzanan 
renkl bir program bekliyor. 
Dünyanın sanatı bu yıl da İş Sanat'la 
İstanbullu sanatseverlerle buluşacak. 


Can you feel the time ? 


wwwmeyerobjects.com. 


İLHAM KAYNAĞI 


Farklı ülkelerde, farklı dillerde, Farklı zevklere sahip milyonlarca insanın. 
ilham kaynağı olan ve tüm dünyada 32 dile çevrilerek tam 211 milyon. 
adet basılan IKEA Kataloğu'nun heyecanla beklenen yeni sayısı yayın - 
landı. Yeni IKEA Kataloğu gerçek yaşama değinerek evin her alanında 
keyif dolu bir yaşam için ilham verici alternatifler sunuyor. Dekorasyon 
ezberlerinin bozulmasını sağlayacak olan yeni katalog, herkesi kendi 


evinin mimarı olmak için cesaretlendiriyor. 


1 
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UYKUNUN DOĞASI 


LIN ÇİZGİLER 


Renklerin ve desenlerin gücünü kullanarak yaşam alanlarımıza zarif 
dokunuşlar yapan Karaca Home, yalın çizgilerin belirleyici olduğu 
modern tarzı, jakarlı dokumasıyla göz alan takımlarıyla yatak odamıza 
taşıyor. Karaca Home'un modern tarzın en şik ve konforlu tamam. 
layıcısı olan Mia ve Misto Jakarlı Nevresim Takımı&Battaniye setleri, 
neon ve soft renkleriyle farklı zevklere hitap ederek yatak odaların 


daki yerini alıyor. 


Uyku kalitesini en üst düzeye taşımak için 
son teknoloji ve ince el işçiliğinin, nadir 
bulunan doğal ve değerli malzemelerle bir 
araya geldiği yataklar sunan Hâlsa, şimdi de 
yastık, yorgan ve baza ile hayatımıza giriyor 
Hölsa'nın #100 pamuk kumaştan üretilmiş, 
ferahlık ve doğallık hissi yaşatan yorgan ve 
yastıkları ile Kuzey'in sakinleştirici renklerine 
sahip şık bazaları, evinizi İsveç'in yemyeşil 


ormanlarına taşıyor. 


ALLDECOR 26427 


ROMANTİK & ŞİİRSEL 


Floral desenleri ustalıkla işlenen, sofistike 
çizgileriyle her detayı bir mücevher titizliğinde 
hazırlanan Terra ile banyolar zarafetin simgesi 
olmaya aday. Terra; seramik lavabosu, 
ahşap üzerine yaldız işlemeli, çiçek desenli 
ekolojik aynası ve parlak beyaz lake yüzeyi ile 
banyolara stil kazandırıyor. Beyaz altın veya 
gümüş olmak üzere iki renk alternatifi olan 
Terra, Orka'nın 2016 Classic Line Collection 


ürün sınıfında, 


AYDINLIĞA ÇAĞRI 


Sürdürülebilir ve aydınlık bir gelecek için 
yeni nesil teknolojiler ve ürünler geliştiren 
Viko by Panasonic, şimdi yenilikçi felsefesini 
aydınlatma ürünlerinde de ortaya koyuyor. 
Yuvarlak ve kare, sva altı LED ürünlerin yanı 
sıra sva üstü LED ürünlerle de aydınlatma 
sektörüne yeni standartlar getiren marka; 
ev, ofis, salon, vitrin, okul, otel, hastane, 
sergi, koridor ve asansörler için kullanışlı ve 
ideal seçenekler sunuyor. 


MW 
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Karoyla ilgili bildiğiniz her şeyi unutun! 


“Bunu da mi yaptınız” diyeceğiniz bir yeniliğe hazırlanın. Duvar ve tavan 
kaplamalarında Artstone'dan bir ilk, karoyla sanatın eşsiz buluşması. 
Biz yine trend yaratan olalım ve sizi yeni icadımızla tanıştıralım: Karoart. 


Klasik sevenlerin, klasikle modemi harmanlamaktan hoşlananların tercihi. 


KSIORRE 


ETANIE VINTASE 


Aristone Panel Sistemleri A.Ş. 
Borboras Bulvar No:24/B Balmumcu Beşiktaş 
İstanbul / Turkey T. 444 4 ART (444 4 278) artstone.com. 


TASARIM 


YAZI EDA GÜNGÖR 


aynı anda hem huzur veren hem de 
kusursuzluğuyla yormadan şaşırtan 
bir havası olur. Bakınca “Bu tasarımsa 


| skandinav tasarımlarının insana 


bugüne kadar gördüklerimiz ne?" diye 
düşünürsünüz. Öyle ki, çoğu bulundukları 
alandan bağımsız birer başrol haline gelir 
ve ikon parçalara, başlı başına, arzu objesi 
dediğimiz şeylere dönüşürler. 

Tasarımıyla adından yıllar sonra dahi 

söz ettiren mekanlardan biri olan, 
Kopenhagdaki Radisson Blu Hotel 

da, ününe ün katmasını sağlayacak 

bu parçalardan birinin yuvası oldu; 

Drop Sandalye, Drop'un doğduğu ev, 
yani hayatına 1872'de Kopenhag'da 
başlayan, İskandinav tasarımının bayrak 
taşıyıcılarından Republic of Fritz Hansen, 
kaliteli tasarım anlayışına ve o günden 
bugüne sürekli gelişerek gelmiş bütün 
markalarda olduğu gibi ileri görüşlü bir 
vizyona sahip. Özellikle göz bebekleri 
olan sandalye ve koltuklar açısından, 
oturma mevzusuna gerçekten bir tutku 
olrak baktıklarını söyleyebiliriz. Her bir 
tasarım, mekana göre seçeceğiniz değil de, 
neredeyse sadece o söz konusu sandalyeyi 
veya koltuğu alıp etrafını ona göre 
planlama dürtüsü uyandıran cinsten. 
Marka tarafindan üretilen, Arne 
Jacobsen'in otel için 1958'de tasarladığı 
Drop Sandalye seneler sonra, yılar 

süren bir hayalin sonucunda, kendisi de 
tasarımcı olan torunu Tobias Jacobsen'ın 
girişimiyle tekrar hayata döndürüldü. Bu 
hayata dönüş süreci aslında biraz da -tabil 


ki korkunçluğuyla değil, harcanan çaba ve 


ALLDECOR 28429 


parçalarla olan ilişkisi açısından- Frankenstein'vari bir süreç. Yıllardır üretilmeyen efsanevi 
tasarımın, yeni renkler ve plastik seçeneğiyle üretilmesine karar veriliyor. Hikaye buraya 
kadar normal ve birçok başarılı tasarım için geçerli olabilen bir süreç, Asıl ilginç olan ve 
adeta yeni bir ürün üretiyormuş gibi en baştan başlamalarına sebep olan şey başka... 
Murphy yasalarına uygun bir şekilde, normalde her tasarımın detayları, skeçleri 
bulunurken, efsanevi Drop'un yeniden üretimi için gerekli olan hiçbir plan, çizim ve hesap, 
kaydedilmemiş. Bütün Fritz Hansen arşivleri didik didik edilmesine rağmen neredeyse 
bir çöp bile bulunamıyor. Bunun üzerine var olan bir tane Drop, anatomisini anlamak için 
peyderpey parçalara ayrılıyor. Bir anlamda sondan başa gidilerek yeniden hesaplamalar 
yapılıyor, hatta iç iskeletini doğru anlayabilmek için bildiğimiz türden bir röntgen filmi 
bile çekiliyor. En sonunda da bu aşamalardan elde edilenler bir araya getirilerek bir plan 
oluşturuluyor. Drop Sandalye, Tobias Jacobsen'ın ile bağlarının ötesinde, tasarımcı olarak 
da örnek aldığı ve farklı şekli olan bir heykel diyerek tarif ettiği bir tasarım, Gerçekten 

de fotoğraflarına baktığınızda, iç mekandaki bir sandalyeden ziyade, kendine ait mekana 
konulmuş bir heykele bakar gibi oluyorsunuz. Drop, bir arada mı ayrı ayrı mı daha güzel 
olduklarına karar veremeyeceğiniz yeni hali ve pastel renk seçenekleriyle karşımızda, © 


om 0(212) 296 24 58 


Krıstalın efsanesi 


Baccarat, yeni yılın rengini Blue Wave olarak belirledi. Yeni yıl ürünlerinde mavinin 
neredeyse her tonu camın ışıltılı dünyasında birleşiyor. 


ansız efsanesi Baccarat, 2017 
rengini belirledi. Yeni evlenecekler 
için benzersiz ürün seçenekleriyle 


alışılmışın dışında alternatifler su 


an 


kristal sanat ürünleri çoktan görücüye 
çıktı bile, İçerisinde altın bulunan yakut 
kırmızısı rengini adeta bir simge gibi 


kullanan Baccarat, yeni seneye damgasını 


“Blue Wave konseptiyle vuruyor. Fransız. 


işçi ceketi anlamına gelen “Bleu de 
travail' temalı moda şovuyla tanıtılan. 
yeni yıl ürünleri, mavinin neredeyse 


her tonuna ev 


hipliği yapıyor. Kobalt, 
Riviera ve lavanta mavisi bunlardan 


sadece birkaçı, Geçtiğimiz senelerde 


markanın ikonik se 


bolü Harcourt 


sarımı ile mavi kristali buluşturarak 


dizayn edilen satranç takımı, Harcourt'un 
bir nevi tekrar yorumlanışını akıllara 
getiriyor. Bu, 2014 yılında 250. yılını 
kutlayan markanın yenilikçi bakış açısını 
gösteriyor. Markanın ürünlerinden 
bahsetmek, efsanevi tarihindeki 
tasarımlarını anlatmak, sıfat kullanmaya 
ihtiyaç duymaksızın markayı fazlasıyla 
anlatıyor. Bir klasik olan Harcourt 


Koleksiyonu; mavi, gümüş, beyaz renkli 


aksesuar kullanımıyla yeni evlenecekler 


masalarını ve yaşam alanlarını, sayılı 


üretilmiş olan mavi kristal ışığıyla 


aydınlatmayı bekliyor adeta. Renkli kristal 
eserleriyle tanınan ilk kristal üret 


efsanevi marka Baccarat, en çok seremoni 


avizeleriyle bilinir. İstanbul Dolmabahçe 


veya Beylerbeyi Sarayı'ndaki avize ve 
şamdanları, en unutulmaz ve gösterişli 
parçalar arasında. 16.800 sarkan boncuğa 


sahip, 4.60 m yüksekliğindeki avizesiyle 


Nice'teki efsanevi lüks otel Negresco 
dahil olmak üzere dünyanın birçok 


yerinde, bu ışıltıyı sahneleyen adreslere 


rastlayabilirsiniz. Simgesel Zenith avize 


Şüphesiz en ünlü ilham kaynağı, Bu 


şibi Philippe Starek' 
Campana kardeşlere kadar ünlü sanatçı 


ımcılar tarafından yeniden 


yorumlar: 
Işıltılı Ba 
görmek için Türkiye'de markanın 
n BMS E 


ibütörlüğünü yaş 


| Evdeki huzur Güğüm 
mutfağınızda başlar. e 


Bosch ankastre ürünler: 

Birbiri ile uyumlu ankastre ürünler 
mutfağınızın şıklığını tamamlarken 
her zaman mükemmel sonuçlar 
elde etmenizi sağlar. 
www.bosch-home.com.tr 


Beloved/Azizem 


Tabanlıoğlu Mimarlık Londra Tasarım Festivali için farklı bir 
“Kürk Mantolu Madonna! enstalasyonu tasarladı. 


abahattin Ali'nin ilk kez 1943 
yılında yayınlanan romanı “Kürk 
Mantolu Madonna'nın 73 yıl sonra 


ilk kez İngilizcey 
ile Tabanlıoğlu Mimarlık, 
g ım Festivali kapsamında bu büyük 
aşk hika 
esi'nde sergilenen t 


miş olması vesilesi 


külde Londra 


esine odaklandı. Victoria& 


lelade bir insar 


yarlak iç dünyasını, 
aşkın aracı olduğu aydınlanmasını, yok/ 
var oluşunu nesneleştiriyor. Raif Bey'in 


gizli defte, ni okuyabilmek 


için üzerinde yer alan yırtıklardan içeri 
bakmak üzere enstalasyonun yansıtıcı 


içinden önce, kendi suretinizle yüz 


yüze geliyorsun 


araısuna ve boyuna uygun bir aralıktan bakabildiği, 13 metre 
Victoria&Albert Müzesi 


aldı. Köprünün altından da fark edilen bir obje olan “Beloved'dan sızan ışıltı, uzaktan da 


Medieval&Renaissan: 


iindeki köprünün üzerinde yer 


wgilinin yaşadığı 
alasyonu 


yanı sira antikahramanın 


k uyandırıyordu. Romanın duygu: 
döneme, coğrafyalar ve hallerden esinlenen iç kurguy 
sarım ve küratörlüğünü Melkan Gürsel 


me 


eşlik etti anlıoğlu'nun üstlendiği, 
TA Atel 
Mızraklı, Cemal Emden ve geçen yıl yine Murat 
Belçika'da, Talks/lstanbul- Antwerp! sergisinde de ye 
PATTU ve şti. Murat Tabanlıoğlu, “Enstalasyon, 
oku 
hatırlamaları tetikle 
olarak bizler için, edebiyat, tutku ve insanın durumunu kutl 
Romanın kahırmanı Raif Efendi 
geçtikleri yolların ve hikayelerinin izini sürmek benim için özellikle şahsi bir deneyim ve 

serginin bir parçası oldu” diyor. Melkan Gürsel, “Yazarın romanının ilk cümlesinde Şimdiye 
kadar tesadüf ettiğim insanlardan bir tanesi benim üzerimde belki en büyük tesiri yapmıştır” 


kındaki eser; Melisa 


abanloğlu'nun küratörü oluğu Anvers, 


lecekleri 


ların, 


ptan sahneleri hayal e iksel bir deneyim ve bireysel 


n, duyguları harekete geçiren bir yeniden canlandırma. Bu, mimar 


an çok samimi bir deneyim, 


işinin, herkesin “tabiri 
kendisi olmas, bizim iç ve dış iliş 


levent 0212 325 84 20 
Kal 


ya 
ww profildesign.com.r 


Bİ) ieebookcon/Profiesiyiukay 


20 yıldır birlikte, hep daha iyiye... 


Profil Design 20.yılını yepyeni tasarımlar ve özel fırsatlarla kutluyor. 
Mobilya tasarımları ve fonksiyonel dolap sistemleriyle evinize güzellik 
katmaya devam ediyor. 


Avantajlarla dolu 20. yıla özel fırsatları kaçırmayın. 


Made in Germany 
ünğiz— PROF 
Türkiye temsilcisi Profil Design © 


Her şey yerli yerindel 


Demir Küpte Gün Batımı, Bilgehan Şenel 


Işık sergisi 


Işıklı Karınca, Christine Brandi İstinbat, Emre Arolat 


Tepta Aydınlatmo'nın, 25. yılının onuruna düzenlediği doğal ışığın yapay ortamlardaki 
yansımalarını konu alan “Gündüz, Işık, Gece' adlı sergisi İstanbul Modern Sanat Müzesi'nde. 


YAZI SELEN YORULMAZ 


KÜRATÖRLÜĞÜNÜ Alman 


aydınlatma tasarımcısı Ulrike 


Brandi'nin üstlendiği sergide; 


tasarımcılar Melkan Gürsel, Murat 
Tabanlıoğlu, Emre Arolat, Refik 

Anadol, Enzo C 
Şenel, Will 
Önder K. 


ünlü tasarım markaları 1 


ju Özelgin, 


Christine Brandi; dünyaca 


Smith, Brand van Egmond ve yerli 
üretici işbirlikleriyle gerçekleştirdikleri 


Zal ışığın yapay ortamlardaki 
yansımalarını konu alan ışık objeleri 
arklı ışık 

deneyimlerini sergiliyor. İstanbul'un 


ve enstalasyonlarıy 


atmosferinin, mistik yapısı 


£ aralıklarındaki doğal ışık 


yansımaları, tasarımcıların doğal ışık kavramına odaklanıp bu olguyu yeniden 


yorumlamalarına ilham kayn: 
ışık hikayeleri, 9 fa 


rinden geçe 


a oldu. Her birinin hayal dünyasında şekillenen 


klı ışık nesnesi ve enstalasyon olarak kendine özgü üretim 


ek oluş 


Tepta; temsilcisi olduğu tasarım odaklı markalar 


bir 


ile mimar, tasarımcı ve sanatçi a getirerek bu ışık sergisine imza attı 


nı içimizde yeniden canlandıran sergideki her bir eser, bizi hayal 


gücümüzün sınırsız sınırlarına taşıdı. 
Mimar ikili 


sunduğu başı sonu belirsiz bir labirent “Thru've Mimar Emre Arol 


Jelkan Gürsel ve Murat Tabanlıoğlu'nun Agua Creation işbirliğiyle 
in Çek markası 


Lasvit işbirliği ile ortaya koyduğu “İstinbat”, 450 adet ışıltılı cam prizma ile yapılmış. 


İtalyan sanatçı Enzo Catellani, LED ışık kaynaklarının cam yüzey ile oluşturduğu 


ışık ve renk yayılımlarını yansıttığı 
“Demir Ki 


tasarımcı William Brand'ın iç dünyasından yansıyan İstanbul'un çokka 


Zölge'isimli eseri, genç mimar Bilgehan Şenel'in 


pte Gün Batımı'adlı çalışması, akılda kalanlar arasında. 'İ 


ve Christine Brandi ile iGuzzini firmasıyla birlikte oluşturduğu “Işıklı 


adlı eser, ışık perisi niteliğinde ilham okunu size atıyor. R: 


fik Anadol'un kurguladığı, 


gerçek ve sürreal aras 


Özel, 


ndaki ayrımı gözler önüne koyan çarpıcı çalışması 


in “Mavi Anemonları'da görülmeye değer! © 


KÜLTÜRÜ, GELENEĞİ, 
MİRASI YARINA TAŞIYAN 
ÖZGÜN TÜRK CAMCILIĞI. 


Di v 
mik 


ür 
AI, 


AN 4 


ŞİŞECAM ) “MAĞAZALARI 


Herkes içi 


Wepublic, sürprizli mimarisi, eğlen 
öğeleriyle alışveriş deneyimini farkl 


klaşık 
akla beklenen Wepublic, 
Boyner Grup'un yeni markası, 


un mimari projesi, markanın 


zengin dünyasını; özündeki samimiyet, 


yaratıcılık ve özgürlüğü en doğru şekilde 


ifade edebilmek için 3 farklı grup 
tarafindan çalışılmış. Projede Universal 
Design Studio, HMKM ve Gökhan 
Avcroğlu'nun imzası bulunuyor. Her biri 
farklı ilham veren katlarda, değişik stiller 
birleşiyor ve mağ 


nın, kapıdan giren 


bir 


herkesin yorumladığı, kendine 


yer olmasını sağlıyor. Mağaza girişleri bir 


vakum etkisiyle insanı i ın ve farklı 


bir dünyaya taşıyan yapıda, Kemerlerin 
bütünlüğü 5 


yan yerleşimleri, dört 
katın görsel devamlılığını sağlıyor. Özgür, 
amimi ruhunu, marka seçkisi ve 


geçiriyor. 
aksesuar, kadın hazar 


ile home alanlarının yer aldığı mağazanın 


tüm katlarını baştan aşağı dolaşan 


yıldır hazırlıkları süren 


Kadın ayakkabı ve Home 
katında gökyüzünü andıran 
tromplöy bulut figürlü duvar 
desenleri öne çıkıyor. 


kaydırak Wuhuu, kolonlar arasından akıcı 


bir geçiş sağlayan ncon ışıklı arklar, ger 


ablic 
sıtan İskylight' tavan, 
kaçı, 500'ü aşkın moda 
markasının buluşma noktası olmanın 


boyutta bir zürafa ve gün ışığını We 


renkleriyle içeri y 
bunlardan sadece 


Petra Coffee, Chado Tez 
Chocolate, Seslenen Kitap, şar alanı, iPad 
zone, Water Bar ve sürekli yer 


ötesinde; Giano 


lenen pop- 


up alanları ile yaşayan, dinam 
bir dünya var burada. © 


ve sıradışı 


umacı'dan yün Sıcaklığı, 
Erzurum Koleksiyonu... 


www.persan-Gği 


Deniz Tunç'un Meta-Hat Güz ko 
yalın hatları ve ince metal çizgileri 


YAZI RANA KORGÜL FOTOĞRAF PINAR LAV! 


DENİZ TUNÇ « 
duymuş, ç 


larının methini 


n alanlarında 


yaşı 
birbirinden güzel ürünlerine defalarca 
rastlamış olduğumuz için yeni 


tasarımı eğitimi aldım, Mastırımı 


endüstriyel tasarım bölümünde 
Rel 
için dekor ve kos 


ptım. 


olmama neden olan şey, ge 


içinde görsel büyüler yaratıp kalıcı özgün 
nesneler ve mekanlar kurgulayarak 
insanları etkileme isteğimdir. Işık beni 
cezbediyor çünkü her zaman izleyen 
inde direkt etkisi var, Mekanı 
ebilirsiniz; atmosferini 


sıcak, soğuk, küçük, büyük algılatıp 
i z ambiyansı yaratabilirsiniz. 


mek ve insanları şaşırtmak 


hoşuma gidiyor”di ımlarımı sergilemeye 2000 yılında 
başladım. İlk showroom'um Nişantaşı'nda, Amerikan Hastanı in bulunduğu 
Güzelbahçe Sokak'taydı. Önce 50 metrekare ile başladım, sonra iki katına çıktık. 
İlk yıllarda ışık tasarımlarım daha ağırlıktaydı. Peşinden aynalar, sehpalar, dolaplar, 
masalar, koltuk ve kanepeler eklendi. 


nlatmaya başlıyor ve 


asarımlarımı beğenen, satın alan müşteri 
başladılar, Mekanların ambiyanslarında, 


kendine özgü büyüler yakalamak en keyif aldığım iş. Lüks 


mekanlarını da benim dekore etmemi isti 


konutlar, iş yerleri, kurumsal 
misafirhaneler ve otel-restoran mekanları ile işler, yurt içinden yurt dışına taşmaya 
başladı. 2010 yılında Nişantaşı, Abdi İpekçi Caddesi'ne taşındık. Tek ortağım, eşim 
Emrah Kemaloğlu; finans, satış ve pazarlama ile ilgili tüm süreçlerin s: 


sağlıyor. Nişantaşı'nı tercih ettim çünkü burası benim yaşadığım semt. Ayrıca tası 


sanat ve modanın İstanbul'daki sayılı ve rekabete açık, alternatifi fazla, en geniş ve 
tercih edilen bölgesi” diye belirtiyor. Deniz Tunç'un mağazasına girince buranın sürekli 
olarak yenilenen dinamik bir showroom olduğunu görüyoruz. “Koleksiyonlarıma yeni 
ürünler kattıkça showroomidaki köşeler de dej 


iyor. İçinde yaşamaya, vakit geçirmeye 


ie spo v diri —— ; » Üç 


Çİ 


iğ 


Meta-Hat serisinde ahşaba 
gömülmüş metal şeritler, 
in pozisyon ve 

uzaklığının esas alındığı 
perspektif çizimler 
hatırlatıyor. Uzak 
birleşen çizgilerin üç boyutlu 
bir gerçeklik izlenimi veriyor. 


derinliği olmayan malzemelerden hep 
uzak durdum. Malzeme listemizdeki 


metal, ahşap ve deriye, geçen yıl camı 


da kattık. Her malzemenin ayrı bir 
işçiliği 
tasarımların 


atölyesi, yetişmiş ustaları var, 
ile teki 


k hayata geçiril 
yıllar içindeki değişimini, sadeleşen 
çizgilerinde izleyebilirsiniz. Her yeni 
koleksiyon bir önceki koleksiyona 


göre daha yalın. Motif ve süslemeler 


ise ağırlığını yıllar içinde formlara 


bıraktı”'diyor ve tasarım tarzını, “Genel 


konseptim her koleksiy 
d 


ediyor. Tasarımları 


onda değişse 


lubum her objede kendini belli 


yarattığı 


yaşanmışlık duygusu, bu coğrafyanın 


ayrıcalıklı formlarından kaynaklanıyor. 
Özgünlüğünü, aralıksız araştırma ve 
çalışmalarıma borçluyum. Tasarım. 
yapmak bir yolculuktur... Bu yolculuk 
ne kadar kişisel çözümlerle yapılırsa 


o kadar özgün olur. Benim 


tasarım, bu yolculuğun başından sonuna 
iyi kurgulanmasıdır. Yani tasarım; fikrin 
özgünlüğü, en eksiksiz anlatım biçimi, 
teknik açıda 
doğru sunumudur” sözleriyle açıklıyor. 
Mark 


sarımı ve üretimi için özenle çalıştığım, Tunç'un takipçilerin 


hatasız uygulanması ve 


ı yakından tanırken Deniz 


özendirici bir düzenlemesi var. Her biri ta n profilini 


yegane sanatsal objelerden oluşuyor. Bunları görmek, yeni ne var diye izlemek isteyenler, © de öğreniyoruz. “Bunu şöyle 


mimarlar, dekoratörler, tasarımcılar v klıları için kurgulanmış bir tanımlayabilirim: Takipçilerim; 


aşama sanatı me, 


yor, “Hay bize yaşamında kültürel ve sanatsal 


burası” diyor Tunç ve devam e ızın içine serpiştirdiğimiz 


mağaza 


görsel zevkler tattıracak her türden dekoratif, özgün objeyi tasarlıyorum. Örneğin değerlere yer veren, yaşadığı mekanı 
mekanları ayırabilmek için transparan paravanlar, bizi ışığıyla aydınlatıp gövdesiyle güncelleyen, küresel trendleri takip 
Şaşırtacak aydınlatmalar, farklı tasarımları ile öne çıkan sehpalar ve oturma sistemleri... eden, özgün ve kaliteli işleri sevenlerden 
15 yıldır farklı teknikleri olan küçük atölyeler ya da büyük imalathanelerle çalıştık. oluşuyor. Müşterilerim arasında ise 
Verimliliklerini sürekli artıran, işçiliklerini beğendiğimiz, kendisini sürekli geliştiren ve profesyonel yöneticiler, mimarlar, 
yaptığı işe saygı duyan atölyelerle çalışmaya devam ediyoruz”. Tasarımcı, çalışmaktan sanatçılar, prensler, diplomatlar, 

en çok hoşlandığı malzemenin metal olduğunu ama metal obje üretiminin kolay oteller ve restoranlar var.” Sohbetimiz 
olmadığını da dile getiriyor. “Tam aksine zor bir süreç. Kağıt üzerindeki çizgilerimi srasında, şu an sadece İstanbul'da olan 
hayata geçirebilmek için atölyelerde ateş, yani kaynak ateşi karşısında ustalarımla mağazaya bir şube açacağı bilgisini de 


birlikte sabırla çalışıyoruz. Soğuk ve sert metale söz geçirebilmeyi, bronza-pirinc alıyoruz. Şu sıralar Riyad mağaz: 


demire istediğim formu verebilmeyi seviyorum. Bu arada plastik temelli, benim için ürünlerini hazırlıyor. © 


LN 


online shopping 


li 
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Kahve kokusu 


Nitelikli kahve kavurma tutkusuyla yola çıkan Boxx Coffee Roasters Co., 
sanayinin kalbinde kahvenin hikayesinde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. 


YAZI TUĞBA DÜLGER ÖZÖĞRETMEN 


ambaşka coğrafyalarda bambaşka 
hikayelerin hem öznesi hem 
nesnesi, kahve, Başrol ya da 


yardımcı oyuncu, Ama her defasında da 


“paylaşım'ın odakta olduğu tutkulu bir 
hikaye. Şi 
hikayesine kendi hi 


u aralar kahvenin bu tutkulu 
rini ekleyen 
ve Alı 
mi yoksa bir fincan 


iki isim var: Mert Sol Başer. 


“Kendimi öldürsen 
kah 
ve felsefeci Albert Camus. Bu ironide 

kahve yaşamın kendisidir. Çünkü kahve, 


2 buci 


içsem?” der Fransız yazar 


sız bir hikayenin hem öznesi 


hem de nesnesi, Kahvenin bu tutku 


dolu öy 


süne kendi öykülerini ekleyen 


ĞRAF GÖKMAN GEZİK 


Mert Soley ve 
Atatürk Oto S. 


ak adlandırdıkları mekan, Maslak 
yiyi her gün kahve kokusuyla 


Ituğ Başer'in “kavurma atölyesi' ola 
yi'nin 469 Nolu dükkanındı 


uyandırıyor. Aşağı yukarı 20 yıldır yi 


cek-içecek sektöründe yer alan Mert Soley'i 


kendini kahveye kaptırışı, dört sene önceki Kanada yolculuğu sırasında olmuş. Bir gün 
girdiği bir kahve dükkanında espresso sipariş eden ve kahvesini nasıl istediğine ilişkin 


onlarca soruyla karşılaşan Soley'in, 


gün cevapsız bıraktığı bu sorular yeni bir arayışa 


lan Orta 
fikalı 
avurup, nitelikli 
nasıl kesişti 


girmesine yol açmış. Burada nitelikli kahvecilikle tanışan Soley, Kanada 


Amerika'ya kadar çok sayıda 


ofice shop, kavurma atölyesi gezmiş ve serti hve 


eğitimlerine katılmış. Bu dönemde "ticari olmayan kahveler ahveler 


yapmayı" kat 


iğrenmek içinse üç 


sene öncesine dönmek gerekiyor. Çorlu 


ailenin bir üyesi olarak işleri d 


minyum üreticisi olan 


iması beklenen Başer'in kahveye olan tutkusu, rotasını 


bambaşka bir yöne çevirm "in Akaretlerde yer alan 


€ neden olmuş. O dönem Sol 


kahve dükkanında ilerleyen tanışıklıkları, Başer'in, işi 


afında icra etme planını 


masaya dökm. 


iyle boyut atlamış. 


yorken aynı frekansta olmak çok 


SILESTONE' 


Silestone” 
Authentic Life 


THE ORGINAL ÇUARTZ. 


KITCHEN & BATHROOM WORKTOPS 


ni Günlük yatın akışı yaşama krş hislerimizi Ks 
Hayal nasil yaşayacağına karar vermek, 
 tutkle yapmak sadece senin elindedir. 


geniş renk ve doku seçenekler sayesinde 
nz itediğiniz gibi kurşulamarıza olanak verir 
25 yl garanti veren teh kuvars yüzeydir. 


SILESTONE AVMENNC LE 


“Tezgah PULSAR NEBÜRA CODE 
Boys INTEGRİTY DUE 


Z5Wl6rnt 
Yüksek ilme Dier 
Yükcek ehe Direnci 


GASTRO 


Mert Soley ve 
Altuğ Başer 


Boxx Coffee Roasters Co, 
bir kavurma atölyesi olmanın 
yanında çok sayıda coffee shop 
ekipmanına da sahip, Burada 
yapılan tüm kahvelerin son 
kullanıcıya sunulacak olan 
formları önce burada deneniyor. 


önemli, Tutku gerekiyor ki bu tutku 


Altuğ'da da bende de var” diyor Soley 


Boxx Coffee Roasters Co'nun sistemi, 
tamamen insan kontrolünde işleyen, ileri 
teknolojili makineler üzerine kurulu. 


Başer globalden yerele uzanan bu 


süreci, “Nitelikli kahve işi yapan büyük 
tüc 


rlardan çekirdek numuneleri alıp, 
onların içinden kendi seçtiklerimizi 
getirtiyoruz. Burada kavurup paketleyip 


satışa sunuyoruz” diyerek anlatıyor. 


Burası bir imalathane olmanın yanı 


sıra,'doğru bilinen yanlışları ortaya 


çıkarmak” gayretiyle 5-6 kişilik gruplara 
ve kurumlara özel kahve atölyeleri de 
düzenliyor. Bulunduğu çevreye son derece 


kanın 


organik şekilde eklemlenen 
oto sanayide yer almasının bir anlamı 


var elbette, İmalathane havasında olması 


arzu edilen mekan bu yüzden endüstriyel 


dokusuna sadık kalınarak tasarlanmış 
Yurt dışındaki bu tip kavurmacıların da 
daha çok sa 


bölgelerinde yer aldığını 
söyleyen Soley'in lokasyon seçiminde iki 

800-900 kg'lık 
kahve paletlerinin kolay taşınabileceği 


temel motivasyon var. İlki, 


bir yer olması ve kavurma işleminin 


dumanın yaratabileceği 


yol açtığ 
rahatsızlığı minimuma indirmek. İkincisi 


mayinin dokusundan kopmamak. 
Mekanın 
başkası değil, Ailesinde çok sayıda mimar 


aylı mimarı ise yine Soley'den 


olduğunu söyleyen ve tasarım/dekorasyon 
süreçlerinde bizzat imzası bulunan Soley, 
“Elektrik kablosundan ha 


su altyapısından dekorasyon m 


landırmasın 


kadar her şeyi kendim seçtim” diye 
ekliyor. “Nitelikli kah 
her zaman limitli kalma 

ikili. Bu yüzden Bonx Coffee Re 
Co.'nun büyüme hedefleri limitli. 


Örneğin, bir kahve dükkanına döni 


“asla'ları arasında, © 


MOBİLYA 


Siz hayal edin 


Standart mobilyaların devri geride kaldı. Şimdi moda, kişiye 
özel tasarımlar. Mobilya Atölyesi, yaşadığı mekana özen 
gösterenlere kendi mobilyalarını tasarlama fırsatı sunuyor. 


hmet Özyiğit, mobilya 
sektöründe hizmet v 
başarılı bir girişimci. Ve 


Mobil, 
tüketicilere kendi mobilyalarını 


şusar 


Atölyesi sitesiyle 


tasarlama imkanı sunuyor. Özyiğit 
beğenilerin ve 
özel ve birbirinden çok farklı 


ercihlerin kişiye 


rak 


olduğu gerçeğinden yola çı 


mobilyaatolyesi,com'u kurdu. “Yaşadığı 


en gösterenlere hayallerindeki 


sunuyoruz” 


alışverişi modeliyle tanıştıran sitenin 
Siteye 
ni gönderdi 


çalışma sistemine gelince 


resmi 


ada çizim 
mobilya tasa 


, sizin belirlediğiniz 
z ölçüdeki 


alan Ahmet 

ik Üniversitesi'nde 
ite yıllarından 
itibaren uluslararası firmalarda 


çalıştıktan sonra 10 sene önce ai 
olan Atölye Mimarlık bünyesinde 
çalışmaya başlamış. Nike, Tommy 
Hilfiger, Citibank, Yapı Kredi Bankası, 
Joker Maj ürkiye İş Bankası, 
Yataş başta olmak üzere ulusal ve 
uluslararası birçok firma için danışman, 


şirketi 


ızaları 


kontrolör ve iş ortağı olarak çalışmış. 


“Mobilya almak iş 
dolaşmanıza artık gerek yok”'diyor, 
iddiali bir şekilde. “Kendi mobil 


tasarlayabilir, evinizde arzuladığınız 


in mağaza ma 


larınızı 


dekoru kolayca yaratabilirsiniz. 
Yapmanız gereken tek şey, hayalinizdeki 
mobilyanın resmini ya da çizimini 


mobilyaatolyesi.com'a yüklemek.” © 


“Sınırsız Özgürlük ve Alaçatı 
intisi' adlı koleksiyon 
parçalarında gürgen ve meşe 

üzeri kaplama çalışılmış. 


FOTOĞRAF GÖKMAN GEZİK 


ibi algılama 


HER ŞEYİ OLDUĞU 
çabasıyla birlikte arkeoloj 


mimari 


a referanslarının analitik 
okumalarına tanıklık ediyoruz Nilhan 


'in yapıtlarında, 19 yaşında 


Mimar Sinan Üniversitesi Heykel 


Bölümü'nde geçirdiği ilk yılın ardından 


“Yapmak istediklerim için zaman 
ne kadar az? farkındalığına varıyor 
sanatçı, Ve yakın bir arkada 
birlike 


bir endüstri mahallesinde koyu soğuk 


cendi atölyelerini açıyorlar; 


bir çatı katında, Her gün en az dört 


beş saat burada çalışmaya başlıyorlar. 
Heykel yapmakla birlikte özgün 
desenlerini ipeklere boyuyor, taş 
torna kutuların üzerine minyatürler 
yapıyorlar. Böylece kendiliğinden 


birçok malzemeyi öğreniyor, az da olsa 


harçlıklarını çıkarıyorlar. Hikaye böyle 


başlıyor... Dört kedisi, bir köpeği ile 


dığı Kuzguncuk'ta sonra 


' taşınıyor. “Bugünlerde taştan 


“gökyüzünde yalnız gezen yıldı 


yontuyorum. Bu seriyi Art On Istanbul'un Contemporary İstanbul sergisinde 
sunmayı istiyorum” diyor. 1994 yılında yüksek lisansa başlamadan önce atölyeden 


“Ailemizdeki heykeltira; 


arkadaşı Cengiz Yüzsever'le evlenmi sayısı üçe çıkmıştı, 


Aynı yıl ilk uluslararası heykel sempozyumuma katıldım; ilk kez bir Fin, Japon ve 


Hint heykeltiraşın ahşabı farklı tekniklerle yonttuğuna şahit oldum. İlk sergimi üç 


Yıl süren yüksek lisans sürecinde hazırladığım “Gelince Gitmeyenler' serisiyle Mimar 


Sinan Üniv 


sitesi'nde açtım. Ardından Mine Sanat Galerisi'nde tekrarı oldu. Sergi, 
iki yüzden fazla, çoğu avuç içi dilek heykeli boyutlarında, pişmiş toprak, bronz ve 
gümüş heykelden oluşuyordu. Prehistorik dönemde biçim konusunu araştırırken, 
prehistoriklerle malzeme ortak paydasında buluşmuş, onlarla empati kurarak ne 


düşündüklerini anlama 


a çalışmıştım 


Geçtiğimiz yıl dokuz ülke sanatçısının yapıtlarıyla bütün yaz açık havada sergilenmek 


üzere Wiesbaden, Almanya'ya davet edildiği organizasyonda, katılımcılar arasında 


bulunanNilhan Seasalan'ın “Dünyanın Tüm Suları Birbirine Akar'adlı kuvvetli 


eyalet heykeli koleksiyonuna dahil edildi. © 


yapıtı, 


Berker KNX 
RA Touch Sensor 
Tek Bir Dokunuş Yeter 


Berker by :hager 


ATÖLYE 


Naif ve Zuralsız 


Çalışmalarında hafıza, mekan ve doğa gibi kavramları irdeleyen genç sanatçı Reysi Kamhi'yle 
hem kendi çalışmalarını, hem de kurucusu olduğu çocuk sanat platformu Journey'i konuştuk. 


HAZIRLAYAN GÖZDE ULUSOY FOTOĞRAF FEVZİ ONDU 


'TOPHANE'DEKİ ATÖLYE, 
bağımsız bir çocuk sanat platformu 


Derslerde çocuklara hissettirmeden, bir sanatçıyı ya da bir akımı kendi yorumlarını katarak 


amayı amaçladım. Ekin Büyükşahin gibi sanatçı atölyeleri de düzenledim. 


Journ 5 üretime ebru yaptık; kanaviçe ve teraryum atölyesini de deneyimledik. Burada 
yönlendirildiği değil, üretim üzerine sohbet © resmin dışında, özgür bir ortamın oluşması ve çocukların key 
ip sanatçıları ve akımları inceledikleri, Kişisel sanat kariyerinde de hafiza, mekan ve doğanın döngüsüne odal 


gerçekleştiriyor. Yakın zamanda Tel Aviv'e yerleşme planı var, Başlıca tt 


konumlandıran 


1 hedefleyen bir buluşm 
Kamhi, tamamen ker 


Re 
bir program üzeri 


di hazırladığı duygulara dayalı olması, Kök ve aidiyet kavramlarıyla uğraşmasını şöyle açıklıyor: “İnsanın 


Bir insa 


, kendi var 


n ilerlediğ mekanlarla kurduğu ilişki en mahrem, en özel ilişki biçimlerinden bi 


anlatıyor: “Aslında her ders bir diğerinden erhangi bir yeri mekana dönüştürebilir. Bu 


bağımsızmış gibi hissettirse de biraz süre farklı bir evde bulunmak ve farklı bakış açıları, üretim şekilleri, farklı sosyal çe 


ime eminim. Tüm olumsuzlukla 


geçip bütününe bakınca anlam kar a riğmen, 
Bu 
Journey, devamlılık sağlayabilecekleri umudu yeniden yeşerterek 


şekilde dahil etmelerini istedim hep, Galeri'nin temsilciliğinde sergilenecek. © 


iyor, insanlarla paylaşımda olmanın etkisini göre 


olarak üretme hakkımız olmalı; üretimle 
,Pg Art 


izden ailelerden çocuklarını hatta olumsuzluklarda 


de 


Kamhi'nin eserleri Contemporary İstanbul 


Antik metal 
dokusunu 

altın ve gümüş 
efektleriyle 
birleştirerek üç farklı 
görünüm sunan 
Alligator Rusty ile 
geçmişin izleri 
günümüze 

| taşınıyor. 


4442 111) Yiyifal 


Neo Bistro tarzı 


Koray Özgen'in tasarım ve uygulamasıyla sürdürülebilir mekan tasarımının en güzel 
örneği Karaköy Colonie, favori listemizin en üst sırasında yer alıyor. 


ekanlarının bir dekor 
projesinden daha çok 


insanların duygularına hitap 


edebilen yerler olmasını savun 


ve bu anlayışını da kusursuzca 


uyguluyor, tasarımcı Koray Özgen 
İstanbul Colonie, mekan olarak bunun 
en iyi örneklerinden. Az inşaat, az 
ında el 


malzeme ile yaratılan, 


zan 


sanatlarına ve özgünlüğe önem veren, 
kültürel bağlamda sürdürülebilir bir yer 
burası, “Bence, özellikle Avrupa'daki 


metropollerle karşılaştırdığımızda, 


İstanbul'daki yeme-içme mekanlarının 


FOTOĞRAF GÖKMAN GEZİK 


adla 
klerini 


çoğunun ömürleri çok kısa, 


değiştirerek ya da sosyal ni 
yitirerek yaşamlarına devam 


edebiliyorlar” diyen Ö: 


n, projenin 
bu yüzüyle de ilgilenmek zorunda 
olduğundan bahsediyor. Colonie 
Bistro&cBar, Yücel ve Gülin Özalp 
çiftine ait. 


sarım yönetiminin yanı 


sıra; görsel kimlik, mekan konsepti 
ve buna bağlı özel üretimlerin tümü, 
Koray Özgen'in çalışması. Yine aynı 
ekibin mutfağından çıkacak olan 


yeni sürpriz ise Gümüşsuyu'ndaki 


Topaz Restoran'ın renovasyonu; 


nı 


takibinde ola 
de 
Özgen 


rından bahsedersek; Koray 


ım Stüdyosu ile birlikte 


iç mimari düzen ve uygulamalarında 
Aks Mimarlık; Murat Öztürk 
Nur Kanatlı ış. Duv 
kolon, perde gibi elemanların görsel 

fe at uygulamaları Berlinli 


tasarımcılar A. Bormann v 


çalışı 


Serman tarafından yapılmış. Mutfak 
kapandığında kullanılan storların 


üzerinde yer alan illüsi 
Öztekin ait. Koray Özgen; Gülin 


Özalp ile Pari 


nlar Engin 


Berlin, Kopenhag ve 


Olilk çizik sizi endişelendirmesin. 2: onu seveceksiniz. 


Gaggenau. 


İlerici teknolojiye ve ürünlerimizin tasarımına 
Yatırım yaptığımız kadar, üretime hala geleneksel 
bir yaklaşımımız var; çoğu parça hala el işçiliği ile 
üretiliyor. Yaşam boyu dayanmakla kalmayıp aynı 
zamanda dokunuşu harika olan, olağanüstü sağlam 
paslanmaz çelik kullanıyoruz. Yine de çizikler 
oluşabilir ama, anlatacak gerçek bir hikayesi olan 
bir eşyanız olacak; kalitemizin ve sizin hayatınızın 
hikayesi. 


Daha fazla bilgi için lütfen www.gaggenau.com'u 


ziyaret edin. 


Milano gibi kentlerde mekanın ruhuna 
uygun nesneler bulup işlevsel ve görsel 


olarak mekana entegre etmiş. Bar 


ve kolonlarda, Kalebodur'un Tamer 
Nakışçı tarafından tasarlanan Dot 


Serisi kullanılmış. Serinin dinamik 


görünümü, mekanın stiline de uyum 
sağlamış, “Karaköy gibi bir mahallede 
önemli olan; örneğin bir turistin 


önünden geçerken atıştırmak için 


korkmadan bir mekana girebilmesi. En 


önemlisi ise aynı kişinin on yıl son. 
tekrar geldiğinde, o mekanı aynı haliyle 
tekrar bulup terasında oturabilmesi 


Nesnelerle ve mekansal detaylarla 


farklı söylemler yaratabilmek; bunun 
için renklerle, dokularla ve ışıkla belli 


ve insanların 


bir duygu oluşturma 
duygularına yerleşebilmek önemli” 


diyor Özgen, Projede semtin ruhunu 


ğını öne çıkaran bir 


tasarım yaklaşımı esas alınmış. Amaç, 
İstanbul'un tarihi liman mahalle 


bulunan bu 'neo-bistro'nun 


genel felsefesini yansıtacak ve 
kendine özgü duruşunu ortaya 

koyabilecek bir ortam yaratmak 
olmuş. “Buna, kozmopolit liman 


ruhunu ve konukseverliği tasarımlara 


yansıtabilme ve çağdaş bir mel 


çevirebilme çabası da diyebiliriz 
Önemli olan, bir taraftan var olan brüt 
betonun, metal, ahşap ve yeşil bi 
beraber yaşadığı; diğer taraftan ise 

gri tonların, bakır ve pirincin metalik 


ilerle 


renkleriyle birbirine karıştığı bir 
mekan yaratabilmekti. Bütün bu 
ayrıntılar mekanda kendine özgü bir 
gladı. 


“Dot Serisi seramiklerin içbükey 


atmosfer oluşmasını s 


formu ve parlak siyah yüzeyleriyle 
mutfak, sıradışı bir atmosfere sahip. 
Paslanmaz çelik ve mermerle bir 


kontrast oluştururken ışığı silindirik 


ması harika, 


sütunlar üzerinde yan: 
Teras, bar, şarküteri ve açık mutfaktan 


nin bar ve yemek bölümü 


oluşan m 


perdelerle bölünmüş. Perdelerde 


f 


rai hi 
A ann bire Cerit Yildirim. eğ 


geometrik bakır renkli, el işi nakışlar 
var, Yemek bölümünün yan duvar 
yüzeylerine ise serbest el tekniği ile 
hazırlanmış, perdelerdeki nakışları 
tekrar eden rölyefler yapılmış. Sütunlar 
brüt haline döndürülerek yine bakır 


tonunda renklendirilmiş. Bu hacimler 


böylece, ışık yansımalarıyla mekanın 


emanlar 


görsel kimliğin apan e 


haline geliyor. Bar üstünde boylu 


boyunca yer alan özel tasarımlı pirinç 


askı sarkıtlar hem aydınlatma hem 


de depolama işlevi görüyor; bardak 


kırılan 


erden yans 


yesinde bir av 


ışıklar 
kazanıyor. © 


görüntüsü 


Barın üzerinde boylu boyunca yer 
alan özel tasarım pirinç askılar 

ve sarkıtlar hem aydınlatma hem 
depolama işlevi görüyor. Cam. 
ürünlerden yansıyan ışık sayesinde 
bir avize görüntüsünü kazanıyor. 


Dışarıdan bakıldığında çelik bir soğutucu. İçeriden bakıldığında da. 


———— —— 


Gaggenau. 


Kaliteli pişirme doğru soğutma ile başlar. Bu yüzden Vario 
Gool 400 Soğutucu serisinin hem içi hem dışı, profesyonel 
mutfaklarda karşılaşabileceğinize eşdeğer bir kalite ve hijyen 
standardı için yüksek kaliteli paslanmaz çelik malzeme ile 
kaplanmıştır. Diğer göze çarpan özellikleri, masif alüminyum 
kapı içi rafları, tek tuş dokunuşu ile hareket eden asansörlü 
cam raflar ve ısı ayarlı saklama çekmeceleri. Bütün olarak 
değerlendirildiğinde, bu sadece bir paslanmaz çelik soğutucu 
değildir. uzmanlığımızın bir sonucudur. 


Daha fazla bilgi için lütfen www.gaggenau.com'u 
ziyaret edin. 


GAGGENAU 


OGGUSTO seçimleri 


Türkiye'nin ilk ve tek lüks içerik sitesi olan OGGUSTO hayatın içinde 
“vazgeçilmez keyfıniz' olmak üzere yola çıktı. Yılın en hareketli ve renkli dönemi 
olan kasım -aralık aylarına keyif katacak konuları seçtik 


1-CARTIER VE 
SONBAHAR... "Kralların 


mücevhercisi, mücevhercilerin kralı" 


Cartier; bu sonbahara hem New York'ta 


yeniden açılan butiği hem de sihirli 


koleksiyonu Cartier Magicien ile ışıltı 
bir merhaba dedi. 

Jacgues Cartier tarafindan 1917'e, 128 
adet mükemmel doğal inciden oluşan ve 
o dönemki değeri yaklaşık 1.2 milyon 
dolar olan iki dizi inci kolye karşılığında 
satın alınan New York 5, Cadde'deki 
Carti 


sonra yeniden açıldı. Cartier'nin 


; 4 yıllık bir renovasyondan 


kültürel mirasının ve ışıltısının 
bir uzantısı olarak gerçekleştirilen 
renovasyonun ana amaçlarından biri 


er tutkunlarına daha da 


de müc 
özel bir deneyim yaşatmak, Cartier'nin 
ihtişamına uygun olarak görkemli bir 

&v şeklinde, mimar'Thierry Despont 
tarafindan gerçekleştirilen dekorasyonda 
kullanılan hemen her şey burası için 
özel olarak tasarlanmış. Butikte; 43 
farklı çeşit kumaş ve deri kullanılırken, 
mekana özel 35 mobilya tasarlanmış 


klaşık yüz yıl önce Pierre 


ndan özel olarak seçilen 
aydınlatmaların tasarımına sadık 

kalınara 
mühteşem mücevherlerini 
için butikteki 
Heritage ekibi 
tek tek seçilen 110 antika parça ile 


üretilen 30 avize, markanın 


ydınlarmak 


erlerini almışlar. Cartier 


dekoratörler tarafindan 


butiğe 20. yüzyılın ilk döneminin 
konforu ve lüks duygusu verilmiş. 


KAZIRLAYAN ÖZLEM GÜSAR 


SİHİRBAZ CARTIER 


Cartier güçlü köklerinden aldığı 


amla; gizem, ihtişam, illüzyon 


ve ışığın birleştirdiği yeni koleksiyonu 
Cartier Magicien ile mücevher 
dünyasının sihirbazı olduğunu bir kez 
daha kanıtladı. Cartier 

Magicien koleksiyonunda pırlantalar, 
zümrütler, beriller ve yeşil, mavi 


rli taşlardaki 


safirlerden oluşan değ 


sihir açığı 


çıkıyor; ışık, de 


en ve 
renklerde aydınlanıyor. Gizem, 

n, illüzyon 
ri Ca 
koleksiyonunda buluştu. 


ihti 


e ışığın 


tier Magic 


n 


Bu sonbahar Paris'e yapılacak 
olan geri aynı zamandı 

Rivera, David Al 
Clemente Orozco'nun 
başta olmak üzere 
20. yüzyılın ilk yarısındaki 
Meksika sanatını da detaylı 


2- PARİS'TE 3 MEKSİKALI 

Bu kış, Meksika'yı ve Meksika sanatını 
anlamak için okyanus geçmeye gerek yok. 
Paris'te Grand Palsis'da 23 Ocak'a kadar 
sürecek olan “Mexigue 1900-1950 Dicgo 
River ahlo, 
Orozco and the 


rida 


os& Clemente 


wantgarde' sergisinde; 


devrimin ayak seslerinin duyulduğu 
ilk günlerden, 20. 
kadar Mi 


eserleri bir 


yılın ortalarına 


sikalı çağdaş sanatçıların tüm 


a geliyor. 
Az bilinen Güney Amerika sanatını 
ilgi çekici bir perspektif ile veren sergi; 


yaşanan devrimin sanatı 


o Siguciros 


o'nun eserleri 


iş yer kaplıyor. Meksika 
halkını bilinçlendirip; ulusal ve sosyalist 
bir perspektif yaratmak amacıyla kamusal 


anlarda büyük boyutlu duvar resimleri 


0s Tres Grandes” 
leksikalı Duvar 


rida 


n bu üç sanatı 


yani “Büyük Üçlü've 


Ressamları? olarak tarihe geçtiler. 
Kahlo'nu: 
Rivera'nın eserlerinde çok renkli bir 


ve büyük aşkı olan Diego 
kübizm hemen göze çarpıyor. 


3- RENK UZMANI: DAVID 
HOCKNEY 
“Geçmişle yaşayan biri değilim ama 


bu kitaba baktığımda ne kadar çok 


iş yaptığımı fark ettim.” Bu sözl 
sanat dünyasının heyecanla beklediği 
Tachen tarafından yayınlanan 498 
falık “David Hockney. A Bigger 


Book' kitabının yayınlanması 


a bizzat 


katkıda bulunan Hockney'e ait. 


n pop-art akımının en önemli 


den David Hockney'in 


Bradford School of Art'tal 
yıllarından; günümüz eserlerini 
kapsayan 60 yıllık kariyeri “David 
bında 


gençlik 


Hockney. A Bigger Book' 


toplandı. Kitabın her sayfası, 


sanatçının dünyaya olan sıradışı 
ak 
ullandığı parlak mavileri, pembeleri, 


bakışını ve bir renk uzmanı ol 


şilleri ve turuncuları gözler önüne 
seriyor. 
Sadece dokuz bin adet basılan ve 


her biri David Hockney'in kendi 


imzasını taşıyan kitabı, Teşvikiye'de 


bulunan Patika Kitapevi'ne sipariş 


etmek mümkün. 


leriyle olduğu kadar yeni 
teknolojileriyle de öne çıkan Lexus 
markası, hibrit modelleriyle de farkını 
ortaya koyuyor. Lexus hibrit modelleri 
gevreciliği ve sessizliğiyle dikkat çekiy 
Dün; 
2004'te üretmeye başlayan Lexus, bugün 


or, 


nun ilk lüks hibrit modelini 


sedanlarına, 


coupe modellerinden İ 


sportif sedanlarına ve SUV modellerine 


dar her modelinde hibrit versiyon 


sunuyor. Her geçen gün daha çe 


ci 


modeller üreten marka, dünyada bu 


teknolojinin öncüsü olarak kabul edi 
Lexus Hybrid Dri 
Ses 


düşük tüketimin yanı s 


n 


istemini kullanıyor. 


bir sürüş sunan hibrit sistemi, 


elektrik motorları yüksek performansa 
yanıt verebiliyor. 

Bu yılın başında ta 
dördüncü jenerasyon RX de, 

RX 450h versiyonu ile hibrit keyfini, 
sessiz sürüşü ve çevreciliği daha ileriye 


taşımış durumda, 


Bu yıl 1 milyon hibrit 
müşterisine ulaşan Lexus; 
dünyanın en gözde lüks 
markası olma taahhüdünü 
veriyor. On yıldan uzun. 
eliştirme deneyimiyle 
hibrit teknolojisinin öncüsü 
olan Lexus müşteri 
memnuniyeti ödüllü. 


ibrit 


5-YILBAŞI HAYALLERİ 

Yılbaşı ve yılbaşı pazarları söz 

konusu olduğunda, büyük Avrupa 
metropollerinin yerine, sevimli ve tarihi 
minik kasabalar tercih ediliyor. Bu 
sevimli kasabaları hiç yorulmadan ve 
keyifle gezmenin en iyi alternatiflerinden 
biri de nehirlerdi 


Amsterdam! 


pılan gemi turları, 


ankfurt'tan Prag'a ya da Zürih'ten 
kadar £ 


farklı destinasyonlar sunun nehir 


klı sürelerde 


yolculuklarının en caziplerinden biri de 
Zürih - Frankfurt hattı, Almanya'nın 


efsanevi Black Forest bölgesini 


ve Avru n eski Christmas 


in 
marketlerinden Strasburg'u da kapsayan 
ak 


gezi ile yılbaşı coşkusunu yaka 


mümkün, 


6- SONSUZ VAROLUŞ 


Senenin en renkli, en hareketli ve en 


heyecanlı dönemi olan kasım-aralık 


ayları parti zamanı anlamına da geliyor. 


Doğu ile insanlığın karşı konulmaz 
birliktel 


kini sergileyen tasarımlı 
güzel bir yıl için geri sayım yaparken 
en çok giyilmek istenen kıyafetlerin 
başında geliyor. Hollywood'un eski 


görkemli günlerini bugüne en iyi taşıyan 


moda markalarının başında g; 
Ralph&cRusso'nun 2016-2017 sonbahar 
kış koleksiyonu 
azer kesim kelebekler, kat 
kat açan çiçekler ve tül katmanlardan 


en 


e ilhamını metalik 


yusufçuk 


almış. Var olmanın sonsuz döngüsü, 


artistik işçilikle birleşip drapeli satenler, 


organze elbiselerle birleşmiş. © 
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“Yataş Uyku Devrimi Devam Ediyor” 


SEVEN-Z LATEKS YATAK 

EYİ (Vİ 

AMY: 
-. 


Merkezindeki 7 bölgeli esnek yaylar 
pozisyonlarında omurganın doğal eğri 
birbirlerinin dönüş hareketlerinden etkilenmesini önler. 


nee bensin (Jyataş bedding 


İtalyan farzı 


Dünyaca ünlü tasarımcıların sanattan ilham alan yorumları ve lider İtalyan 
markalarını buluşturan Ayn Design'ın kurucusu Eren Adalı ile birlikteyiz. 


AYN DESİGN''in Nişa 
seçkin mobilya markalarını bir arada bulmak mümkün, 
ve tasarım ürünlerinin ortak nokt 
yüksek kalitesi, sanatsal detaylar, konfor ve şıklık. Ahşap, mermer, 

bronz, porselen, ipek kadife, ipek saten, kaşmir gibi doğal dokuların 
hakimiyetinde; 


taşı'ndaki üç katlı mağazasında İtalya'nın. 
dobilya 
; doğal doku, el işçiliğinin 


Paolo Granchi gibi tasarımcıların yorumlarını bulabileceğiniz Ayn 
Design, mağazadan çok bir yaşam alanı olarak tasarlanmış. 


Ayn Design'ın oluşum hikayesini anlatabil 


misini 
Aslında Ayn Design hep vardı; arkadaşlarımın, dostlarımın 
evlerindeki küçük dokunuşlarda, yeni yaptıkları mekanlardaki 
farklı köşelerde varlığını sürdürüyordu. Sadece profesyonel 
anlamda 


ta geçmesi iki yıl süren araştırmalar sonunda yeni 
gerçekleşti. Dünyanın çeşitli yerlerindeki fuarlarla, fabrikalarla 
detaylardaki kaliteyi, farklılığı bulmaya, öğrenmeye başladım. 
Mobilyaya dair birçok önemli kriteri bir araya getirerek iyi bir 


kompozisyon çıkarmayı başaran İtaly 


ın markalarını aynı çatı 


altında topladım. 


ndo&Humberto Campana, Regina Medciros, 


Mağazada hangi markaların tasarımları bulunuyor? 


Deri mobil 


üretiminde lider Ludovica Mascheroni. M 


ansız Devrimi'nin izlerini bugünle yorumlayan 
Annibale Colombo. Yarının antikaları olmaya aday, Medea, 


Ahşap üzerine el boyamalarıyla bilinen Vittorio Grifoni. 


eflex, 
Venedik ayna ve avizelerinin, tasarım ve sanatla yorumlarıyla Arte 


Ceccarelli, Rebirth Ceramics, Gardeco ve bahçeler için 


rklı aksesuarları yapan OFYR. 
Ürünlerin ortak bir stili, tarzı var mı? 
Geleneksel el işçiliğinin en güzel örneklerini sunmaları, İtalyan 
olmaları ve mobilyayı sanatla yorumlamaları; seçim yaparken 
özellikle buna dikkat ettim. Her markanın farklı bir yorumu, farklı 
bir tarzı var. Dekorasyon ve tasarımı sanatla birleştiren mobilyaların 
bulunduğu mağazamızın alt katı sanat galerisi. Ayn Art Gallery 


düzenlenen resim sergileri ile birlikte aslında buluşma bir noktası, 
özel etkinliklerle birlikte içerisinde sürekli bir devinim barındırıyor. © 


cotton 


Mann - Yer 


2016-2017 
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MARKA 


Endüstriyel 


vintage 


Cabinet yeni materyaller sayesinde endüstriyelin ham 


erkezi Köln'ün Kerpen 
ilçesinde olan Cabinet, 
1979 yılından bu yana 


e göre üretilen gömme dolapların 
üretiminde yüksek kalite ve en 
yeni teknik çözümlerin temsilcisi 


Güçlü bir ifadeye sahip pas ve cam 


apı dolgularının karşılıklı 
abinet dolapları, 


görünümlü 
etkileşimiyle 


dokunma duyusunu uyandıran özgün 
bir görünüme kavuşuyor. Dolabın 

“iç yaşamı", ölçüye göre üretilen 
donanımlar ve yenilikçi detaylar 


sayesinde konforlu bir şekilde 


organize edilebiliyor. Milimetresine 


cazibesini soğuk bir şıklıkla buluşturarak yepyeni bir stil sunuyor. 


kadar planlanmış odası 


düzeninden yatak odasındaki kişiye 
özgü tasarlanmış gömme dolabı 
kadar Kerpenli dolap imalatçısı, bu 
yeni stiliyle sunduğu olanakların 
e dikkat çekiyor. Raylı 


kapılar paslı görünümleri ve göze 


çarpan eşkenar motifleriyle, dolabın 
alt kısmına modaya uygun bir 


vintage look esintisi katıyor. Birey 
olarak seçilen renk, sıcak kırmızı ve 
kahverengi tonları arasında değişiyor. 


Her bir parça eşsiz. Materyalin 
karakteristik pas strüktürünü elinizle 
üzerinden geçtiğinizde yorsunuz 


çıkmıyor. Üst dolabın açık 
ve düzleştirilmiş kapı dolgusu güçlü 
bir kontrast oluşturuyor. Mat beyaz, 
Yarı saydam camı zarifçe vurgulayan 
yansıtıcı krom panellerle çevrili. 

Dolap içerisindi 


aydınlatma spotları 
kapalı cam kapıların ardından hoş bir 
aydınlık yayıyor. Parlak cilalı beyaz 
Glossy dolap içi sistemi özel bir 


şıklık sergiliyor. Cabinet, tutkunlarına 
klama ala 
gözümlerini hayata geçirebilmeleri 


kendi dolap v ları 


yeni ilhamlar vermeye devam ediyor. 


Müşteri, hayalindı 
gibi şekillendirebiliy 
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içeklerin / 


Inside Flowers and Events etkinlik 
çiçeklerin büyüsüyle aynı çatı altını 


DAVET VE ORG/ SYON 
küratörü Selin Saral ve çiçek 
tasarımcısı Mehmet Dikbaş 
alanlarındaki birikimlerini 
tasarladıkları masallarda 
buluşturuyorlar, Inside Flowers and 
Events, etkinlik ve organizasyon 
deneyimini tropikal çiçeklerin 
büyüsüyle aynı çatı altında 
rlendiriyor. Alışıl 


dej elmiş çiçekçilik 


anlayışından uzaklaşan tarzlarıyla, 


her aranjman kendi serüveniyle 


1nderildiği kişileri büyülüyor. Inside 


Flowers and Events'in Zorlu Center 
ve İstinye Park AVM'de mağ; 


bulunuyor. Nitelikli tasarımcılar, 


aları 


mimarlar ve deneyimli yöneticilerden 


üçlü ekibiyle yaptıkları 


çalışmaların kalitesini sürdürülebilir 


değerlere dönüştürüyorlar. Inside 


Flowers and Events, özel günlerini 


davet sahiplerinin özel tercihleri ile en 


hassas şekilde titizlikle hayata geçiriyor. 
"Tropikal çiçeklerin renkli dünyasının 


ve barındırdıklıkları birbirinden farklı 


dokuların büyüsüne kapılan Selin Saral 


ve Mehmet Dikba 
aranjmanından çikolata kutusuna kadar 


bu harmoniyi çiçek 


her şeye özenle yansıtıyor. Doğasında 
ender bulunan türlerden ve renklerini 


tropik iklimlerden alan çiçeklerle 


aranjmanlar hazırlanıyor. Bu güzellik 


kıymetli objelerle zenginleşti 


sevdiklerinizin du; 


lip 


sunuluyor, Dünyanın en nitelikli 
kakao çekirdeklerinden hazırlanan 
gikolataların lezzeti düğün davetiniz 
ve özel günlerinizde sevdiklerinizin 
damağını tatlandırıyor. Koku 
uzmanlarıyla yapılan titiz çalışmalar 


sonucunda Inside esansı da üretilmiş. 


Her projenin eşsiz renk ve dokulara 


iz bir de 


sahip olması dışında, e 
kokusu olmas 
yola çıkılarak 
müm tasarımları da eşlik ediyor. © 


ektiği düşüncesinden 


sans ve ithal ürünlere 


YODURAYIT 


İ 


Starck tarafından tasarlanan ME. Düzgün çizgiler, ikonik formlar, saf estetik, sürdürülebilirlik ve dayanıklılık. Eşsiz Kişiliğinize 
uyarlanabilen en ideal tasarım. Daha fazla bilgiye duravit.com.tr ve duravit.me'den ulaşabilirsiniz. 


obilya sektöründe 150 yıldır 


var olan bir mark: 
Kıral Mobilya8cDekorasyon. 
Aile mesleğinin günümüze dek 


ulaşmasını saj nlerden Fatih 


Kıral, aynı zamanda şi 
kurulu başkanı. Baba Hüsnü K 


etin yön. 


Kapalıçarşı'daki ünlü yangından sonra 


İstanbul'un farklı yerlerinde mı 


açmasıyla büyüme hikayesi de 


başlamış. Büyüme Üsküdar, Tophane 


ve Moda mağazasıyla devam e 


iyor. 


Fatih Kıral; Nişantaşı'nda açılan 


Cemil Topuzlu'daki ikinci mağ 
birlikte mobilya ür 
olarak başlamış oluyor. İlk 
yıllarda Üsküdar, Libadi 
Ardından üretimin ivme kı 


timine giriş resmi 


abrika aynı 


ması 
12 bin 
apalı alana sahip yeni bir 


ile Ömerli'de, 15 dönüm için. 


metrekare 


ika yapılmış. Son teknoloji üretim 


ede kurulmuş. 


Zamansız 
çizgiler 


Fatih Kıral Mobilya ve Dekorasyon'un 
yeni nesil yöneticileri Oğuz ve Onur Kıral 
ile Levent Natuzzi mağazasındayız. 


TOĞRAF GÖKMAN GEZİK 


makineleri sayesinde üretim kapasitesi en üst seviyeye ulaşmış. Bu tesisle birlikte 


ıla 
Otel ve çok konutlu proje işleri de dahil, her projeye özel üretimler burada 


mobily igili akla gelebilecek her türlü özel üretim y ir hale gelmiş. 


yapılabiliyor. Fatih Kıral'ın kendisi tarafından açılan, üçü çocuk mobilyası olmak 


Tahran ve Ankara'da bayilikleri de 


Akdeniz, 
ek olarak uzun vadede 


üzere toplam 14 mağaza var. Gi 


antep, | 


bulunuyor. Markanın yeni yıldaki hede! Zge ve Marmara bölgelerinde 


rt dışına açılmak, Fatih 


Kıral, 50 uluslararası mobilya markasının da Türkiye temsilcisi konumunda, 


yeni mağazalar 


anley, Henredon, 
i, Paul Robert 
olarak İtalya'nın en önemli mobilya markalarından 


Dialma Brown, Atmosphera, Caracole, Giorgio Collection, 


Arte Brotto, Thomasville, Varaschin, Scavolini, Talenti, Provi 


bunlar arasında yer alıyor. Sc 


biri olan Natuzzi ile yollarını birleştirdi. İstanbul'da, Cemil Topuzlu ve Levent'te 


olmak üzere iki Natuzzi mağazası bulunuyor. Natuzzi Italia koleksiyonundaki 


ile kullanıcı arasındaki uyum esas alınarak ta; 


lanmış, 


arının başında konfor geliyor. Ö; İe oturma ünitelerinin mali 


'me 


kurgusu ve ergonomik tasarımı, vazgeçilmez rahatlığı da beraberinde g: 


iyor. 


Maurizio Manzoni&Roberto Tapinassi by stüdyo Memo, Victor Vasiley, Claudio 
Bellini, Mauro Lipparini, Bernhardt&Vella gibi isimlerden oluşan tasarım ekibi, 
doğal deri kumaş kaplamaları ve dolgu malzemelerini geliştiriyor. Fatih Kır; 


oğulları v 
Onur Kıral il 
Liseyi İsviçre'de, Institute Auf Dem R. 
annah Colleg; 


yurt dışı deneyimi 


zamanda şirketin yönetim kurulu 


leri olan Oğuz Kıral ve 


atuzzi Levent mağazasında buluştuk. Onur Kıral otuz üç yaşında, 
enber'da bitirdi. Ardından Amerika'da, 
15 yıllık 


ni alı 


ve Londra AlU'da iç mimari tasarımı eği 


onrasında yönetimde aktif olarak görev yapıyor. Oğu 


vr 


yirmi yedi yaşında, Saint Benoit'nin 
ardından Londra AlU'da uluslararası 
pazarlama okudu. “Fatih Kıral ile iş 
hayatında tamamen profesyonel bir 
kimlikle çalışıyoruz. Özel yaşamımızda 
da babamıza çok bağlı iki kardeşiz. 
Özel hayatımızla ilgili kararlara 

gok müdahale etmez. Ama konu iş 
olduğunda kararlarımıza etkisi olur 
tabii ki. Biz ondan her gün yeni bir 

şey öğreniyoruz ve onun yolunda 
gidebilmek için elimizden geleni 
yapıyoruz” diyorlar, Fatih Kıral 
Mobilya, ürünlerini; yerli ham ahşap 


elişçiliği, en yeni cila teknikleri 


farklı kumaşlarla hazırlıyor. Her 
mobilyada ustaların büyük emeği 

var. Yeni yıl itibarıyla klasik mobilya 
koleksiyonlarının yanı sıra daha 
modern tarzda “contemporary” 
koleksiyonları da göreceğiz. Özellikle 
Klasik ve modern 


ategorisindeki 
ürünlerde, farklı cila teknikleri ön 


plana çıkacak. © 


TEMEL 


HAREKETLER 


YENİ NESİL ÇALIŞMA ALANLARINA YÖN 


ÇÖZÜMLERİYLE 


MUTLULUK VE KARLILIK DENGESİNİ KURAN YÜKSEK MİMAR 
GÜRHAN BAKIRKÜRE İLE BIGG OLUŞUMU ÜZERİNE KONUŞTUK. 


YAZI FULYA BOZKURT BERKSOY 


utlu bir ofis yaşamı vaadiyle 360 derec 


hizmet vererek yeni çalışma mekanla 


rının tüm ihi 


iyaçlarına cevap vermek 
Gürhan Bakırküre 
kurulan Big hareket temeli çalışma 


üzere tarafından 


sistemiyle çalışanlar için da 
bir iş ve hayat dengi 


işve 


daha ekonomik ak izi düşük çalışma ortamları kur- 


guluyor, Bu bir ilk diyebiliriz, yani burası ofis mekanları özelinde 


form. E 


anahtar teslim çözümler sunan, disiplinler bir pla 


özet haliyle alışacaklarına 


dair seçenekler sunuyor. Kendilerini masa başında çalış 


aya şartlandırılmış gibi hissedenlere kıyasla esnek bir 


lışma düzenine 
sahip olan çalışanlar, çok daha kaliteli ve verimli işler çıkarıyor. 


Ha 


ket temelli çalışma sistemiyle şirketler nasıl kar ediyor 


İşverenlerimizin yeni çalışma mekanı ile 
bu sistemle çalışanlar için daha esnek ve iyi bir iş-hayat dengesi, da 


a mutlu bir ofis yaşamı, işverenler için de daha eko- 


alışma ortamları kurgulama prensibi ile cevap vermey 
hedefliyoruz. Şirketler açısından doğrudan, ne kadar az masa o 
kadar az gider anlamına gelen bu sistem, çalışanlar açısından 
değerlendirildiğinde daha fazla esneklik, daha iyi bir iş-hayat 
dengesi ve daha az hastalıkla kaybedilen zama 
liyor. Şirketlerin hareket temelli çalışma sistemine geçmeleri; 


anlamına ge- 


daha düşük karbon ayak izi, daha düşük elektrik fatura: 


şanlarla ilgili değiş 


n giderlerinde, seyahat giderlerinde, iş yeri 


, servis giderlerinde ve bakım giderlerinde azalma 
" bağlamında daha az kablola: 
alma, daha az sayıda 


anlamına gelir) 
a giderlerinde 


gibi konuları da doğrudan etkiliyor. Hollandalı sigo 


doğrudan şirketin karbon ayak izi azalıyor. 
Planlama ve uygulama aşamaları nasıl gel 
nde, şantiye y 


Projelerin hayata geçirilme: 


sürecin takibine kadar farklı bölümler ve süreçler arasında koordinasyonu sağlıyoruz. Malzeme kararlarını, k 


lerini gözeterek uzman ekiplerimizle tüm sürec 


edilmesi, yeni ofisin tasarım süre- 
çok önemli. Ofis yerleşimi 
ve kapasitesi analiz edildikten sonra çalışanları bu sürece dahil 
ediyoruz. Düzenlediğimiz. atölye çalışmalar ile mevcut ofileofisten beklen- 


netiyoruz. Eski ofisin iyi anal 


cinin en iyi şekilde sonuçlanması 


rinde onları nelerin mutlu/mutsuz et 
tilerini öğrenerek, tasa lama projelerinin 
çizilmesine geçiyoruz. Tasarım, satınalma, temin etme, yerleştirme ve daha birçok süreci tecrübemiz ve öngörüleri 
deyiş 
kurguluyoruz. Tasarım ve ihale sürecinin akabinde sıra planlanan 


ayesin- 


renin de takip edebileceği gerç 


bir iş programına göre 


tüm şeylerin gerçeğe dönüştürülmesine geliyor. Birlikte tasarladı- 


Bımız şeyleri hayata geçirirken, her şey 


planland 


le karşılaşmamak için tüm aşamaları bire bir yürütü- 


sürpri 
yor ve $ 
Her ofis hareketl 
Çalış 


ler, öncelikli olarak kendi ya 


reci işverenlerle kesintisiz bir iletişimle yönetiyoruz. 


tem için uygun mu? 


nekanlarına bu sistemi entegre etmek isteyet 


pılarını keşfetmeli. Çalışma şekilleri, 


analiz etmeliler. Bu tip 
bu çalışma biçimini 


larına entegre etmeleri konusunda işverenlerimize 


yoruz, Bu çalışma biçimine açık ve destekleyici bir yapı için gerekli senaryola 
lerinde kullanıcılarla buluşturuyoruz. 


oluşturduktan sonra sistemi 


rin analizleri doğrultusunda çalışma biçimlerine dair fikir sahibi 
oluyor ve buna en uygun çalışma biçimini öneriyoruz. Bütün 
i bir yana bırakın, her departmanın bile 


farklı çalışma biçimleri var. Sürekli masa başında aynı ekran 


ve setup ile çalışmak zorunda olan 


uygulamasını çözüm olarak öneremezsiniz. Fakat tasarım ka- 


rarının temelinde eğer ofis uygun ise, esnek ve hareket 


ide 
etmek adına birçok alternatif çözümle tanışıyorsunuz. Örneğin 


temelli bir sistemle ofsi 


mi çalışma 


lounge table'ları tasarıma entegre etmemiz bu çözümlerden bir 
kse 
r konuşmak için bir araya gelebilecekleri 


diğeri, İnsanların gün içerisinde gerek sosyalleşmek get 


işle ilgili hızlı bir şey 
alanlar bunlar. 
Bu sistemle çalışanların motivasyonu nasıl yükseliyor? 


Hareket temelli çalışma 


istemi ile ofiste, akla gelebilecek 


her mekanda gerekli altyapı kurulumunun sağlanması ve bütün 


tasarımın bu senaryo ile biçimlendirilmesi sayesinde çalışanlara 
likle kendilerini 


aya şartlandırılmış gibi hissedenlere kı 


özgür çalışma ortamları sunulmuş oluyor. Böyle 


masa başında çalı asla 


esnek bir nl 


gok daha ka- 


lışma düzenine sahip olan ç: 


liteli ve verimli işler çıkarıyor. Masalarına bağlı olmadan ofis 


ortamında daha rahat hareket ediyor, ekiple daha iyi iletişim ve 


işbirliği içerisinde oluy lamda belirli görev ve işler 


için sessiz çalışma mekanları gibi özel ortamlar oluşturularak 


çalışanlar daha iyi odaklanabiliyor ve ortaya çok daha verim- 


li sonuçlar çıkıyor. Bu lanan mekanlarda, 


çalışanların gün içerisinde hareket kabiliyetlerinin artm: 


uzun saatler süresince oturmaktan klanan rahatsızlıklar- 


dan korunmaları ve daha sağlıklı bir çalışma hayatına kavuşma- 


ları da mümkün oluyor. 


maları da siz mi tasarlıyorsunur? 


Bu konu 
duğumuz birçok iş ort 


ırda destek alı 


ğımız ve 


ışmanlıklarına başvur 


ımız var, Elektriği, mekaniği, otomas- 


yonu, aydınlatmayı, ses ve görüntü sistemlerini kapsayan geniş 


bir altyapı düzeni için gerekli tüm hizmetleri bahsini ettiğim iş 


ortaklarımız ile birlikte çalışıp geliştirmekteyiz. İşverenlerin ta 


lepleri ve proje gereksinimleri doğrultusunda, her yeni iş özelinde 
© projeye özel senaryoları oluşturuyor, buna uygun çözümler üre 


tiyoruz. Örneğin Deloitte Türkiye'de önemli yeniliklerden biri, 


ofisin tümündeki monitörlerin ve toplantı odalarının rezerv 


yon 


sistemlerinin kişisel olurak uzaktan kontrol edilebilmeleri için ge 
rekli altyapıların ve donatıların kurulmasıydı. Bu sayede çalışanlar 
oturdukları yerden toplantı odalarını online olarak rezerve edebi- 


liyor ya da toplantı odalarının girişlerindeki ekranlar sayesinde, 


eğer içeride bir toplantı varsa konusu hakkında ve katılan kişi- 


lerle ilgili bilgi edinebiliyor. Ayrıca toplantı odalarında bulunan 
kablosuz ağ b: 
projeksiyon cihazına ihtiyaç kalmıyor. Bu senaryo şekillenirken 


iri ile yola çıkıldı ancak bu destek, 


lantılı monitörler sayesinde sunum yapmak için 


elbette ki işverenin ihtiy 


projeye, doğru bir şekilde tarafımızca dahil edildi 


Bigg sö 
Bigg, çalışma kültürü çözümlerini içeren v 


ınlatır mısınız? 
ellikle ofis ala- 


üreten bir marka. 


galışma kül 


nında mekanlarla ilgili bütüncül çözüm paketle 


Bu markayı yaratmaktaki amaç, işin en başından en sonuna kadar 


bir bütün olarak hizmet vermek ve bu hizmetleri bir uzmanlık çer 


gevesi içerisinde sunmak, Bunu sağlamak için, süreç içerisinde ihti 


yaç duyulabilecek tüm danışmanları bir araya getirip analizler yapa 


rak bir yol haritası çiziyoruz. Bi ışmanlık süreçlerinin. 
bir bütünü. Ofis özelinde konuşursak, yenilenecek ofis için yeni bir 


mekanın bulunmasından bu mekana taşınılmasına kadar olan tüm 


süreçte aktif rol almaktayız. Seçilen yeni binanın analizinden, 


bilitesinden, konumundan başlayarak tüm tasarım, statik, mekanik, 


eektrik gibi mühendislik hizmetlerini ve taşınma stratejisi, lojistik, 


akustik, aydınlatma tasarımı, iletişim 


rım, grafik tasarım gibi 


hizmetleri kapsayan bir bütünü i anahtar teslim bir hizmet 


sunmaktayız. Burada önemli olan her anlamda bu sürece hakim 


olarak, işin en başından en sonuna kadar müşterinin memnuni- 


yetini 


ğlamak ve bir bütün olarak hizmet vermek. Süreç sonlandıktan sonra da müşteriyle iletişimimizi sü 


i koruyarak gerekli 


m hizmetleriyle destek vermeye devam ediyoruz. 


garanti ve bak 


Bu bağlamda en önemli farkımız, yaptığımız araştırmalar ışığında 


bir paket olarak sunduğumuz hizmetlerin tamamına hakim olup, 


ofis dalında uzmanlaşmış olmak. Yenileyeceğimiz ofislere, yanlızca 


tasarımı yapılıp teslim edilecek projeler olarak bakmıyoruz; birer 


yaşam alanı olarak değerleniyoruz. 26 senenin verdiği mimari tec- 


rübemizi harmanlayarak, çalışanların mutlu olacağı ortamlar tasar- 


lamayı amaçlıyoruz. Bu oluşum esnasında sadece tasarım yapmayı, 


mimari odaklı düşünmeyi değil fonksiyon, maliyet, ergonomi gibi 


birçok etkeni bir araya getiriyoruz. 8 


CAPPITONE 


"Banyonuzdaki İtalyan Esintisi" 


LK —. | ( 


Larchitettura Italiana del Bagno” 


CASA INTERNATIONAL 


SEDAT KASAN VE KAMİL AFŞAR İLE CASA INTERNATIONALIN 
ADDRESİSTANBULDAKİ Yi SRİNDE BULUŞTUK. 
IŞTE MAURO LIPPARINI İMZALI KUSURSUZ TASARIMLAR. 


F GOKMAN GEZİK 


asa İnternational ürünleri, yalın hatları ve zengin detayları, modern modüler sistemleri, ergonomik tasarımı, 
ayırt edici formları ile artık addresistanbul Ev Dekorasyon Merk: 
Studio Lipparini tarafından tasarla- 


nde 


nan mağaza, Casa İnternational'ın 
Italia koleksiyonundan en çarpıcı parçalara ev sahipliği yapı” 
yor. Mağaza dekorasyonunda kullanılan seramikler ve aydınatmalar İtaly 


an; mağazadaki bitkiler ve diğer aksesuarlar 


ise İspanya'dan getiri 
görkemli malz 
koleksiyo 
net ve güçlü çizgiler benimsenmiş. Mobily 


Parlak renkler, göz alıcı kumaşlar, 


Casa International Italia 


mel 


unda, minimalist tarzın belirleyici özellikleri o 


n 


getirdiği farklı 


ve yenilikçi bakış açısıyla dünyaca tanınan güçlü bir marka 
kimliği geliştirme yolunda büyük bir aşama kaydeden Casa, 
ile fark 
ss, Luxury Chic olarak üç ayrı 


tümüyle kendine özgü tasarı ratmaya dev 


Timel 


or. Contemporar; 


ruh ve yaşam tarzı te 


alarıyla tasarlanan koleksiyonda cesur renkler ve organik dokular ön planda. Hasan Kasan tarafından 1965 yılında butik bir döşeme atölyesi olarak Ankara'da kurulan Casa, 1992 yılında mobi 


markaları arasına girmeyi başarıyor ve kısa sürede markanın 


a sektörünün lider 


modern tasarımları ve üretim kapasitesiyle dünya çapında 


tanınmaya başlıyor. Sedat Kasan, 2007 yılında Kamil Afar 


ile birlikte New York'un en iyi 5 showroom'undan biri olan 


Atelier NYC'yi kurduktan sonra ilk global adım olarak, dün- 
Yanın en önemli mobilya markalarının New York temsilciliğini 
aldı. 2014 yılında oluşturulan Casa İnternational markasının 
uluslararası yönetimini de New York'a taşıdıklarını belirten 
Casa Mobilya Genel Müdürü Sedat Kasan, “Çok az İtalyan 
firmasının tutunabildiği bu pazarda tüketim alışkanlıklarını 
gok iyi tanıdığımız Casa'yı çok avantajlı görüyoruz. Daha aktif 
olabilmek 
taşıma kararı verdik. Casa ve diğer alt markalar Türkiye'den 


in Casa İnternational yönetim ofisini New York'a 


yönetilirken, Casa İnternational'ın dünyadaki hareketi tama- 


men New York'tan yönetilecek” diyor. 
New York, Los Angeles, Berlin, İstanbul başta olmak üzere 
merkezi kapitallerde çoğulan Casa İnternational mağazaları ile 


marka, yenilikçi üretimlerinin global anlamda kal 
da kanıtlamış durumda, Geçen yıldan bu yana 
nelinde tanınmayı başarmalarının kanıtı olaral 


e anlayışını 


merika ge- 
Miami, 


Francisco ve Boston mağazalarının da sırada olduğu müjdesini 


Trevisina kitaplık, 
Vulcano sehpa. 


iler Ankara'da, 30 
bin m?'lik fabrikada yapılıyor. Burası fabrikadan çok, tamamen 


veriyor, 


Sedat Kasan ve Kamil Afşar, Üre 


ustalığa dayalı el emeği özel ürünler üretilen dev bir merkez. 
“Casa İnternational koleksiyonunu da tamamıyla bu kabiliyetimiz üzerine, Mauro Lipparini ile birlikte "Italia Collection" 


adı altında; Timele 
üç ayrı tarzda kurguladık” diyor ikili. El işçiliğiyle çalışı 
kal er vermesi, markanın farkındalık yarattığı unsurlar arasında, İstanbul'da, buluştuğumuz addresistan- 


Contemporary ve Luxury Chic olarak 


üretimlere değ 


bul mağazasında ilk kez sergilenen tasarımlar, markanın aynı 
zamanda kreatif direktörlüğünü de üstlenen Mauro Lipparini imzalı. Casa ilk lansmanını 2015 yılında yaptığı 
yeni koleksiyonunu, geçe, 

yıl olduğu gibi bu yıl da ilk olarak Milano fuarında tanıttı. 
Mauro Lipparini tarafından tasarlanan Casa İnternational 
2016 koli Tr, 
tamamlayıcı parçalar ve yeni bir yatak koleksiyonunu içeren 


i glebal markası Casa International'ın 


nu; modüler oturma sistemleri, masalar, büfe! 


2 — 
| | 


Cordovade kanepe, 
Strombeli sehpa 


J) Positano kaftpe, Pana 


New York'ta düzenlenen 
Interior Design Best 
OF Year Avardı'da 
Positano Kanepe, Yılın 
En İyi 'Residential Sofa' 
ödülüne layık görüldü. 


siz parçadan oluşuyor. Lipparini'nin Akdeniz yaşam tar- 

71 vizyonuyla yorumladığı yeni koleksiyon, Doğu ve Batı'dan 

n sıcak ve davetkar formlarıyla markanın kendine 

daş estetik anlayışını net bir şekilde yansıtıyor. Her 

bir parça Casa sanatkarlarının kusursuz ahşap ve metal işçili- 

Zinin yanı sıra döşeme nı da ön plana çıkarıyor. Koleksiyondaki tüm ürünler, kişiye özel olarak ayarlanabilir yapı 

rıyla sayısız nuyor. Türkiye'den temin edilen birkaç 

ahşap malzeme dışında hemen hemen tüm ahşap, deri ve kur İtalya'dan tedarik ediliyor. Koleksiyonda lakeler için 


sonbaharı ve sakinliği çağrıştıran renk paletleri tercih edili- 


yor. Derinlik algısı yaratan mermerler ve eskitme pirinç, bakır, 


bronz ya da titanyumdan üretilen metal detaylar, koleksiyona 
zersiz bir anlatım ve zarafet katıyor. Casa İnternational 

a koleksiyonu New York, Los Angeles, Berlin ve İstanbul 
sunuluyor. www.casaintİ.com 9 


GELECEĞİN 
TRENDLERİ 


TRENDLERİ BİLMEK ONLAR İÇİN BİR İŞ DEĞİL, YAŞAM BİÇİMİ. PINAR&FIOLA 
İKİLİSİ SOSYOKÜLTÜREL KONULARDAN ESİNLENİP, GELECEK İÇİN FANTASTİK 
İDOLLER, İKONLAR, SANSASYONLAR ÜRETİYOR. 


YAZI FULYA BOZKURT BERKSOY 


imar Karadağ ve Hollandalı ortağı 
Viola Renate, Paris merkezli Pınar&e- 
Viola markaları altında IKEA Limited 
Print Edition için desen tasarladı. Bu 
desenlerden oluşan ürün serisi yeni yılda mağazalarda satılmaya başlanacak. 
Özel seride tabaktan çarşafa, çantadan 
tişörte kadar pek çok ürün var. İlk sergi Türkiye'de, ilk kez Tasarım Haftası'nda görüldü. Paris'te yaşayan Pınar Karadağ da 
konferans bölümünde konuşmacı olarak izleyicilerle buluştu. 
Konuşma konusu, moda tasarımında grafiğin yansımaları... 


Tasarım Haftası'nda konuşmanızı dinlemeyenler için önceikle 'the power and charm of the image” nedir diye soralım? 

İkimizin ortak bir rüyası var; belki naif, belki değil ama dün- 
Yayı daha güzel bir yer haline getirmek. Bunun için de çevremizi 
dört yandan saran görsellerin, desenlerin gücünü ve cazibesini 
kullanıyoruz. Günlük hayatımızda 'güç! kelimesini bir şekilde 
çok ağırbaşlı, maskulen, sert ve katı kişiliklerle, kavramlarla ve 
kararlarla eşleştiriyoruz. Oysa inanıyorum ki Batı'da, özellikle 
2008'deki krizden sonra, yıkılan dijital dolar imparatorluklarının ardından, açgözlülüğün küllerinden doğarak, son birkaç 
senedir yavaş yavaş daha feminen, biraz daha ılıman, sevgi dolu 
vasıflara sahip olan kavramlara sıcak bakmaya, onları hor görmemeye hatta ilham almaya başladık. İşlerimizin de özünde 
yatan kavramsal zenginlik, yeni dünya düzenine ait bu daha yumuşak kenarlı kavramları bir araya getiriyor. Sanki internet ça- 
Zının Rönesans ressamları gibi; ısmarlama üzerine dijital olarak 


elde çizilen, estetik kavramı çok yüksek, geleceğin trendlerini 
içlerinde barındıran ve kavramsal içerikleri sayesinde zamansız tasarımlar yaratıyoruz. Konuşmamda, çevremizde her yerde 
olan, hatta o kadar her yerde ki artık gözümüzün aşina olduğu 
görsellerden bahsedeceğim. Farkındalık yaratma ve bu yüzeylere anlam katma çabamızdan. Çünkü her ne olursa olsun, bir 
imaj kültüründe yaşıyoruz. Üzerinize giydiğiniz kıyafetten onun 
üzerindeki desene, evinize seçtiğiniz halının deseninden sevdi- 
Biniz sevmediğiniz markalara kadar her şey bu imaj kültürünün 
bir parçası, Ben ve Viola, bu kültürün tüm kodlarını altüst edip 
yeni, fanteziyle dolu, cazibeli ve cüretkar idoller, ikonlar üretiyoruz; bundan bahsedeceğim. 

IKEA Limited Print Edition projesi nasıl gelişti? 

2015 yılının mart ayından beri bu koleksiyon üzerinde çalışıyoruz. Bu macera bir seneyi aşkın zaman önce, posta kutumuza düşen bir e-posta ile başladı. E-posta ve işbirliği talebi © 
kadar etkileyiciydi ve proje özeti o kadar rüya gibiydi ki, önce 
bir arkadaşımız şaka yapıyor zannettik. Mesaj şöyleydi; “Merhaba Pinar ve Viola, IKEAdan yazıyoruz. Kendi özgün imzanızı 
taşıyarak, kendi isminiz altında, bireysel ve sanatsal ifadelere 
odaklanan baskılardan oluşan, sınırlı sayıda üretilecek bir desen tasarım koleksiyonu yapmak ilginizi çeker mi diye merak 
ediyoruz”, Yaratıcı özgürlüğümüz çok fazlaydı ve kullandığımız sembol ve elemanlarla her zamankinden farklı bir şekilde 
galıştık. IKEA baskıları dünyanın her yerinde satışa sunulacağı 
için farklı kültürleri ve görsel sembollerin kültüre göre değişkenlik gösterdiğini dikkate almamız gerekiyordu. Bu başta bir 
zorlayan bir durum olsa da, markayla çok destekleyici ve keyifli 


, sanki internet 
çağının Rönesans ressamları 
ısmarlama üzerine dijital olarak elde 
girilen, estetik kavramı yüksek, 
geleceğin trendlerini barındıran 
kavramsal içerikleri sayesinde 
zamansız tasarımlara imza atıyor. 


muz oldu. Koleksiyonun teması, ötekini, yabancı ve 


farklı olanı, bilinmeyeni kucaklamaya, kabul etmeye, ağırlamaya 


davet ediyor. Baskılarımız, tabiatın görselliğinde yan yana duran 


zerlikleri 


farklılıklar için birer alan aslında, Bu işbirliği ile, bı 


ve farklılıkları aynı anda kutlamayı istedik. Çok çeşitli varlık- 


ların, yaratıkların, folklorik, romantik ve sürreal olarak yaşa- 


dıkları, birbirinden farklı dört yüzey tasarladık. Bu dört farklı 
tema için zihnimizdeki şey, dünyanın farklı köşelerinde yaşayan 
dostlarımızın her birinin, koleksiyonda kendilerinden bir şeyler 


bulabilmesiydi. Koleksiyonumuz haziran 2017'de dünyanın tüm 


rında aynı anda satışa çıkacak, 
Global anlamda tasarım ve yaşam trendlerini neler etkili- 
doğru? 


Her sene moda tasarıme nasıl gelecek senenin trendle- 


ri üzerine kıyafet tasarımları çıkarıyorlar, bizim stüdyomuz da 


düzenli olarak yakın gelecekteki imaj, desen ve görseller üze- 


rine desen koleksiyonları hazırlıyor. Bu koleksiyon çok seçkin 


kitle tarafından takip ediliyor. Desenlere kattığımız anlam 
sayesinde sektöründe farklılık yaratmak isteyen açık fikirli ve 


öngörülü marka ve kurumlar bizimle çalışmak istiyor. Hem ge: 


leceğin trendleri konusunda vizyonumuzu öğreniyor hem de 


onlara desen yapmamız için sipariş veriyorlar. 


Gündemdeki sosyokültürel konulardan esinlenip gele- 


cek için yeni idoller, ikonlar, sansasyonlar üretiyoruz. İzleyeni 


düşündüren, fakat aynı zamanda cüretkar ve çekici tasarımlar 
yaratıyoruz. O yüzden tasarım ve yaşam trendlerini bilmek 


benim için bir iş değil, ad 


a bir yaşam biçimi, 


işimizin bir par- 


çası olarak bu trendleri takip edip, yaşayıp yenilerini yaratıyoruz. Bu sene ilgimizi yoğunlaştırdığımız konu, yani bu senenin 


Pınar&Viola desen tasarımı koleksiyonunun konusu “healing" 


yani ifa, iyileştirmek”... Çünkü bizce şu günlerde Batı'nın, hiç 


olmadığı kadar şifaya ihtiyacı var. Teknolojinin getirdiği şeyler 


n ge- 


ybolması, mass produ- 


sonucu özümüzden uzaklaşmak, değişen politik değerler 
tirdiği baskı, yozlaşma ve sağduyunun 


e üst olması 


farkındalık da 


erlerinin 


etion'ın bir sonucu olarak doğanın dı 


Liste uzun. Bununla beraber bireyde bir uyanı 


ilişiyor gözümüze, Yoga kampları, juice barlar, sağlıklı beslen- 


me; baskı ve stres altında bırakılan bireylerin kendi kişisel ger- 


çeklerini yaratmak için kaçtıkları rengarenk, güzelliklerle dolu 


dünyalar. İşte bu kavramlardan, farkındalıklardan, yeni bilinçten 


esinlenerek, iyileştiren bir desen koleksiyonu yaptık 

Ekoloji o kadar kaçınılmaz bir konu ki, bir kere gözleri 
niz açıldığı zaman tekrardan kapanamıyor. Hayvan ve hay 
van ürünleri tüketmeyen, görsel kültürümüzün dilini çok iyi 
konuşan iki sanatçı olarak, bu konuda farkındalık yaratmak, 


kitlelere bu konuda çalışmalar yapmaları için ilham vermek ve 


alternatif çözümler üretmek konusunda biz de elimizden gel 
diği kadar katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bizi sosyal medya 


da takip edenlere ve verdiğimiz konferanslarda da bu konuda, 


metropol hayatının, medeni insanın arzularının de 
tahribat konusunda ilgi çekmek için elimizden geleni yapıyo: 

ruz. Tabii bu konunun duayeni, aynı zamanda bizim rol mode 

İlimiz Stella Me Cartney. Kendisinin koleksiyonları tamamen 
vegan. Hatta doğa ve hayvan hakları konusunda farkındalık 
yaratmak için moda dünyasında kendisini oldukça militan bir 
pozisyonda konumladı 


Benzer projeleriniz var mı veya heyecanla hazırlandığınız 


başka bir çalışma? 

Evet, iki farklı konuda, 2019 senesi için görüşme içerisinde 
yiz. Henüz tasarım yapmaya başlamadık. Onların ve bizim fikirlerimiz daha beyin fırtınası aşamasında. Aslında İstanbul maceramız küçük bir dünya turunun ilk ayağı. İstanbul'dan sonra 
Hollanda, Dubai ve Tokyo'T 


gok bonkör bir şekilde koleksiyonumuzu dünya çapında tanı- 


m Haftası'na geçiyoruz. IKEA 


uyor; bize de kendimizi daha büyük kitlelere ifade etmek için 


büyük bir şans tanıyor. Bunun yanı sıra Paris'teki evimde, her 


ay başka bir dünya mutfağından esinlenlenen, bir * 
club” b: 
yek ile 


gan supper 
atmak üzerine çalışıyorum. Aynı zamanda Dice Ka- 


ok güzel bir dostl 


igumuz var. Onlarla işbirliği yaptık; 


yakında başka bir sürprizimiz olacak! Bir şampanya markası ve 


bir Fransız korcog 


merkezinin imajını yenilemek gibi güzel 


projeler üzerinde çalışmaya başlayacağız. 


TASARIM 


SLOW DESİGN 


SON YIL 


N ÖZTÜRK'LE 'ME 


esele, ocak 2017'de dört yaşına girecek 
yerli bir marka, Kurulma sebeplerinin 
e yerli üretimi desteklemek 
*buş çünkü Anado- 


çok kaliteli hammadde! 


başında 


or. Asıl mesel 


r, harika 


el işçilikleri ve eşsiz geleneksel sanatlar 
var, Mesele'nin meseleleri olan bakır- 


mallar Kızıl kte, 


lar Antep'te, keçeler Ankara'da, peşi 
ler Degrubu Kapalıçar- 


pejkirler Buldan'da, emay 


nizli'de ve takı 


şı'da üretiliyor. Dünyada önemli bir Selen Öztürk 


akım olan slow design'i yani 


tasarım'ı, Türkiye'de layığıyla temsil 


n Öz- 


eden markanın yaratıcısı 


türk ile meselesini konuştuk. 


Selen Örtürk'i tanıybilir miyiz 


Üniversiteden mezun olduğum- 


dan beri tekstil sektöründeyim. İlk 
“teydi 


sörde çalışan eşimle ken- 


işim Pen) Sonra kendisi 


de aynı « 


di tekstil satınalma ofisimizi kurduk; 


94'ten beri ev tekstili ağırlıklı olmak 


üzere ihracat yapıyoruz. 


Mesele'yi kurma fikri nasıl doğdu? 


20 sene tekstil ihracatı üzerine 


lışmanın ardından, bu iş bana ruhen 


yetmemeye ba 


şladı. Uzun yıllar, pek 

çok koleksiyon ve ürünün hazırlık ve geliştirme süreçlerinin içinde bulundum. Birikim ve deneyimimi kullanabileceğim; yaptığım 
işe kendimden ve bu ülkenin yerel ve geleneksel malzemelerinden 


bir şeyler katabileceğim bir deneme yapmak istedim. İlk çıkan 


ürünler peştamal, peşkir, yastık gibi ev tekstili ürünleri oldu; sonra 


bunları, farklı ürün grupları takip etti 


ARDA ÜRÜNLERİYLE DİKKAT ÇEKEN, KOL 
OLAN VE EDIDA ÖDÜLÜ KAZANMIŞ ME 


RANA KORGÜL F 


KSİYONERLERİ 
ELE MARKASININ KURUCUSU 
İNİ KONUŞTUK. 


RAF PAULINA ARCLIN 


Satışlarınız online mı? Mağaza açmayı düşünüyor musunuz? 
Başından beri hep online satış düşündüm, Bence bir ürüne bu 


, her an ve her yerden ulaşabiliyor olmak lazım, Bizimkisi 


çağ 
zaten çok interaktif bir online 


iğaza, Müşterilerimizle yazışıyor, haberleşiyor ve hızlı cevaplarla iletişim kurarak ilerliyoruz. 
Sadece yüz yüze değiliz. Ayrıca Anadolu Hisarı'ndaki ofisimizde 
kurduğ 


kasında bir konsept mağ; 


muz showroomda da satış yapıyoruz, İleride Avrupa yaaçmayı düşünüyoruz. 

“Mesele! ismine nasıl karar verdini 
“Mesele? ismi, adımın ilk he 


rinden geliyor. Mark 


oluştururken “mesele 
mundan yola çıkarak, ürününden paketlemesine kadar tüm detayları özel bir 
mesele olarak ele almak istedik. Ürün 
gruplarını ve ürünleri seçerken kültürel 
bir meselesi olmasına dikkat ediyoruz. 
Sonra bu ürünleri sembollerle buluşilişki kuraeseleler yaratıyoruz. Çöpe 


ların onlarlı 


turarak insa 


atılmak yerine yeni bir işlevi olacak 


ambalajlarla, sürdürebilirlik meselesine 
hizmet ediyoruz. Yani bir *Mesele' olmak, hiç kolay dı 


Tasarım konseptiniz neye da 


iyor? 


Ben kendi prensiplerim ve ilkelerim 


derken aslında tam da bir * 


teratürde yer alan altı prensibi var. Gözden düşen el işçil 
bolan mal 


ilham vermek. 7 


:me ve üretim süreçlerini yeniden hayata döndürmek 
elini ortaya çıkarmak 


karların potansi 


Anlamlı tüketime yönelik bir tasarım anlayışını y 


sıtmak. Açık kaynaklar, işbirliği ve şeffaf süreçlerle, 


sarımın g 


lişmesi için paylaşmak. Tüketicilerin sosyal sorumluluk bilinciyle 
hareket etme: 


ne katkı sağlamak. İçi dolu tasarımların çevreyi ve 
sistemi geliştirdiğinin farkında olup günlük ihtiyaçların ötesinde, 
bir davranışsal değişim öznesi olmak. 

Mes 
Yavaş tasarım; zamandan çok kalite, 


? 


ürün gamını anlatır mısını 


in altını çizen, doğanın rit- 


mine uygun hareket eden bir üretim ni temsil ediyor. İşin 


özünde; yerel malzeme kullanımı, sosyal ve çevresel sorumluluk- 


ları göz önünde bulundurarak malzemeleri bir araya g 
üretmek var, Elde dövülen keçe yastıklar, geleneksel yöntemlerle 
dokunan keten-pamuk peştamallar, hamam tası kalıplardan sera- 


mik taslar, havlunun atası olan peşkirler, eski sandıklardan topla- 


onu değişmiş 


nan Kandıra bezlerinden yastıklar, Antep işi, mi 
bakır hlikeyifler, zeytin 
yapımı sabi 


yağı ve doğal 
nlar, organik tespih kolyele 


ağların şifasını taşıyan el 
; 1900'lü yıllarda altın 


Şağını yaşayan ve bugünlerde yeniden değerlenen emayeyi özel 


güçleri olan sembollerle birleştiren emaye mutfak grubu ve eski 
bir Türk geleneği olan ve düğünlerin en prestijli hediyesi kabul 
edilen; hava, su, ateş, toprak ve son olarak öz ya da ruh da denilen beş elementle spiritüel bir takıya dönüşen beşibi 


Mese 


de kolye, 


'nin ürünleri arasında, 
Son seri emaye üzerine; neden emaye? 
Emaye, mutfak grubu için en başından beri aklımda olan bir ürün- 


dü çünkü tüm ilkelerimize uyuyor. Bir meselesi var; aynı zaman- 


da kişisel olarak da kullanmayı çok sevdiğim bir malzeme. 96100 


1 


geridönüştürülebilir. Hem pişirilmeye, hem dondurulmaya, hem 


de bulaşık makinesinde yıkamay 


uygun. Çok uzun yıllar kullanı- 


labilecek olan emaye, camın sağlığıyla metalin d 


muklılığını birlikte sunuyor. Ayrıca çok güzel görünüyor. Çıkış noktamız, eski 
maşrapalar oldu. Aralık ayında açtığımız pop-up dükkanlarda ilk 
kezs 
genişletip bir sofra kurulabilecek çeşitliliğe ulaştık. 
Ürünlerin tasarım süreci 


sunduk ve çok ilgi gördü. Biz de koleksiyonu daha da 


ınlatır mısınız? 


Ben yeni bir ürün grubu belirliyorum; ustasını araştırıyorum, 


buluyorum ve denemeler yapıyorum. Sonra ilk numunelere göre 
sembollerin uygulanma süreci başlıyor. Burada, çalıştığım ajans 


Der-Saadet devreye giriyor. Birlikte ürünün son şekline, kullanı- 


lacak se! 


bole karar veriyoruz. Semboller her ürüne göre yeniden 
a haline geliyor. Akabinde tekrar 
it bu tasarımı uygulamasını istiyoruz. Bitmiş 


stilize ediliyor ve bazen de: 


ustaya gidip bize 


numune gelince son değişiklikleri yapıyor ve üretim onayını ve- 


riyoruz. Usta, üretime ge 


iğinde, Der 
tasarımı süreci başlıyor. Her ürüne göre, sonradan da kullanılabi- 


aadet tarafinda paket 


leci 


, ürüne artı değer katacak paketler yaratılıyor, deneniyor ve 


üretiliyor. Hepsi bir araya geldiğinde genelde en az altı ay zaman 
geçmiş oluyor. Em 
miz süreç, ağustos ayı sonunda bitti. 
Çalışmaktan en çok hoşlandığınız malzeme hangi 


En iyi bildiğim konu olduğu için doğal kumaşlar, benii 


elerde de böyle oldu. Şubat ayında başladığı” 


sevdiğim malzeme. © 


JAPOJ 
STİLİ 


YAZI MAMA <ORSUL FOFOĞNAF PINAR 


elez Tea, 2015 yılında gıda sektörünün 
öncü kuruluşlarından biri olan aile şirketinin bir parçası olarak Liliana Lopez 
Aslanoba ve eşi Emre Aslanoba tarafindan kurulmuş. Kendi çaylarını harmanladıkları bir laboratuvar olarak kurguladıkları bu yeni mağazaya da'Melez Tea 
Lab' ismini vermişler. “Melez ismi bütünüyle bizi yansıtıyor. Ak 
lem Almanya, İtalya, İspanya ve El Salvador ülkelerinin tam bir 
karışımı; Türk eşimle biz de farklı kültürleri yansıtıyoruz. Melez. 
Tea'nin vizyonunda önemli etkisi olan İstanbul'un kültür çeşit 
Zi ve çay koleksiyonumuzun da dünyanın dört bir yanından farklı 
kültürel zenginlikleri yansıtıyor olması ile *Melez'ismi bizim için 


kaçınılmazdı” diye anlatmaya başlıyor çay sommelier'i Liliana 
Lopez Aslanoba ve “Reşitpaşaldaki bu mağazamızın açılışından 
bir sene geçtikten sonra, ilk günden beri hayalini kurduğumuz, 
gay severlerin tüm duyularına dokunabilen, onları sakinliğe davet 
eden ve Melez için çayın ne demek olduğunu anlattığımız bir 
ortam sunmak istedik. Melez Tea Labide insanlar için, çaylarla 
ilgili eğitici ve yaratıcı workshop'lar, tadım organizasyonları ile 
her türlü çay ve çay aksesuarlarını bulabilecekleri çokyönlü bir 
konsept geliştirdik. Kısacası, yeni harman ve tariflerimiz oluşturduğumuz ve çay severlere daha yakın olabileceğimiz bir mekan 
yarattık, Mağaza yaklaşık 100 m? büyüklüğünde” diyor. 


Reşitpaşa yaratıcı ve deneysel konseptler için oldukça ideal 
bir lokasyon olduğu için tercih edilmiş. “Bu semt, şehrin yoğun 
semtlerine yakınlığı ve pek dokunulmamış yapısıyla hayallerimizi 
dilediğimiz gibi gerçekleştireceğimiz bir özgürlük sunuyor. Burada ilgi çekici birçok yeni marka olması da bizleri heyecanlandırıyor” diyor Liliana Lopez Aslanoba ve devam ediyor, “Mağazanın 
bulunduğu yerde bizden önce kaktüs ve vazo satışları yapan bir 
mağaza vardı. Biz mağazayı tümüyle renove ettik ve sıfırdan yaattık diyebilirim. Bu çalışmalarda mimar Aslı Baysan Birgeni 
tercih ettik. Kendisiyle tanışmamız ortak bir arkadaşımız. sayesinde oldu. İlk bir araya geldiğimizde bu mekanın tasarımı 
bir Japon felsefesi olan “Wabi-Sabi'den ilham almak istediğimizi 
söyledik. Bu arada Aslı'nın kedisinin isminin de Wabi olduğunu ve yurt dışındaki başarılarını da öğrendiğimizde, aramızdaki 
bağın profesyonel iş ilişkisinin ötesinde olduğunu düşünüp çalışmaya karar verdik”, Melez Tea Lab'in dekorasyonunda minimal 
bir tarz ve beyaz renk ön planda tutulmuş. “Japon çay sanatının. 
dinginlik ve ustalık yapısını, Melez'in anlamında olduğu gibi 
Doğu ve Batı'nın, yeni ile eskinin bir karışımını yansıtmak istedik. Kusurlu güzellik olarak tanımlanabilen Wabi-Sabi felsefesinden yola çıkarak doğallık ve yaşanmışlığı ön plana alan bir mimari tasarım uyguladık. Seçtiğimiz malzemeler de tamamıyla bu 
konsepte uygun; çaylarımızı eski terkedilmiş evlerden çıkan, belki 
karık dökük ama anılarla dolu ahşap parçaların üzerinde sergili- 


MEKAN 


Kırık mermer parçalar ve absürt 
lavaboların yanı sıra alçı sıva duvarlar, 
kapaklar, kapılar Melez Tea Lab'in 
tasarımındı farklılaştırıyor. Özel, 

İt masa ve aydınlatmalar mekanın. 
dokusunu oluşturuyor. 
alar delay Katkat air. 


yoruz, Bu natürel yapı, tasarımıyla ayrışan çay paketlerimizin ve 
aksesuarlarımızın ön plana çıkmasına yardımcı oldu. Anı, bütün 
'kusuruyla kabul eden huzurlu bir ortam sunmal 
Liliana Lopez Aslanoba, “Burada artisan ve kendi bünyemizde 
harmanladığımız dünyanın dört bir yanından gelen çayların dı- 
Şında, farklı tasarımları ile ön plana çıkan çay aksesuarları, kreatif 
ve deneysel bir çay ve atıştırmalık menüsü sunuyoruz. Melez Tea 
Lab'de klasik çaylardan Matcha Affogato'ya, Chai baharatlı sıcak çikolatadan soğuk çaylara birçok özgün ürünü bulabilirsiniz. 
Müşteri kitlemiz; gerçek bir çay gustosuna sahip çay severlerden, 
daha önce hiç farklı çaylar denememiş kişilere kadar uzanan geniş 
bir yelpazeye sahip. Daha sağlıklı bir hayat yaşamak isteyen, evdeki çay ihtiyacını Melezden sağlayan ve sevdiklerine hediye olarak 
çay zevklerini sunan müşterilerimiz çoğunlukta” diye ekliyor. 

Melez Tea Lab'in mimarı Aslı Baysan Birgen 
anlatıyor: “Lisansımı Syracuse University'de iç 
mimarlık üzerine yaptım, daha sonra New York'ta 
kalıp çalıştım. Pratt Institute'da mimarlık üzerine 
yüksek lisans yaptım. Girdiğim mekanları dekorasyonda çok mimari açıdan değiştirip bütün 
olmalarını sağlamaya çalışıyorum. Şu anda konut, 
ofis ve mağaza projeleri yapıyorum” diyerek kendini tanıtan mimar, “Tasarım konseptimde mekana 
bütün yaklaşmaya çalışıyorum. Neresi olduğu konusunda ayrım gözetmeden; ışık, malzeme ve yapısal değişikliklerle mimari bir bütünlük kurulması gerektiğini düşünüyorum. 
Sadeliğin arka plan oluşturup malzemelerin kendi doğalarında 
üst katmanı oluşturmasını seviyorum. Melez Tea Lab'de de uygulamaya çalıştığım bu aslında, Temelinde, Japon kültürüne dayanan bir kavram olan Wabi-Sabi var. Ben sade ve doğal güzelliği, kusurlu, kırık bir mermer masa ile anlatmaya çalışıyorum. 
Bunlara değer vermek de doğanın döngüsüne saygı duyup başka 
bir şekilde mükemmeliyetçi olmak aslında. Melez dahil tüm projelerimde bu tür detayların farklı biçimlerini görmeniz mümkün” 
sözleriyle anlatıyor tasarım anlayışını. 

Mimar Aslı Baysan Birgen, “Melez'in yeri, diğer pek çok Reşitpaşa mağazası gibi alçı asma tavanı, ofis aydınlatması, seramik 
zeminiyle karanlık bir yerdi. Mekana girer girmez tavanları açıp, 
içeri daha çok ışık alıp genel enerjisini değiştirmem gerektiğini 
düşündüm. Bunu yapmanın birçok yolu var tabii ama buranın bir 
çay mağazası olacak olması bana belli bir yön verdi. Hayatımda 
yeri olan Wabi-Sabi ile çay, zaten çok uzun zaman önceye dayanan bir ilişki içerisinde. Bu kavram, 15-16. yy'dan itibaren çay 
seremonileriyle ilişkilendirilmeye başlanmış. Bu seremoniler daha 
sade, daha mütevazı bir hale gelmeye başlamış. Bunlar olurken 
fiziksel objelerle de desteklenmiş tabii; çatlak çay fincanları, dramatik ışıkları olan ortamlar ve melankolik ama rahatlatıcı yerler 
gibi” diyerek detayları anlatıyor ve devam ediyor, “Liliana ile ilk 
buluştuğumuzda bana “Wabi-Sabi diye bir kavram var, biliyor 
musun? diye sordu. Ve o saniyeden itibaren çok keyifli bir proje 
başladı, benim için, Kırık ama aslında kusursuzca işlenmiş mermerler, üzerine bir şey düşmüşçesine açılmış mermer lavabolar, 
sadece alçı sıva ile bırakılmış duvar, kapak ve kapılar, hepsi aslında bu mütevazı, doğal ama başka bir uyum içinde olan mükemmeliyetçi bir tasarımın parçası. Bu doğal hissi vermek için beton 
sıvama mobilyalar, farklı şekilde işlenmiş mermerler, özel tasarım. 


İ'WABI-SABI, SADELİKTEKİ ZENGİNLİĞİ 


FARKLI ŞEKİLDE İŞ 
ELYAPIMI TASARIM SERAMİKLER, SIVA 
DUVARLAR BU TARZIN PARÇALARI 


ENMİŞ MERMER ÜNİTELER, 


seramik kapak dolaplar, sıva duvarlar, özel yapım metal aydınlatmalar, masif parçalar ve patinato çok özel mermerden yapılan masalar gibi pek çok doku kullandım. Tüm bunların arasına da özel 
tasarım teşhir ürünleri yerleştirdim. Burada bulacağınız neredeyse 
her şey özel imalar. Melez'in kutularının sahip olduğu renkler benim genel olarak renkten kaçınmamı sağladı. Bu huzurlu ortamda 
dekorasyonu, çay kutularının oluşturmasını istedim. İçeri girdi- 
Şinizde genel olarak edindiğiniz sakin ama dramatik izlenimden 
sonra gözünüz detaylara gitmeye başlıyor. Bu detayları, Wabi-Sabi 
etkisinde köşeler ile çaylar oluşturuyor. Bu arada ışığı iyice içeri 
alabilmek adına arkaya ince-uzun, dramatik pencereler açtım. Bu 
pencerelerin şeklini de hem güvenlik adına içeriye biri girememesi 
fikri hem de dramatik ışığa sebebiyet verecek bir geometri verdi. 
Liliana'nın ofis alanıyla ana alanı duvarla bölmek yerine, içeride 
neler olduğunu görebileceği şekilde ayırdım. Ayırmak. 
dığım dikeylerle de arkasındaki dikey pencereleri bir sistem içinde 
yaptım. Mağazaya girdiğiniz zaman, dikey sütunlar arasından arkadaki pencereleri görebiliyorsunuz”. © 
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Daha masum kızartmalar 
hazırlamak istemez misiniz? 
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Akıllı Değişim Başlıyor 


BUKA MARKASI, ADINI "BUKALEMUN" KELİMESİNDEN ALMAKTADIR. BUKALEMUNLARIN RENK 
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BEETLE 
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Avcılar Mağaza: 
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Çelik konstrüksiyondan. 
ç oluşan binada çelik 


Nüğgenirr ve döşeme açık 


GELECEĞİN 
YAŞAM STİLİ 


LOKASYONU VE TARK YARATAN MİNA TOM? 


SATIŞ OFİSİ VE ÖRNE / > NİN İÇ MİMARİ ÇÖZÜML 
KURUCUSU BERİL BAŞ, ARAN TARAFINDAN TASARL, ANIP UYGUL/ ANDI 
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kirtepe'de hayata geçirdi 


Yaşam stilini önemli bir yatırım deği 
k bölgedeki iddia 


ortaya koyduğu proje, mimar E 


rine dönüştüre, 


"Talu imzasını taşıyor. Satış ofisi ve örnek dairelerinin iç mimari çözümleri 
Artebel Design'ın kurucusu Beril Başaran tarafından, görsel 
ak tasarlandı 


kişiselleştirme özelliği ön planda tutula 
aklaşık 1500 konut 
Mandıra Caddesi'nde) 


inşa ediliyor. Projede 


uyum 
55 m? ile 300 m? aralığında tasarlanmış 
95 ti 
26 bin mi 
140, 5 ve 5 #1 arasında herkesin ihtiyacına göre değişen dai- 


andan meydana gelen proje, 


ri 


arazi üzerinde, 6 kule olar: 


re tipleri yer alıyor. Beril Başaran ile projenin tüm detaylarını 
konuştuk. 


Satış ofisi ve örnek dairelerin proje aşaması nasıl gelişti? 


Öncelikle Başaran Yatırım Holding olarak herkesi rahat- 


ça ağırlayabileceğimiz, mimari olarak tüm projeye dair fikir 
rebilecek bir 
verdik. Projelendirme 4 ay sürdü. Bu projelendirme, 


Ramada Plaza Otel'in şant 


tış ofisi ve örnek daireler oluşturmaya karar 


süreci ile 


zamanlı gerçekleşti 


Bu zaman zarfında bir yandan beş yıldızlı bir otel şantiyesinde 
irdil 


bir yandan da satış ofisi projesi için 


projemi 


| 
N 
| 


yer — 


Beril Başaran 


Mina Towers mimari projesinin konseptini ve ruhunu ortaya 
koydu 
projesi gibi konsept proje ile başlayıp süreci; uygulama projesi 


umuz iç mimari çözümler geliştirdik. Her iç me 


mobilya projeleri ve detay çözümleriyle tamamladık. Uygulama 


dar zaman aldı. Uygulamanın ve iş ortaklarının 


yine Artebel Design tarafından gerç di. 
İç mekanları, çalışma-yaşama alanı olarak nasıl planladı 


Toplam 2 bin metrekarelik, 2 kattan oluşan bir satış ofisi 


tasarladık. Türkiye'nin en büyük satış ofislerinden biri üzerinde 


çalışmak benim için nin kattaş giriş holü, 


anları, ofisler, toplantı 


alonu ve maket 


lounge, çocuk oyun 
sunum alanı yer alıyor. Üst katta ise restoran, sushi bar ve üzerinde titizlikle çalıştığımız örnek daireler konumlanıyor. Bütün 


ana bir aks üzerinde, birbiriyle bağlantılı bir şekil- 


mekanla 


de açık planladık. Tüm mekanlarda hem çalışanların hem de 


diyaretçilerin sirkülasyonunu ve rahatlığını ön planda tuttuk. 
Çelik konstrüksiyondan oluşan bu binada 
döşemeyi açık bıraktık. Ahşap kaplamalar, doğu 


lik kolonları ve 


mermer kap- 


lama zeminler ve dikey bahçelerle, doğa ve doğallığın böylesi 
a çıkarılmasını sağladık, Geniş 
âmi özel günlerde ve 
k 


şekilde düzenledik. Projemizin basın toplantısını Bodrum'da- 


bir çalışma mekanında ön pla 


bir alana konumlandırdığımız restora 
de büyük çapta etkinlikler yapıla 


hafta sonları satış ol 


ki otelimizin Uzak Doğulu ustası tarafından hazırlanan sushi 


Ahşap kaplamalar, mermer 
kaplama zeminler ve dikey, 
bahçelerle doğa ve doğall 
mekanda ön plana çıkarılması 
sağlanmış. 


ikramı ile bu alanda gerçekleştirdik. Tüm bu organizasyon ve 


davetleri de Artebel Design olarak biz yapıyoruz. Mina Towers 


projesinin lansmanı da geçtiğimiz günlerde Çırağan Sarayı 


Kempinski'de yapıldı; bu büyük davetin organizatörlü; 
biz üstlendik. 


Proj 


mimarı Eren Talu ile nasıl çalıştınız? 


ren Talu keyifle çalıştığımız bir mimar, Projenin başından 


sonuna, çözüm odaklı ilerledik. Hayata pozitif bakışı, 


yeti ve insan sevgisi en önemli özellikleri. İkimizin de y 


sade bir tasarım dili olduğu için ortak bir yaklaşımla rahatça 


çalışabildik. Bina tasarımında çıkan net plan kurgula 


gımız yerleşim planlarını keyifti ve kullanışlı bir şekilde maksi: 


mum kullanım a atarak çözmemizi sağladı. Özellikle ye- 


nı 


şile ve doğal kullanımlara dikkat çekmek istedik. Her zamanki 


gibi natürel ve yumuşak renkleri tercih ettim. Eren Talu da aynı 


düşüncedeydi. Projeye bakış açımız aynı doğrultudaydı. 
Kaç Farklı daire var, hangileri örnek olarak gerilebiliyor? 


Toplam 20 farklı tipte d 


var, Biz bunların içinden uygun 


gördüğümüz, projenin de tamamını yansıtacak olan dört daire 


yi örnek daire 


seçtik. Koridorlardan asansörlere 


apmak üze 
malara kadar örnek dai 


elerde görünen tüm detaylar, 


aynı 


kilde binalarda da uygulanacak. Bu da örnek daireleri 
ziyaret eden misafirlerin, gerçek mekanlarda gezmelerini saj 
yacak, Bunlar; 141 1,2410, 241F ve 341D diye adlandırdı 


miz 
daireler, 341 daireler balkonlu. Kullanıcı profilini göz önünde 
mladık. 141 ve kimi 2e1F 
daireler, genelde genç bireyler ve çiftler için düşünüldü. Geniş 


bulundurarak iç dekorasyonları ta 


kullanım alanlarında, doğal ve doğal görünümlü malzemelerle 


dinamik renkleri bir araya getirdik. 341 ve 241D daireler ise, 


birey sayısı daha fazla aileler düşünülerek tasarlandı. Bu daire- 


lerde ebeveyn banyosu ve giyinme odaları da bulunuyor. 
Dairelerin her birinde nasıl yaşam alanları kurguladınız? 


arımlarımıza daire büyüklüklerine göre evde yaş 


yan 
ısı ve bunların özel yaşamlarında rahatlıklarını göz 
önünde bulundurarak başladık. Uluslarar: 


standartlardaki 


tasarım kriterlerini hedefledik ve dört farklı dairede dört fark- 


lı konsept kurguladık. Alan kullanımına göre de 


en yaşam 


eyi tasarlarken 


tarzlarını yansıtmayı hedefledik. 341 ve 241 da 


aile yaşamı ve bire; 


şamının getirmiş olduğu farklılıkları göz 


Farklı 


önünde bulundurarak tasarım yaptık. Yani kullanıcı 26 


den, planı yaşam şekline göre olanı seçebiliyor. 


mobilyalar yerine 
mi 
tasarlanıp üretilmiş 
Perdeler ise Persan.) 


Dairelerde kullandığınız malteme ve seçtiğiniz mobi 
bahseder misiniz? 


Satış ofisinde ve gezdikleri örnek dairelerdeki mobilyalar, 


aydınlatmalar ve styling, Artebel Design tarafından uygulandı, 


Daha önce de başarılı işlere imza atmış firmalarla iş ortaklığı 
le Çelik Kapı ile çalıştık. 


En güncel sistem ve model, bizim seçimimiz oldu. İç mekan 


gerçekleştirdik. Giriş kapılarında 


kapıları için tasarlamış olduğumuz modeli AGT'ye ürettirdik. 
Kapı kolları ve 
Mutfak mobilya 


ksesuarlarını ise Çebi ürünlerinden seçtik. 


rında daire tiplerine göre planlamalar yaptık. 


Mutfak bu mutfak dolaplarını bize özel renk ve dizaynda 
üretti. Mutfak tezgahları akrilik olarak, genel renk konsepti- 
ne uygun olarak seçildi. Genelde yerel markalarla çalışmaya 
öncelik verdik. Banyolarda ise farklı tip ve modeller olduğu 
için Kale, 
vitrifiye ürünlerini kullandık. Duvar ve zemin seramik kaplamalarında Çanakka 


larında ise Kütahya Seramik'i tercih ettik, 


Vitra ve Duravit ile çalıştık; hem mobilya hem de 


le Seramik ve Vitra Seramik, kat koridor- 


£ koridorlarında, 


koridoı mik kullanıldı. Seçimlerde boyut- 


mişliği kadar se 


ları önemsedik. Bütünlüklü bir görüntü elde etmek için büyük boyutlu seramikler kullandık. Duş kabinlerinde ise Hüppe 


ile çalıştık. Zemin kaplamalarında çağdaş ve bizim tarzımızı 


yansıtacak birçok alternatif içinden, kalitesine güvendiğimiz 


laminant parkeleri seçtik. Proje kapsamında kullanıcıya veri 


lecek olan beyaz eşyaların seçiminde, ürün teknik özellikleri 


ve estetiğiyle uygun gördüğümüz Siemens'i ve Franke evyeleri 


tesi ve birbirinden farklı 


kullandık. Perde ve jaluzilerde ise ka 
kumaş alternatifleri olan tek bir marka ile çalıştık: Persan, Mekanlardaki tüm mobilya 


ımımız; özel olarak imal 


ur bizim & 


edildi. Satış ofisinin geneli ve örnek daire mobilyaları CMB 
Yatchs'ın atölyel de üretildi. 

Mina Towers'ta daire alanlar Artebel Design'dan iç dekorasyon 
hizmeti de alabilecekler mi? 


Elbette hizmet verme; 


istiyoruz. Projelendirme ve danışma hizmeti sunmayı planlıyoruz. Satış ofisi ve örnek dairelerle 
birlikte toplam 2 bin m? proje & 1 bitirdik. Yakın zan 


ki restoran projemi 


arımı ve uygulam 


ın önce tamamlamış olduğumuz Levent'te- 


z, yine Tuzla ve Kalamış'ta tamamlanmak 


üzere olan villa ve özel konut projelerimizin yanı sıra tamamlanıp hayata geçmiş olan projelerimizden Ramada Resort Bod- 


rum ve Trabzon Ramada Plaza Otel'i sayabil 
S 


n. Bugünlerde 


ise Mina Towe Ofisi projemiz hayata geçti. 15 yıldır 


Bebek'te aynı adreste proje üreten ve hayata geçiren Artebel 


Design olarak gelecek projelerimiz arasında; Mina Towers'ın 


sosyal alanlarının tasarım ve uygulamasının yanı sıra 6 kulenin 


ince işlerinin takibi ve yönetimi var. wwwarfe-delcem © 
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Cam ve krjtal tasarım 
di 


galışkan tasarımcısı Rony 
Plesl, Prag, vi 
ihtişamlı ortanlıda açıla 


AZI EBRU LATİFOĞLU FOTOĞRAF STUDIO RONY PLESL 


TASARIM 


rag'da bira içtiyseniz büyük olasılıkla 
Ro 
birini elin 


Plesi'in tasarladığı bardaklard 


de tuttunuz. Ya da Tate 


Modern'in restoranında yemek yediy- 


suyunuz Rony Plesl tasarımı Pi- 


ramit bardak ve karaflarda servis edildi. Rony Plesl, Çek Cumhuriyeti gibi 
köklü cam ve kristal kültürü olan bir ülkede en iyilerden biri 


olarak kendini kabul ettirmiş bir tasarımcı 
Kalesi Kraliyet Yazlık Evi'nde 
dan beri verdiği emeğin ve kendini €; 


35 yıldır cam 


ylül ayında Prag 


lan retrospektif sergisi, yıllar- 


na adayışının mey 
riyle dolu, 50'li yaşlarının başında 
İlk cam ej 
“cam liseleri'nden birinde almış. Prag Güzel Sanatlar Akademi- 


le uğraşıyor. 


ini Çek Cumhuriyeti'nde, 150 yıllık geçmişi olan 


si'nin mimari ve tasarım bölümünden mezun olduktan sonra- 


si ise çok hızlı sind 


niş. Genç y 


şta girdiği cam düny 


başarısı ve yüksek profilli markalarla yaptığı projeler Rony'nin, 


düny: 


a çapındaki itibarlı özel ve kamu koleksiyonu tasarımcıları 


arasında yer almasını sağlamış. Rony, güler yüzlü, rahat, kibirli 


olmadan kendinden emin durabilen biri; çok sakin bir mizaca 


sahip. Bu sakinlik, işinin gereğiyle tezat oluşturan bir durum. 


“Benim için öncelik kusursuz olmak ama bu kusursuzluğu ive- 


dilikle hayata geçirmek. Cam obje, doğası gereği, cam sıcak olduğu 
nihai halini vermek içi 


aman yapılabiliyor. En büyük parçalarımı şekillendirip 


dahi başından sonuna en fazla bir saa- 


tim var, Tasarımcı ne kadar başarılı olursa olsun bu noktada işin 


besine dayanıyor. 


yükü cam üfleyicilerine, işçilerin 
Cam üfleyicileri olmasa cam sanatçıları bir hiç olur” diyor. 
Stüdyosu eski bir tahıl ambarı binasında. Bir yanda binanın 


bazı mimari detaylarını korurken diğer yandan içinde yapt 


ciddi düzenlemelerle çalışma, sergileme ve dinlenme alanları 
yaratmış. Uzun kenarından girdiğiniz dikdörtgen şeklindeki 


stüdyoda ilk dikkatinizi çekenler; bembeyaz duvarların önünde 


sergilenen sınırlı sayıda üretilmiş dev vazolar, özel yapım bardaklar ve kristal objeler. Kırmızı kiremitlerin ortaya çıkarılıp 
eski haliyle bırakıldığı bombeli çatı altında yer alan bu rengarenk objeler, özenle aydınlatılmış stüdyoda bir renk cümbüşü 
yaratıyor ve mekana pozitif bir enerji veriyor. Buradaki eserler 
onun kendi markası altında yaptığ 
ni zorladığı, sanatçı olarak yaratıcı 


, tasarımcı olarak sınırları- 


nın vücut bulduğu el 
eller ve kristal işler. Sohbetimiz 


lemesi ve el kesimi cam he) 


sırasında bulunduğumuz mekanın eski halinden izler taşıyan 


kaba ve özensiz detaylarla kontrast oluşturan bu zarif ve rafine parçaların hikayesini ve stüdyo bu noktaya gelene kadar ne 
kadar emek verdiğini büyük bir keyifle anlatıyor. Stüdyonun ça- 


lışma kısmının ortasında yer alan uzun ahşap masaya yayılmış 


projeler halindeki yeni işlerini gösteriyor. Çek camının İtalyan 
camından farklı, daha tok ve yoğun bir sesi olduğundan bah- 


bir vazoyu, kırmaktan korkarak tutmayı 


sediyor. Bir ara büyü 
kilolar çeken bu dev 


or v 


reddetmemize rağmen elimize ve 


parçaların elde kesilm. 


inin, fiziksel olarak ne kadar zor bir iş 
olduğunu hayal etmemizi istiyor. Stüdyonun girişe göre sa 
na düşen alanı, dinlenme ve okuma bölümü olar: 
Asma kata çıkan çelik konstrüksi 
tirdiği acı kahverengi, eskimiş deri koltukların olduğu kı 


k düzenlemiş, 


on merdivenin altına yerleş- 


m ve 


asma kattaki kitaplık, stüdyonun keyfe ve arkadaşlarla geç 
cek zamana ayrılmış alanları. 2002 yılında kurduğu kendi mar- 


le- 


kası altında ürettiği işlerin y 


ını sıra Rony yıllar içinde, birçok 


proje ve sürekli iş ortaklığı için şirketlerle de bir araya gelmiş. 


Bir tasarımcı olarak ilerlemesine en büyük etkisi olan ortakıklardan birinin, 800 yıllık geçmişi olan İtalyan markası Barovier&Toso ile yaptığı işbirliği olduğunu sık sık tekrar ediyor. 
Cam ile yapılabilecek her şeyi, en iyi şekilde yıllardır yapan bu 
Şirkete, Murano'ya yeni bir teknoloji, yeni bir ifade, yeni bezeme 
yöntemleri getirmek misyonuyla katılan Rony için bu dört yıllık 
çok öğretici geçmiş. İtalyan tasarım dünyasındaki rekabetin büyüklüğü, bir tasarımcı olarak kendini sorgulatsa da kişiler 
için tasarım yapmanın anlamını bu süreçte içselleştirmiş. Yılda 
yalnızca 20-30 parça satan, müşterileri dünya aristokrasisinden 
koleksiyonerler olan Barovier&Toso'daki çalışma yıllarında geleneklere bağlı, eski usul zanaatkarlığın önemini ve değerini 
tekrar tekrar gözlemlemiş. 
Rony, bir taraftan bu özel işleri yaratırken 

yine aynı hassasiyet ve estetik kaygılarla bir haf” 

tada beş yüz bin adet üretilen tasarımla 
uluslararası şirketler adına çalışıyor. 2003 yılından bu yana ise Alman SAHM'ın baştasarımcısı 
görevinde, SAHM, faaliyetlerine 1900 yılında, 
kalay ve kurşun alaşımından yapılan bardakla» 
rın üreticisi olarak başladıktan sonra piyasa ihtiyaçlarına cevap vererek cam bardak üretimine 
geçmiş, dünyanın en büyük bardak tedarikçilerinden biri. Tasarım, üretim, bezeme ve lojistik işlerini aynı 
atı altında toplamış bir şirket. Bira çeşidi kadar çok bardak 
çeşidi olabilir diyen ve her türlü içki ve içecek için üretim yapan şirket, bardak algısını bir adım ileri götürerek “lezzet tasarımı! yapıyor. 2013 yılında, 60 yıllık geçmişi olan prestijli The 
Good Design ödülünü Rony'nin tasarladığı Dayton bardağı 
ile SAHM aldı. Jüri kararını, 'bira bardağının ele rahat oturan 
gövdesi, optimum köpük oluşumuna imkan verecek şekilde 
tasarlanmış konik ağız kısmı ve klasik bir bardak formunun 
modern yorumlanmasındaki başarı'yı göz önüne alarak vermiş. 
2011 Czech Grand Design ödülü aldığı bu aydınlatma ünitelerini bir kere görünce unutmak mümkün değil. Gümüş ve altın 
renklerinde, üst üste yığılmış oval aynalar gibi duran, iki metreyi aşan boyuttaki bu aydınlatma ünitesi -sanat eseri-heykelleri, gözden kaçırmak mümkün değil. Çevresinde olan her şeyi 
sonsuz sayıda yansıtan bu aydınlatmaların, engel olunmaz bir 
şekilde sizi kendisine çeken mistik bir albenisi var. Kusursuzluğu sembolize ettiğini düşündüğü yumurta formunu en açık 
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şekilde gördüğümüz bir diğer işi ise Verreum için tasarladığı, 
ilhamını ünlü heykeltıraş Constantine Brancusi'nin işlerinden 
alan Argenteus vazolar, Verreum'un eski bir Bohemya cam 
tekniği olan gümüş kaplı cam tekniğine tekrar hayat verdiği 
proje kapsamında üretilen bu ürünlerde, üflenmiş camın ara- 
Sına gümüş nitrat solüsyonu dökülmüş. Avrupa'da bu teki 
kullanabilen çok az sayıda firmadan biri olan Verreum, bı 
ler için en saf gümüşü kullanarak bir formül geliştirmiş. Rony, 
cam sanatının güzel sanatlar ile tasarım ortasında bir noktada yer aldığına inanıyor. Ödül alan işlerini incelediğinizde de 
Çek cam geleneğini modern uygulamalar ile harmanladığını, 
ikonik modelleri başarılı bir şekilde yorumladığını görüyorsunuz. Yakın zamandaki en etkileyici işlerinden biri, Hospita- 


Tity Design 2016 ödülünü kazanan Mercury aydınlatma ünitesi, 
Uovo'lar kadar görkemli bu avizeler, Venus ve Mercury olmak 
üzere iki adet, Çek bölgesine ait ikonik tasarım Maria "Teresa 
avizelerini çıkış noktası alan avizelerde, esas yapısal özellikler 
yeni detaylarla zenginleştirilirken klasik avize siluetini koruyarak geçmiş ile günümüz arasındaki bağı muhafaza etmiş, Pre- 
Gosa için tasarladığı avizelerden Venus'ü, “Kadın vücudundan 
ilham alan, zarif, berrak, beyaz ve çiçeklerle kaplı”ve Mercury'yi, 
“Erkek vücudunu çağrıştıran özelliklere sahip, sert, dinç, enerjik 
ve uzayıp genişleyen kollarıyla kendine güvenli bir duruşu var" 
diyerek tanımlıyor. Çeşitli kategorilerde işler yaratan, kamuya 
açık alanlarda ve özel konutlarda büyük ölçekli mimari ensta- 
Tasyonlar da yapan Rony'nin, Cartier'nin 2010'daki Prag Kalesi 
sergisinde yer alan heyecan verici teşhirleri, Cartier'nin tarihindeki en büyük teşhirlerdi. Rony Plesl'in tasarımlarına Türkiye'de 
de ulaşmak zor değil. Nude markası için tasarımlar yaptı ve son 
olarak 2014 sonunda lanse edilen Paşabahçe Omnia projesine 
gok sayıda işiyle katkıda bulundu. 


Kentlere ruhunu veren 
mimarlarımızın 
Dünya Mimarlık Günü 
kutlu olsun. 


Doğanın bize sunduğu cama 
projelerinizle hayat verdiğiniz 
için teşekkür ederiz. 
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GENÇ S Tç AYKUT CÖMERT'İN 


GALATA K 'NİN TAM KARŞISINDAKİ 
DAİRI Ni , ĞİNDE 


VİDEO ÇEKİMLERİ İÇİN STÜDYO 
OLARAK DA KULLANILIYOR. 


Gozoe vtusor RAF FEVZİ ONDU 


alata Kulesi'ni karşısına almaktan çok 
kucakla, 


tanıdık bildik bir eve gelmiş gibi hisset 


an, içeriye adım attığınızda sizi 


tren bir evdeyiz. “Aslında kaçındığım 
tek şey kusursuzluk” diye başlayan genç 
sanatçı Aykut Cömert'le tanışarak başlıyoruz. çekime. Kendisini şaşırttığını 
söylese de, biz dahil her misafirinin bu evi bu kadar beğenmesinin 
bir önemli sebebi de bu *kusursuzluk” odağının yarattığı rahatlık 
aslında. Yaklaşık iki yıl önce 


kullanabileceği bir mekan hem de aradığı canlılığı yakalayab 


aşındığı daireyi hem çekimleri için 


ceği bir ev fikriyle tutmuş ev sahibi, U şeklindeki daire; tamamını 


saran balkonu ve geçişleri arasında herhangi bir kapalı kapının 


bulunmadığı salon, mutfak ve yatak odasıyla çok büyük metreka: 


relere sahip olmasa da oldukça ferah bir etkiye sahip. İyi çözüm- 


lenmiş kullanım alanları, evdeki bu etkiyi destekliyor. Bundan 


önce oturduğu ev hemen bu binanın çaprazında, yine Galata'da 


olmasına rağmen bu tarihi bina ve daireye her zaman özel bir 


ilgisi varmış. Bina renove edildikten sonra ilk sakinlerinin kısa bir 
süre sonra daireyi boşalttığını görünce de hiç vakit kaybetmeden 


kendisi taşı 


Sanatçının Galata'yla olan ilişkisi de oldukça naif bir çocukluk hikayesiyle başlıyor aslında. İlkokul yıllarında Ankara'da ya- 
bir gazete kupüründe görüp hayran kalmış ve İstanbul'a 


de ilk keşfettiği yer Galata olmuş. Mimariye ve tarihe 


olan ilgisinin de etkisiyle üniversitedeyken Galata'da ev tutan ve 


burada yaşamaya başlayan ev sahibi, hiçbir zaman bu semtten vaz- 


geçememiş. “Şansım yaver gitti" diyor, “Böyle aslına uygun yenilenen eski bir ev bulmak çok zor. Hem de bu daire binanın en özel 
dairesi. Eskiden binaların ilk katında aile büyükleri otururmuş ki 


çocukları sabah işe giderken ya da eve döndüğünde, büyüklerine 


sin diye. Hatta şu an binanın alt katındaki kahveci, 


bu apartmanda yaşayan ailenin gözlükçü dükkanı olarak hizmet 


veriyormuş”. Cömert, bu sözlerle anlatıyor geçmişte, apartmanda 


asıl bir yaşam sürdürüldüğünü. Hem tarihi hem de bu kadar hareketli bir 


taj olarak gören Aykut Cömert, aynı zamanda mahalle yaşamını, 


'mtte oturmayı insana olan merakı sebebiyle bir avan- 


EV 


Home'dan alınan 
kulplarla tamamlamış. Aydınlat 
da yine Çukurcuma'daki bir eskiciden. 
Çalışma masası olarak kullandığı dikiş 
makinesi, anneanneden hatıra. 


hem butik tasarım mağazalarını keşfedip hem de esnaftan alışve- 
iyi bu kadar be- 
Dekorasyon aşaması için de kendine özgü bir yöntemi 


i burada sürdürebildiği için Galat 


riş yapabilm 


nimsemi 


var genç sa ında çok 


natçının. Bir evden diğerine taşınırken 


fazla eşya götürmek gibi bir alışkanlığı yok; her evi tarihine, do- 


kusuna ve tabii ölçülerine uygun özel eşyalarla anlamlandırmak 


gerektiğine inanıyor. Kendisinden sonra eve taşınacak olan kişile- 


rin genelde daireyi o şekilde beğenip benimsediklerini ve eşyalar 


o eve özel olduğu ü 


n bırakıp çıkmanın en doğrusu olduğ 
e taşınırken de kanepe, kitaplık, 
yaları bu eve özel tasarlayıp yaptırmı 


düşünüyor. Bu daire yatak gibi 
ş. “Çocukaynısını kurgulamak gibi 
ken- 


m bir görsel oluyor genelde, Bu yüzden de 


tüm büyük mobi 


luğumdan beri, aklımda oluşan görseli 


bir özelliğim var. Ki bu bir yerde görüp beğendiğim de; 


di kafamda yarattı 


mdekini bulamıyorum.” 


hazır mobilyalar bana göre değil, hayal 
Arada istisnalar var tabi, Mutfak m: 


asını mimar ve tasarımcı 


arkadaşı Can Baçcıl hediye etmiş ve şu ana dek taşındığı tüm 
evlere bu masayı da götürmüş. Aynı şekilde obje merakı sebebiyle kendisine hediye edilen ya da satın aldığı tüm küçük objeler, 


anneannesinden kalma sandık, dikiş makinesi, dikiş kutusu gibi 
hatırası olan eşyalar ve tabii en önemli koleksiyonu, kitaplarını da 
asla yanından ayırmıyor. Çocukluğundan beri sahip olduğu tüm 
kitapları sakl 


in ve evimin en önemli parçası diyen Cömert i 


kimi müzayededen aldığı zor bulunan sanat kitapları, kimi sa- 


haflardan ve yurt dışına gidişlerinde müzelerden aldığı kitaplar, 


olm 


/5a olmazı, Koleksiyonun en önemli parçalarından biri olan 
“The Hermitage Collection kitabı, mimarisiyle onu en çok etkileyen yerlerden biri olan Hermitage Müzesi'nden evine taşıdığı tek 
şey. Aynı şekilde dedesi ve babasının armağanı olan Çelik Gü- 


lersoy'un kitapları da kitaplığının en değerli parçalarından, Genç 


sanatçı, kitap tutkusunu ev 
tatlı bir fikir geliştir 


e gelenlerle paylaşmak için oldukça 
iş. Anneannesinden kalma ahşap sehpa: 


n 


üzerinde, gelen misafirlerin karıştırmasına açık bekleyen "Ülke 
Ülke Çağdaş Dünya Şi 


katimizi çeken ayrımlarla dolu. Tüm misafirlerinden kitapla biraz 


iri isimli kitap, bizim de ilk bakışta dik- 


vakit geçirmelerini rica edip, beğendikleri bir şiiri seçmelerini is- 


tedikten sonra o Şiire o kişinin ismini not ederek her misafirine 


evinde bir hatıraya sahip olma şansı veriyor. Eski objelerin ruhuna 


meyi, onları geçmiş yaşamdan taşıdıkları izlerle hayatına da 
hil etmeyi sevdiğini söyleyen Aykut Cömert'in, Çukurcum: 
çok Beşiktaş'taki eskicilerden alışı 
cak her yeri sürekli gezerek takip ettiğini öğreniyoruz. Özellikle 


lan 


iş yapmayı tercih ettiğini an- 


EV 


sürdüğü 


sahibinin banyosundı 
Aslı Atamer'in hediyesi bronz 
küvet şeklindeki sabunluk gibi 
pek çok özel aksesuar mevcut. 


Beşiktaş'taki e 
fazl 


ediyormuş. 


ileri çok daha uygun fiyatlı olduğu ve çok da 


insanın bura tercih 


Eski 
sorduğumuzda ise cevap, K: 


eskicileri gezmediğini bildiği 


içi 
alışveriş yaptığını 


er dışında en çok nered 
aköy Junk oluyor. “Sahibi Aslı Ataum bii 
arlarını gezip objeler toplaması beni çok et- 
Eski ve 


İnızca eskici 


mer hem yakı , dünyanın 
deki bitpa 


or. Ruhumu yansıtacak ürünler buluyorum Junk 


daşım hem de onun 


hes 
kili 
yeniyi karıştırma 
değil, Mutlu Mikrop, Mudo Contept, Zara Home ve Ikea'yı da 
Çukuratmam Ikea'dan. Bu 


i söylüyor Cömert; 


her zama salondaki avi 


alışveriş listesinde tutuyor. 


cumaldaki bir eskiciden aldım; mutfak aydır 


beni hiç rahatsız etmiyor. Aksine bu karışım, eklektik dediğimiz 


bu stil bana çok uygun. Eski ve yeni, farklı tarz ve dokular benim 


evimde birbirini tamamlıyor.” 


çil, gere an video çekimleri 


ini yalnızca ev değ 


için mekan olarak kullanabilmesinin kendisine çok fazla avantaj sağladığından bahsediyor. Buradan yola çıkıp, sanat üretimi 
hakkında konuşmaya başlıyoruz. Yalnıze gil, 


eyi sürdüren Ay- 


şam alanında di 


videolarında da kusursuzluk kavramını irdele 
irkiye'de pek çok kolek: 
yaklaştığı bir alanda üretimini başarıyla sürdürürken, bu bakış açısının dünyada olduğu gibi” 


kut Cömert, | nerin ve sanatseverin 


dahi temkinli 


irkiye'de de de- 


Bişeceğine i 


iyor. Kasım ayında gerçekleşen Contemporary 


İstanbul ve yı 
Ge 
ortaklığında gerçekleşen sergisiyle oldukça dikkat çeken genç 


i sezonla ilgili beklentilerini de konuşuyoruz. 


ve İstanbul 


iğimiz yıl hem fuarda hem de Siyah B. 


sanatçı, bu yıl da fiara Siyah Beyaz'ın temsilciliğinde katılıyor. 
Oldukç 
zonla ilgili pek çok olumsuz 
hareketliliği 


ın bir yılın ardından, etrafta fuar v 


or ge 


ni se- 


savrulurken, fuarda pozitif bir 
r Aykut Cömert 
geçti, Bu yıl da pek çok önemli yabancı sanatçı 


aşanacağına in n yal 


fuar çok başarılı 
ve galeri fuara katılıyor. Bir şekilde büyük bir sinerji doğacağına 
ve tüm katılımcıların bunu destekleyi 


ğine inanıyorum.” Çe- 


bitirmeden önce, evini kişiselleştiren detayların ne oldu; 


koku! oluyor. Git- 


nu soruyoruz sanatçıya ve ilk bahsettiği $ 


tiği her mekanı kokuyla anımsayan ve hatta çocukluğuna dair 
tüm anılarını da an ev sahibi, yaşam 


kokular üzerinden hatırl 


alanının da spesifik bir kokusu olması gerektiğini düşünüp her 


an özel kokmasına özen gösteriyor. Cömert, evinde canlı 
giçek olmasını da önemsediğini, en sevdiği 
, beyaz, lila renkleriyle hem kendisine huzur 


hem de evine canlılık kattığını söylüyor. S 


k türü olan 


yantus'un, peml 


verdi 
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ehad seçili Mei 


yaren öylemi AKDİ 
ve akvesiarlsr Shop Teo'dan, 


EV 


akın bir arkadaşınız, fotoğraf stüdyosunun bir bölümünü ev olarak kullanmak 
istiyorum dese ne derdiniz? “Bunun 
çılgınca bir fikir olduğunu ve buranın 
onun istediği gibi bir eve dönüşemeyeceğini söylemek istedim ama Marco'yu 
ikna edemeyeceğimi biliyordum,” diye 
cevap veriyor bu soruya mimar Guilherme Torres ve ekliyor, 
“Sao Paulo'da bir gökdelende yaşıyorken şehrin dışında bahçe 
katı bir eve taşınması bana anlamlı gelmemişti ama onu vazgegirmeye çabalamadım bile. 15 yıllık arkadaşınızın aklına koydu- 
Bunu yapacağını ve sizden yardım istiyorsa da, ne olursa olsun 
yardım etmeniz gerektiğini düşünüyorum çünkü 
Sao Paulo'nun hemen dışında yer alan ev, 7 yıllık bir binada 
konumlanıyor. Etrafi iki ya da üç katlı binalarla çevrili. Yemyeşil bahçeler ve sessiz sokaklar da eklenince, adeta huzurlu bir 
sığınağı andırıyor. 4 katlı binanın bahçe katı haricindeki her bir 
katı, farklı boyutlardaki stüdyolara ayrılmış. Ünlü bir fotoğrafçı 
olan Machado, bu stüdyolarda Brezilya'nın önde gelen markalarının kataloglarını çekiyor. Bu yüzden de bina, her daim yoğun 
ve kalabalık bir atmosfere sahip. 

“Önceleri komşularımdan biraz çekindim. Çünkü burası çok 
sessiz ve sakin bir semt, Devamlı kamyonların ve insanların gelmesinden rahatsız olurlar sanıyordum ama hiç de öyle olmadı. 
Bazı günler karşı komşum stüdyonun kapısını çalıyor ve çekim 
ekibimiz için hazırladığı tatlıları veriyor. Hatta merak edip çekimi izlemeye bile gelen var, İnanılır gibi değil gerçekten de... Sao 
Paulo'daki stüdyomda her gün komşularımdan gürültü yüzünden şikayet alıyordum. Oysa ki burada herkes birbirine destek 
oluyor. Alt katı eve dönüştürmeye karar verdiğimde de komşularımdan çok destek aldım. Hem Guilherme'nin ekibine hem 
de bana çok kibar davrandılar, Aylarca süren inşaat gürültüsüne 
katlanmalarının yanı sıra bize garajlarını, bahçelerini açıp erken 
gelen mobilyaları ve inşaat malzemelerini buraya koymamamızı 
sağladılar,” diyor Marco Machado. 

Bahçe katı, eve dönüştürülmeden önce stüdyonun sahibi 
Machado'nun ofisi olarak işlev görüyormuş. Geçtiğimiz yıl evini stüdyosunun alt katına taşımaya karar vermiş ve bunun için 
de mimar olan arkadaşı Guilherme Torres'ten yardım istemiş. 
Stüdyonun açılış döneminde de arkadaşına yardım eden Torres, 
projeyi bildiği için bu teklife hiç düşünmeden evet demiş. Bu 
fikre çok sıcak bakmasa da, arkadaşının isteklerini ve ihtiyaçla” 
rını dinleyerek ona stüdyonun dinamiklerinden ayrılmış, izole 
bir yaşam alanı hazırlamaya başlamış. Ev sahibinin hayalindeki 
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€v 3 ana alandan oluşuyormuşi oturma alanı, yemek ve toplantı 
alanı, yatma alanı. Her bir odanın farklı bir karakteristik özelli- 
Bi ve işlevi olmasını isteyen Machado, maskulen ama renkli bir 
dekorasyon hayal ediyormuş. 

ve babam bürokrat olduğu için çocukluk dönemlebinalarındaki klasik dekorasyonlu evlerde yaşadım. 
evleri dünyanın neresinde olursa olsun her zaman şık 
melidir. Bu yüzden de klasik mobilyaları tercih ederler 
Moskova'ya da gitseniz, Londra'ya da bu değişmez. Bu yüzden 
de üniversite döneminde bir loft'ta yaşamaya başladım. Zaten 
© dönem her gencin hayalinde bir loft'a taşınmak vardı. San 
Francisco'da eski bir fabrikadan loft'a dönüştürülen yıkık dökük 
bir eve aşık oldum. Burada da bir fotoğrafçı ile tanışıp, asistanlık yapmaya başladım. İşi öğrenebilmek için de 6 yıla yakın San Francisco'da kaldım. Ama sonunda yurduma dönmem 
gerekiyordu. Sao Paulo'ya dönünce de bu stüdyoyu aldım ve 
şehir merkezinde, manzaralı bir loft'a taşındım. Ama evimden 
ve yaşamımdan mutlu değildim. Düşünsenize sabah karşı #'te 
çekimden çıkıp yarım saat yol gidiyor sonra da 1-2 saat sonra 
uyanıp, işe geri dönüyorsunuz. Bu durum son altı yıldır beni o 
kadar yordu ki, yaşlandığımı hissetmeye başladım. Bu yüzden 
de evimi işimin olduğu yere, stüdyoma taşımaya karar verdim, 
Ancak bu sefer beni anlatan bir ev istedim. Renkli ama masku- 


len detaylarla harmanlanmış bir ev... diyor Machado ve ekliyor; 
“Guilherme aklımdaki evi tasarladı, Oysa ki ona sadece birkaç 
fotoğraf göstermiştim. O fotoğraflardan bu muhteşem evi tasarlaması bir mucize gibi”. 

Mimar Guilherme Torres, ev dönüştürülmek istenen ofis 
bölümünün yıllar önce dekorasyonunu ve tadilatını yaptığı için 
işi oldukça kolay olmuş. Öncelikle ev sahibinin istediği yaşam 
alanlarını nereye yerleştireceğine karar vermekle ve bu yaşam. 
alanlarının nasıl iletişim halinde kalacağını planlamakla işe başlamış. Ofisin yıllar önceki tadilat sırasında panellerle bölünmüş 
olması Torres ve ekibine, kocaman boş bir alan sağlamış. Bu ala- 
ni da e bölüp odaların yerini belirlemişler. Merkeze yemek ve 
toplantı alanını konulmuş ve buradan da oturma alanı ve yatak 
odasına geçilmesi sağlanmış. Bu sayede evin her odasının birbiriyle etkileşim içinde olması, misafirlerin rahat ve konforlu bir 
şekilde ağırlanabilmesi amaçlanmış. Mekanlara maskulen bir 
hava katmak için duvarda ve tavanda duman grisi kullanılmış. 
Zemin ise daha koyu parkelerle değiştirilmiş. Bu sayede gün 
ışığının mekanda renk oyunları yapması sağlanmış. 

Evin bir diğer ilginç yanı ise hol ve antre gibi alanların olmaması, Bunun yerine iç içe geçen odalar tasarlanmış. Dış kapı, 


GEM 


arr iak 


EV 


Ev sahibi Marco Machado evini 
ve dekorasyonunu çok seviyor 

ama onun favorisi yemek odası. Burada 
kullanılan mobilyaların bazılarını © 
seçmiş, Büfenin üzerine asılan table ve 
masa etrafına yerleştirilen sandalyeler 
ise Machado'nun anneannesinden 
kalma, 


yemek ve toplantı alanına açılıyor. Dış kapının hemen yanında 


Machado'nun stüdyolara hızlıca ulaşabilmesi için bir de asansör 


bulunuyor. Yemek ve toplantı odası, ana mekan işlevi görüyor. 
Bir nevi salon aslında. Yemek masasının hemen arkasındaki 
iki kapı da, oturma odası ve yatak odasına girişi sağlıyor. Yatak 
odasının içine ufak bir banyo konumlandırılmış. Giyinme odası 
yerine ise yatak ile banyoyu ayıran ve gömme dolap görevi de 


gören bir seperatör kullanılıyor. 


Marco'nun hayalindeki gibi planladım. Onun istedi 


gibi maskulen bir tarzı var. Ama dekorasyonda biraz renk gere 


kiyordu. Bu yüzden de feminen det 


aylar ekledik,” diyor Torres. 


Eve girdiğiniz anda bu zarif feminen detayları görmeniz 


mümkün oluyor; ev sahibinin 


zamanda müşterileriyle yap, 


tığı toplantılarda da kullandığı yemek bölümünde karşınıza çı- 


kan yemyeşil vazolar gibi... Torres bu odada sadece yeşili değ 
ak, mekana sıcak ve samimi 


beş 
odanın tamamlayıcılarından. Büyük beyaz yemek masa 


iğer renkleri de cesurca kull: 


bir ortam katmayı hedeflemiş. Pembeler, griler azlar da bu 
keyi 


sının üzerine asılan pirinç aydınlatma, ahşap paravan ve tabure 


ise mekanın modern görünümüne zıtlık katmak için tercih edilmiş. Ortaya da keyifli ve şık bir yemek odası çıkmış. 


Tek başına yaşayan bir eri 


Zin evini dekore etmek her 2a- 


a konusunda asla bir ka- 
Ancak e 
istediğinde Marco ile bir anlaşma yaptım. Bu anlaşmada bana 
ha 
izin verdi. Ben de ana hatları maskulen olan, renkli ve keyifli bir 


man zordur. Renk seçimleri ve mobi 


dın kadar estetik bakamazlar çünkü ni dekore etmemi 


indeki evi anlattı ama renkleri ve formları benim seçmeme 


ev yarattım,” diyor Brezilyalı mimar. 


Torres oturma odasında ise beyaz, pembe, gri gibi renkleri 


başrole koymuş. Büfe, sehpa gibi elemanlarda ise ahşabın farklı 


tonları dikkat çekiyor, Sonradan eklenmiş olan şömine de sade- 


iğiyle odanın yalınlığını tamamlıyor. Mekana renk katmak için 


kullanılan yastıklar ve tablolar, Torres 


in deyimiyle feminen dokunuşları temsil ediyor. Bence bu odanın, yemek odasından çok 
daha güzel ve samimi bir havası var. İnsan içinde kendini mutlu 
ve huzurlu hissediyor. Oturma odasının yanına konumlandırı- 


lan yatak odası da ev sahibinin iste 
ilk bakışta 
dolaplarda oynanan renk oyunları, mekanın hem daha renkli 
hem de daha dinamik gözükmesini 


ibi bir alan olmuş. Oda 


ade bir izl 


nim verse de, yatak başında ve gömme 


amış. Evin geneline ba- 


kıldığında ise ortaya güzel bir enerji çıkıyor. Renkler, desenler ve 


detaylar tam da olması gerektiği kıvamda... e 


belle ei 
ve Shop Te'dan al 

Yarak yarına eril 
postlar, Z Desigo'dan. 


EV 


DUVARA 


KARŞI 


İSTANBUL'A SIRTINI VERİP SAHİLİ KUCAKLAYAN BU MODERN EV, 
KOYU RENKLERLE BEZENMİŞ OLMASINA KARŞIN DİNGİNLİĞİYLE 


HUZUR VERİYOR. 


YAZI ŞENGÜL DURUCU FOTOĞRAF BURAK TEOMAN 


eyahat etmeyi seven, dostlarını evinde 
yakınyla 


aktan keyif alan, yoguyla 


müziği ha 
miş bir 


haline getiradamının evindeyiz. Eve girer 


girmez ilk dikkatimizi çeken şey toprak 
tonlardaki duvarlar oluyor. Girişteki mermer konsolun üzerindeki şık aydınlatma ve küçük objelerle sıcak bir 
karşılama köşesi yaratılmış; önündeki bakır puf ise oldukça otantik. 
Konsolun üstünde ay 


renkleri ve dokusuyla bütünleşi 


ortasında mumdan bir damga bulunan ressam Ahmet Çerkez 
tablo yer alıyor. Ev sahibinin sanat koleksiyonunun önemli bir par- 


it 


Şası olan tablo, yalın gibi gözüken evin, 
ait olduğunu söylüyor. Ataköy sahilinde, 
Sarıyerdeki Gazebo Flowers 
ebo'nun yetkilisi İlke Germirliği 

hibinin yakın dostu. Burada kullanılan çiçekler de bu sayede, ev 
sahi i karakterini başarıyla yansıtıyor. Gi 
sonbaharın geldiğini müjdeleyen, e 
dine hayran bırakan ayçi 
leşerek yumuşak bir geçiş alanı oluşturan ayçiçekleri, toprak tonlarında tasarlanmış olan antrede, kontrast ve farkındalık yaratıyor. 
“Cam vazolar ve seçilen bitkilerle, çiçeklerin, doğallığını ve anlamını 
kaybı 
Evdeki tüm sanat eserleri, son dönemin öne çıkan genç sanatçılar 
nın temsilciğini üstlenen Art On İstanbul tarafından yerleştirilmi; 
“Art On İstanbul, duvarlar zaten dokulu bir yapıya sahip olduğu içi 


in zevklere sahip birine 


anoramik bir manzaraya 


findan yapılmış. 


in sıcak ve Sat 


ri kullanılmış. Cam vazo ile bütün- 


meden, evin sakin noktalarına canlılık katması hedeflenmi 


ağır ve yoğun boyalı tablolar yerine yüzeyi yormayan, espas yarata- 


ağırlık vermiş. Bu profesyonel 


in her köşesinde, bulundukları 
mekanın hem parçası hem de öznesi olmayı başarıyor. 


160 m? olan, üç oda ve bir salondan oluşan ev minimal bir yakla» 
şımla döşenmiş. Küf yeşilinden pas rengine, toprak tonların belirgin şekilde hakim olduğu evdeki mobily 


Evin iç mimari tas 


ların tümü özel tasarım. 
mını, 82 Mimarlık'ın 


nç ortakları; endüstrinühendisi Öz- 


yel tasarımcısı ve iç mimar Derya Peşteli ik 


kan Ünal üstlenmiş. 


ioloji 


ndüstriyel tasarımın gözü, jeoloji mühendis- 


iğinin ham madde ve malzemeye ilişkin bilgi 
ustalıklı ve özgün bir iç mimari yaklaşım çıkmış. Kişi 
ve mobilyalar tasarlayan 82 Mimarlık; metal, ahşap ve mermer 


rleşince ortaya 


lar 


özel al 


atölyelerinde, ev sahibinin hayal ettiği her detayı ba 
Jel bir 
kendi 
yesinin ana fikri 


arıyla hayata 
sahip olan 82 
la 
ofistike, gizemli ve en- 


geçirmiş. Ev sahibiyle sarım anlı 


Mimarlık ekibi, projey 


ışı 


sam alanını tasarlar gibi y 


ış 
Projenin tasarım hil 


düstriyel kavramları birleştiren alanlar yaratmak oluşturmuş. Bina- 
e de bütünlük 


nn mimari yapısıyla örtüşen iç mekanın, ken 
oluşturması sağlanmış. Alanların hem birbirine atıfta bulunması 
hem de her birinin farklı 


tüm bölümlerin tasarımı, ev sahibinin hobilerine ve yaşam tarzına 


hisler bırakması amaçlanmış. Evdeki 


uygun şekilde, ergonomik kullanım ve konfor ön planda tutularak 
yapılmış. Ev sahibi sonuçlardan öylesine memnun kalmış ki,'iş bilenindir anlayışıyla, tasarım sürecine neredeyse hiç 
Mimarlık, distribütörlüğünü üstlendiği İtaly , 
kası Antica Signoris'yı evin kişiliğine adapte ederek özgün duvar 
tasarımları oluşturmuş. Öyle ki evin içinde dolaşırken tıpkı birer 
Sanat eseri gibi duvarlara bakmaktan kendinizi alamıyorsunuz. Bu 


aşmamış. 82 
İtalyan dekoratif boya mar- 


Evin iç mimari tasarımını, 
dın genç 
ortakları; endüstriyel 
tasarımcısı ve iç 


yi 
Özkan Ünal üstlenmiş, 


estetik elbette tesadüf değil; tasarım sürecinin başında, her nokta 
için renk kombinasyonları hazırlanmış. Duvarlarda standart ürün 
82 marka: 
dikkat edilen unsur, ev s 


uygulamaları dışına çıkılarak tam: na özel duvar 


nayi 


tasarımları çalışılmış. Bu noktada en ço 
hibinin kendi 


Örneğin yatak odasında kullanılan mavi ton, güne dingin başlama- 


nda pozitif ve rahat hissetmesi olmuş. 
sa için özel olarak seçilmiş. Salonun en dikkat çekici bölümü olan 
ve popüler kültürü temsil eden pas görünümlü duvar, günler hatta 
haftalar süren bir çalışma sonucunda elde edilmiş. Bu tablosal du- 


varı, Sencer Vardarman'ın madenler serisinden bir işi tamamlıyor. 


Duvar ve Varda 


'ın tablosu, evin genel havası ve izlenen mima- 


ri yaklaşımla mükemmel bir uyum sergiliyor. Özel tasarım mermer 
yemek masasının da yer aldığı salonun bir diğer başaktörü ise, bir 


duvarı neredeyse boydan boya kaplayan ve plaklar için özel olarak 


ir ünitesi, Bu ür 


tasarlanan, metal ve ahşabın bütünleştiği dun 


nin tam ortası 


yerleştirilmiş olan calluna (süpürgeotu); cazibeli 


görüntüsü ve koyu pembe tonlardaki renkleriyle, toprak tonlarının. 


hakim olduğu salonda adeta bir odak noktası yaratıyor. Açık kahve 


tonlarındaki maskulen duvar ünitesine canlı 


getiren calluna, gri 
kabartmalı taş vazosuyla da mitoloji ile yakından ilgilenen ev sahibinin yaşam alanına antik bir hava katıyor. Evin dekoratif objeleri 
ise Noce Home işbirliğiyle tasarlanmış. 


Duvar ünitesinin hemen karşısı 


tasarım. Mermer; yemek masası, yan sehpa ve TV ünitesi 


lanılarak dokusal bir bütünlük sağlanmış. Ev sahibinin en 


vdiği 


bitki olan monstrca, her zaman görebileceği bir nokta olduğu için 
TV ünitesinin üzerine yerleştirilmiş. Oldukça minimal bir tarzda 
dekore edilmiş salon, denize bakan cephesinde yer alan duvardan 
duvara pencere sistemi sayesinde, Ataköy sahilinin tüm ferahlığı- 


in kasvetli 


ni içine alıyor. Böylelikle gri tonlarda renklend 


olacağı düşünülen mekan, tüm gün ışık alan ferah bir 
nına dönüşüyor. Sahili kucaklayan balkonun yıldızı ise traverten 


bir kütükte 


aşam ala- 


şekillendirilen, teras şömine sehpası, Soğuk gecelerde, 


açık havada şömüne başı sohbetlerine izin veren bu alan, müstakil 


yaşamın rahatlığına vurgu yapıyor. Şöminenin hemen yanı başı- 


na yerleştirilmiş; söğüt, meşe ve palmiye üzümleriyle tasarlanmış 


ok 


dallarla; kampa gitmeyi ve doğa ile iç içe olmayı çok seven ev 
hibinin, arkadaşlarıyla yaz/kış ke 
tam yaratılmış. Fotoğraf ve deseni birleştiren Erman Ö; 
salonla evin diğer alanlarını birbirine bağlayan ko 
rpacak yeni detaylar vererek 
burayı bir geçiş noktası olmaktan çıkarıp dakikalarca duracağınız 


li zaman geçirebileceği bir or- 


gbaşaran'ın 
orun duvarla- 


rını süsleyen işleri, her geçişte göze 


Evin tamamına hakim alan toprak 
tonlar yatak odasında yerini, 


ürüyor. Koridorun ve hatta evin, paslı du 

« en dikkat çekici noktası olan ve doğalgaz ile elektrik 

ünitesini ustalıkla saklayan mekanik dolap, mekana aykırı ve loft bir 
hava katmış. Mekanik dolapla yakalanan loft tarz, standart algının 
çıkılan misafir tuvaletinin lavabo ünitesinde ve aydınlatmasında da sürdürülmüş. Mutfakta temizlik ve hijyen öncelendiği için 
tonlar kullanılmış. Siyah-beyaz tasarlanan mutfağın renk 


ve dokusuna u itkiler, boş kalanı noktalar için 


yatının getirdiği pratik yemek yeme ihtiyacı, içeriye Amerikan mut- 


havası veren duvara monte bir masayla giderilmiş. Masanın her 


iki yanında yer alan, genç sanatçı Olgu Ülkenciler imzasını taşıyan 


desenler, mutfağı klasik görünümden çıkanp alana dinamizm katmış, Evin tamamına hakim olan toprak tonlar yatak odasında yerini, dinginliği ve huzuru çağrıştıran mavi tonlara bırakıyor. Yatak 
tasarımında kullanılan denim kumaş ise odadaki mavi hakimiyetini 
tamamlarken ev sahibinin asi kişiliğini temsil ediyor. Genel anlamda 
oldukça sade döşenmiş olan ev görmeyi bilen konuklar için ilgi 


yesi olan detaylar sunuyor. 


serisi 


4449872 
08502229872 
isicam.com.tr. 
.sisecamduzcam.com 


Sıcacık kışlar, 
serin yazlar sizi bekliyor 


Isıcam Sistemleri K Serisi, 

Solar Low-E kaplamalı cam sayesinde, 
sıradan çift camlara kıyasla isi 
kayıplarını 2650 azaltarak kışın yakıt 


masraflarını, güneş Isısının içeriye 
girişini 9640 azaltarak da yazın klima 
masraflarını düşürür ve enerji 
tasarrufu sağlar. 


“Doğrusu bu” 


© 


İl 


| 


ir 


EV 


eniz Aşık yaptığı her işin yaratıcılık 
yüklü ve özgün olmasına özen gösteren, 
genç bir şef. Aslında gastronomi alanında olduğu kadar resimde de çok başarıl, Snapchat ve Instagram hesabından 
paylaştığı birbirinden iştah açıcı yemek 
videoları ve fotoğraflarıyla ağzımızın 
suyunu akıtmayı başarıyor. Gastronomi macerası çok da eski sayılmaz ama yeteneği doğuştan. Uzun yıllar dergi ve moda sektöründe çalıştıktan sonra Mutfak Sanatları Akademisi'nde eğitim 
almaya başlıyor. Ve bir anda hayatı yemek oluveriyor. Deniz'in 
yemeğe olan ilgisi çocukluktan beri var. Ama kendi deyimiyle, 
bu geç kalınmış hayalini 24 yaşında gerçekleştiriyor. 19 yaşında 
İstanbul'a gelmiş. Marmara Güzel Sanatlar Tekstil Tasarım Bölümü'nde okumuş. Okulla birlikte çalışmaya başlamış. “Marmaralya girdim ama hiç öğrencilik ve okul hayatım olmadı diyebi 


rim” diyerek özetliyor o yılları. Önemli moda dergilerinde moda 


sistanlığı ile başlayan macerası moda editörlüğü ve 
Blank-mag kuruculuğuna dek uzanıyor. Derginin içeriklerini ve 
görsellerini tasarlarken gastronomiyle bir kez daha kesişiyor yolları. 2013 yılında Mutfak Sanatları Akademisi'nden mezun olduktan hemen sonra mesleğin her alanında çalışmış. İlk tecrübesi 
Delicatessende, Burada geçen zevkli ve eğlenceli 1,5 yıl içerisinde 
tanıştığı Ayşe Dilek ile bu kez catering tecrübesi ediniyor. O dönem Ayşe Dilek ile güçlerini birleştiriyorlar. Aynı bakış açılarına 
sahip olmaları, kreatif işleri de beraberinde getirmiş. Moda etkinliklerine yoğunlaştıkları bir dönem geçirmişler. “Hayatım bir 
dönem, lüks markalara konsept geliştirmekle geçti diyebilirim. 
Festivaller, moda partileri... Zevkli, güzel işler yaptık.” O sıralarda private dining! işini de aklında şekillendirmeye başlamış. 
Ardından Nublu Kitchen'da konsept ve mutfak danışmanlığı 
yapmış, “Ayda dört-beş event hazırlığı yapıyorduk. Bunlar kimi 
zaman arkadaşlarımızın doğum günleri ya da düğün partileriydi. 
Çalıştığım kişilerin zevklerini, yaşam stillerini belirleyip, onlara 
uygun moodboard'lar hazırlıyordum. Bi'nevi özel dikim tatlar tasarlıyordum.” Bu eve taşınması ile birlikte resim tutkusunun yeniden açığa çıktığını anlatıyor. “Terapi alanım gibi. Evin sakinliği, 
huzuru beni resme teşvik etti. Burayı seviyorum çünkü Akaretler'de trafik yok. Sessizliği çok güzel, huzurlu bir mahalle burası.” 
Şairane tabirle kalabalıklar içinde yalnız olmayı seviyor bu aralar. 
“Evimde resim yapmayı ya da kendime yemek hazırlamayı daha 
gok seviyorum şimdilerde.” Deniz'in çoğu arkadaşı çağdaş sanatçı, 
Bu onu pek çok bağlamda motive ediyor. Bu evle birlikte mükemmeliyetçiliğini bir kenara bırakıp içinden ne geliyorsa onları 


gizmeye başladığını söylüyor. Bir kuş serisi üzerinde çalışıyor şu 
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an. Bu seriyi biraz daha ileriye taşıyıp, cam evlerin içerisine hapsolmuş devasa kuşlar yapmak istediğini anlatıyor. Cam evler ise 
mimarlığa olan hayranlığının bir izdüşümü. 

Yakın bir zamanda da provakatif bir sergi sunma düşüncesinde: “30 eser olacak; içinde çok farklı işlerin yer aldığı kendi 
dünyamı yansıtabileceğim bir sergi ile sanatçı yönümü göstermek 
istiyorum. Sanatçı olmak için birilerinin onayına gerek olmadığını, sanatın içten gelen bir şey olduğunu vurgulamak istiyorum bu 
sergiyle.” Aklında binlerce yaratıcı fikir var, Sürekli ilam alabileceği kanallar bulmuş, hayatı dolu dolu yaşayan genç bir adam Deniz Aşık. Hayallerinden biri de kendi restoranını açmak. Arkadaşlarından inanılmaz bir baskı ve istek varmış. Ama biraz daha 
Zamanı var diyor. İstanbul'a geldiğinden bu yana Maçkada yaşamış. Ancak her zaman aklında, hayal etiği bir ev varmış. Sonunda 
bu evle birlikte hayallerine kavuşmuş. Lokasyon olarak evin her 
yere yakın oluşu Deniz'in en önemli tercih nedenlerinden. Bütün 


yakın arkadaşları da bu mahallede. Taşınmasının bir nedeni de 


nın duvarı sanatçının ilham 
hediyesi.Sandalye Eames tasarımı, masa lambas 
de 


onlar: “Fotoğraf, moda ve yaratıcı sektörden pek çok yakın arkadaşım burada, Ben de onların mahallelerine dahil oldum. Eğer 
evde buluşmuyorsak ortak adresimiz mahallenin kafesi Aka 

Evin ilk h 


emin ola 


i hayli eskiymiş, ama buradan bir şeyler çıkacağına 


ev sahibi bir hafta boyunca ustalarla çalışmış. Duvarlar 


yıkılmış, istediği konfor alanını yaratmak için epeyce uğraşmış: 
“E kilerdi çünkü 
sek olması da benim için en önemli kriterlerden.” Ev 110 metre- 


tek güzel tarafi parkeleriydi. avanın yük- 


kare; iki oda bir salon. İçeride monokrom diyebileceğimiz renkler 


hakim. Siyah, bı düz, sade, minimal 


yaz ve grinin öncülüğünd 


bir çizgide ilerliyor dekoru; Deniz'in evi bir nevi, kişisel stilinin 


ve kıyafet seçimlerindeki renklerin 


ansıması. “Sadece yazları 


yorum, Gardırobumda otuzdan fazla Hawaii gömleğim 
Özel parçalarla hareketlendirdiğ 


evinin salonunda dikkati 


çeken iki parça Michele de Lucchi tasarımı First Chair ve Papier 


Atelier tasarımı, Deniz'in karakterize edilmiş heykeli. Salon iki 
alandan oluşuyor; oturma grubunun bulunduğu geniş kare formattaki salon ve bir de küçük atölye. Çalışma masasının duvarı 


ilham veren işlerle dolu. Yarım kalmış ya da tamamlamaya başla- 


dığı birçok figürat 
erisinden bambaşka dünyalara yolcul 


iş var. Bu da salonu farklı kılıyor, r 
akarıyor. Çoğ 


bir atölyede yapılmış. Minimallik ve markasızlık kavramının öne 


çıktığı bu deko-stilde, sehpalar ve diğer ünüteler en basit malzeme 


Deniz Aşık'ın spor ve sanatla olar 
msiyor. Bir yanda boks eldivenleri, 


yanda çizimler 


olan sunta levhalardan yapılmış. Kullanılan malzeme evin renk- 


leri ile güzel bir uyum yakalamış. Koltuklar monokrom renklere 


uyum sağlayan grilikte, Evin en önemli bölümü haliyle mutfak. 


ediği için evin en çok 


Yemek çekimleri yaptığı ve yeni tarifler d 


anmış aslında, Deniz, ustalarla 


zaman geçirilen noktalarından biri burası. Tadilattan önce kapka- 


Fanlık, ayrı bir girişi bulunan bi 
birlikte mevcut duvarı kırdırarak geniş, ferah bir kullanım alanı 
elde etmiş. Aklında endüstriyel bir mutfak tasarlamak olsa da, bu 
haliyle daha sıcak, samimi bir mutfak yaratmakta karar kılmış. 


Burada da tonlar değişmiyor. Siyah detaylarla yumuşak renklerin 


birbiriyle harmanlandığı bir stil göze ç 


pıyor, Pek çok modern 


parçayla retro'ya göz kırpan mutfak eşi 


aları var, “Bu aralar çok 


İn doğrama tahtası alıyorum. C. ndan ya- 


ve zeytin ağa 


pılmış olanları çok seviyorum. Evde yaptığım çekimler ve sunum 
için çok fazla kase topluyorum. Alışveriş tercihim Feriköy Antika 


Pazarı da oluyor, büyük dekorasyon mağazaları da.” 


tak odası bembeyaz. Boydan boya camla kaplı bir dolap alad 
miş. Günlük giysilerini sıraladığı askılığında ise çizgililer ve doğal 
kiyor. Deniz'in kı 
nümlere göndermede bulunan tasarımlardan yana, Yatak odası- 


nı daha geniş kılıyor. Oda temel birkaç mobil ore edil- 


tonlar başı ç afetleri, oversized-sportif görü- 


nın en çok balkonunu seviyor. Burası yaz aylarında sıcaklardan 
kaçış noktası, 8 


Mi 


ayı a 
tasarımı bir klasik First Chair. Abajur 
A day of Design'dan. 


EV 


animarka, İsveç, Norveç 

ve Finlandiya'da iç 
mekanlarda doğal malzemeler, 
nötr renk paletleri ve basit 
çizgilerle işlevsel dekorlar 
oluşturuluyor. 1950'li yıllardan 
bu yana dünyayı etkisi altına 
alan İskandinav mekan 
tasarımlarında, minimum. 
karışıklık ile maksimum stil 
yaratmak amaçlanıyor. Sadelik 
ve fonksiyona karşı gösterilen 
duyarlılık sayesinde ferah, hafif, 
huzurlu ve doğayla bütünleşmiş 
mekanlar yaratılıyor. İskandinav 
tasarımı, esin kaynağı olduğu 
bu evde modern ve iddiali bir 
şekilde yorumlanmış, Sakinlik 
ve nötr renkler İskandinav 
tasarımlarının temelini 
oluşturur, Bu sade renkler en 
küçük odaların bile ferah ve 
aydınlık görünmesini sağlar. 
Oturma odasında, mekanın 
genelinde beyaz duvarlar ve açık 
renk kaplamalar kullanıldığı 
görülüyor. 
Stilin en belirgin özelliği 
ışık alan, ferah mekanlar 
yaratılarak uzun kış aylarının. 
kasvetinden uzak, huzurlu bir 
hissiyat sağlaması, Doğal ışığın 
mekana etkisinin artırılması 
için sık ve geniş pencereler 
tercih edilir. Mekanda bu 
örneklerden yola çıkılarak 
alanın tamamını aydınlatacak 
nitelikte uzun pencereler 
kullanılmış. Pencerelere 
uygulanan boyuna çizgili 
perdelerle tavan daha yüksek 
gösterilerek mekanın daha ferah 
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ve geniş olarak algılanması SOĞUK 

sağlanmış. İskandinav. BÖLGELERDE, ISI 
tasarımlarında doğanın TUTMA ÖZELLİĞİ 
iç mekana yansımalarına NEDENİYLE 
rahatlıkla rastlayabiliriz. DOĞAL AHŞAP 
Doğal malzemelerin isı tutucu ZEMİN DÖŞEMESİ 
özelliğinden dolayı, soğuk ÖZELLİKLE 

iklime sahip bölgelerde özellikle | TERCİH EDİLİR. 
döşemelerde ahşap malzemeler 

kullanılmış. Ahşap zemin 

kaplamalarına bu tasarımda da 


yer verilmiş. Nötr tonlara fon 
oluşturan açık ahşap zemin 
kaplamalarına mavi, gri ve beyaz. 
tonlarda geometrik ve çizgi 
desenli kumaşların eklenmesiyle 
mekan hareketlendirilmiş. 
Kumaşlarda sadelik öne çıksa da 
minimum bileşenle maksimum. 
etki yaratmak amacıyla 
mekanlardaki birkaç öğede 
cesur desenlere sahip kumaşlar 
kullanılıyor. Bu şekilde mekanda 
karışıklık olmadan, konfor ön 
planda tutularak sadelik ve 
canlılığın uyumu sağlanmış. Bu 
kumaşlarda pamuk, yün ve keten 
gibi doğal karışımlar tercih 
ediliyor. 

Mekanda tercih edilen 
aydınlatma elemanlarında 
sadelik ve işlevselliğin ön 

planda olduğu görülüyor. 

Farklı yüksekliklerde 
yerleştirilen sarkıt ampul tipi 
aydınlatmaların yanı sıra duvara 
monte ve ayaklı olanlarla da 
mekana endüstriyel bir yorum. 
katılmış. Duvarlara ve pencere 
denizliklerine yerleştirilen 

kitaplar, illüstrasyonlar ve 

saksı bitkileri ile mekanın. 


görünen her yüzeyine kişilik 
kazandırılmış. Sehpada 
kullanılan mavi tonlarla 
mekanda odak oluşturulmuş. 
Basit ve sade figürlerden 
oluşan dekoratif objeler ve yeşil 
çiçeklerle mekanda sıcak 
etki yaratılmış. Dai 
yerleştirilen ayna, sanatsal ve 
tipografik özelliğiyle mekana 
hareket kazandırıyor. 

Yemek alanı ile mutfak modern 
bir restoran gibi karşılıklı 

olarak planlanmış. Mutfak 
ekipmanlarında kullanılan 
malzemelerde çelik tercih 
edilerek ortama endüstriyel bir 
yorum katılmış. Ada mutfak 
olarak düzenlenen ocak, mekana 


kullanışlı ve estetik bir dokunuş 
katıyor. Tezgah arasına kara 
tahtadan yapılmış bir yazı 
panosu konularak bu alan da 
işlevsel olarak kullanılmış. 
Tezgahın üzerine yapılmış beton 
raflara yerleştirilmiş olan saksı 
bitkileri ve dekoratif öğelerle, 
mekanda işlevselliğin estetik ile 
uyumu yakalanmış. Mutfakta 
kullanılan servis elemanlarının 
ahşap, çelik ve beyaz seramik 
malzemeden tercih edilmiş 
olması bu uyumun detaylı bir 
şekilde incelendiğini gözler 
önüne seriyor. 

Yatak odasında da daire 
genelinde kullanılan renk 
paletlerinin sürdürüldüğü 
görülüyor. Döşemelerde 
İskandinav tasarımlarının 


başlıca özel 
ve sıcak etkisiyle ahşap zemin. 


zl 
lil 


EV 


Ahşap mobilyalar ve nötr 
tonlarla mekanda 

Sadelik, endüstriyel tarzda 
aydınlatma elemanlarının 


Tavan aydınlatmaları, Flos. 
Banyoda kullanılan nötr ve 
canlı renklerde Hexagon 
derle mekana canlı ve 
medern bir yorum getirilmiş. 


kaplamaları kullanılmış 


Pencerelerde ışığı içeriye 


alan beyaz ve gri tül perdeler 


tercih edilmiş. Pen 
denizlikleri, kitap ve dekoratif” 


n yerleştirilmesiyle 


işlevselleştirilmiş; bu şekilde 
mekanda, dağınıklık ortadan 
kaldırılarak düz 
y 
Odadaki kumaş ve dekoratif 


li bir ortam 


atılmış. 


öğeler ele alındığında dingin 


ve huzurlu etkisi sebebi 


eşil renk paletini 


kullanıldığı görülüyor. Pastel 


mavi tonlarda başucu lambaları 


ve yatak örtüsü, griye dönük 


mavi tonunda çerçeveli bir 
resim, fistik yeşili mumlar ve 
soluk ahşap tonlarında dekoratif 
elemanlar ile sakin ve eklektik 
bir ortam yaratılmış. Yatağın 
rleştirilen gri ahşap 
tonundaki sehpa ve ham 


karşısına 


ahşaptan şö 
kadar estetik bir görünüm de 


işlevsel olduğu 


yaratıyor. Fotoğraflar duvara 
“pim'lenerek duvi 


verilmiş, samimi ve sıcak bir 


ve mutfakta 
olduğu gibi yatak odasında da 
endüstriyel elemanlar görülüyor. 
© e aydınlatma 
elemanları koyu renk 


nlik çerçe 


ikten 


yapılarak mekana romantik 
olduğu kadar farklı bir hava 
katılmış, Sarkıt 
siyah renk çerç 


dınlatmalar 


şeffaf cam kaplamalardan 


| 


Pencerelerden gelen ı 
mekana katılması amacıyla 
açık ve nötr renklerde, 
yastıklarla uyumlu çizgili 
kumaştan perdeler kullanılmış. 
Endüstriyel tarzda mutfak 
dolapları, ahşap ve beyaz 
seramik mutfak ekipmanları ile 
mekana sade ve kullanışlı bir 
birliktelik kazandırılıyor. 


oluşuyor. Aynı tipte birden 
çok sarkıt aydınlatmanın 
farklı uzunluklarda ta 


yerleştirilmesiyle mekanın & 
yüksekliğine dikkat çekilerek 
i ak iddialı 


İskandinav tasarımlarının 
genelinde kullanılan renkli 


seramikler, dairenin banyo 


bölümünde de kullanılmış. 
diğer bölümlerinde kullanılan 
tonlardan fistik yeşili, siyah. 


ve be; 


renklerde altıgen 
seramikler, banyo zemini ve 
duvarlarına dağınık bir şekilde 
yerleştirilmiş. Bu seramikler 
tezgahın bulunduğu duvarda 


da devam ettirilerek aynı form 


ve boyutlara sahip aynalarla 
bütünleştirilmiş, Ahşap 


malzemeden oluşturulan 


tezgah ve dolap, kullanışlı 
bölmeler ve sepetlerle 


birleştirilerek mekanda 


düzen yakalanmış. Oturma 
ak or 


olduğu gibi banyoda da farklı 


'n 


odası ve y sında 


yüksekliklerde birden çok 
sarkıt aydınlatma kullanılarak 
mekanın tavan yüksekliğine 
dikkat çekilmiş. Sarkıt 
aydınlatmalarda kullanılan 
endüstriyel ampul tipi, modern 
ayaklı aydınlatma elemanı, 
geleneksel tarzda askılık, 
sandalye ve ayaklı banyo 

kü birden çok stil bir 
araya getirilerek özgün bir 
ratılmış. © 


mekan y 
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SADE STİL 


KIRSTEN GROVE'UN İÇ MEKAN STİLİSTİ OLMA HİKAYESİ, 
YENİ NESİL GİBİ BEĞENDİĞİ GÖRSELLERİ “PIN'LEYEREK DEĞİL, 
9 YAŞINDA YENİDEN DEKORE ETTİĞİ KENDİ ODASIYLA BAŞLIYOR. 


YAZI ELİF LÜTFİYE ÇAKIR 


ir dekor dergisi okuru olarak her ne 


çi kadar Kirsten Grove'u biliyor, en azın- 
Bi dan adını duyduğunuzu düşünüyor ol- 
» sam da, bilmeyenler için o, ünlü blog 
di “Simply Grove'un kurucusu, eklektik 


bir zevke sahip iç mekan stilisti ve hevesli bir yazar. Şu sıralar 4 Ekim'de çıkmış olan “Simply Styling? adlı tasarım kitabının tanıtım koşuşturmacasında olsa da bakış açısı, blogu ve trendler hakkındaki 
sorularımızı bütün et 


erjisiyle yanıtladı. 


Biraz kendinizden ve yaptıklarınızdan bahsedebilir misiniz? 

Ben kendi kendini y her zaman iç mekan tasarımı 
ve stilistliğine tutkusu olan bir tasarımcıyım. Gençken, kendi 
yatak odamı yeniden dekore etmek bana normal geliyordu. As- 


lında daha o günlerde hayatımı kazanmak için ne yapmak istediğime karar vermiştim. 
Blog açmaya nasıl karar verdiniz? 

Online güzel bulduğum iç mekan görsellerini toplamaya 
başladım. Tabii bunlar Pinterest'ten önceydi. Bir süre sonra 


bunlarla bir blog oluşturabi 


imi fark ettim. Bu süreç benim 
için çok eğlenceli bir yolculuktu. Bu blog harika marka ve insanlarla tanışmama sebep oldu. 

Hem başarılı bir i 
hem de zevkli bir yazar olma 
sunuz? 


mekan si 


isti hem tanınmış bir blogger 
aynı anda nasıl başarıyor- 


Blogum zaten kendi zevk ve tasarımlarımın yansıması oldu- 
Za için, blogger'lik ve tasarımcılık kolay bir ortaklık benim için. 
En zor olan ise yazmak. Her zaman yazdıklarımı düzeltecek 
birine ihtiyacım var. 


inizi en çok etkileyen nedir? 
Büyüdüğüm ve gezdiği 
yaşadım. 


n yerler... O kadar güzel yerlerde 


Bence genç yaşlarda bir kültüre, stil ve tasarım 
anlayışına maruz kalmak beni bir tasarımcı olarak çok besledi. 
seyahat etmeyi 
mlediklerimden 
İlhamı nered 
Söylediğim gibi, 
ca diğer bütün tasarımcılar gil 
Pinterest'in sayfalarını didik didik ediyorum. Ve tabii global 


e çok seviyorum. Her seya 


eni şeyler öğrenmeye çalışıyorum. 
az? 


dergiler bana en çok ilham verenlerden. 


Üstte, renkli salondaki çoğu ürün Orta 


n kalma mobilyalar vintage; 


Aydınlık ve havadar 

k odası birbirleriyle uyumlu. 
Ye ade yal 
tasarlanmış. Duvardaki aksesuarlar. 
Aletheia Designs'tan, 


Ben her zaman evin kalbi olduğunu düşündüğüm mutfaktan başlamak isterim. İsteğinize uygun mutfak eşyalarının kolay bulunabilmesi nedeniyle, bir evin mutfağını tasarlamak çok 
zevklidir. Sonraki adım bej 


ilen 


» için evde en çok zaman gş 


yer olan oturma odasıdır. Oturma odasını tasarlarken önceli- 


gim, müşterimin kendini özel alanında hissedebileceği bir yer 
yaratmak. Tabii ki güzel ve stile sahip olması koşuluyla, Aslında 
kla birleş 
lerim sürece, onlara ait resimleri, miras kalan özel eşyaları atma- 


stil ve ihtiyaçlarınızı kolay siniz. Bazı müşterilarını söyleyerek başlayacağımı düşünüyorlar. Bense tam tersini 
yapıyorum. Tasarımlarımın bünyesinde her zaman bu kişisel 
eşyaları tutuyorum, 

Tasarladığınız evlerde her zaman kullanmaktan çok hoş- 


mobilya ya da aksesuar var mı? 


ırça olmasını isterim. İster bir sehpa olsun isterse küçük bir tepsi... Mermer her 
zaman kullanıldığı alana güçlü bir stil ve karakter verir. 

Size ilham veren favori mobilya markaları neler? 


in evinde mutlaka mermer bir 


Bence Muuto günümüzü takip edip aynı zamanda sadel 


koruma konusunda fantastik işler çıka 
Sizin için özel olan bir projeniz v: 


or. 


Üç sene ön 


ihtiyacı olan bir anne ve üç çocuğu için bir 
ev dekore etmiştim. Bugüne kadar yaptığım en mutluluk verici şeydi. Her gün böyle bir proje yapabilseydim, yapardım. Biz. 
huzurlu yaşarken, imkanımız varsa başkalarının huzurunu inşa 


etmeye yardımcı olmanın görevimiz olduğunu düşünüyorum. 

Bize iç mekanlarda sıklıkla yapılan ve aslında kaçınılması 

gereken bir hata söyleyebi 
Bu trendi kimin başlattı 


ını bilmiyorum ama kırlentler or- 


tasından karate hareketiyle iki kulağı varmış gibi şekillendirmek 
durdurulmalı! Açıkçası bunun nerede nasıl başlatıldığı ve hangi 
amaca hizmet ettiğiyle ilgili hiçbir fikrim yok. 


e 
dalyel 


Bertoja tasarımı 


Bize biraz kendi 


Benim kendi stilim olduk; 


winizin stilinden bahseder misiniz? 


eklektik. Dan stilini, orta yüzyıl 


tasarımlarını, bohem aksesuarları ve art deco akım 


u severim, 


Sanırım bu saydıklarım “hepsinden biraz' oldu. Evimin bizi 


aile olarak, iş 


evde misafir ağırlamayı çok seviyoruz. 
iniz mebilyanız ne? 
Sırtı ceviz Modani kanepem şu anda favorim. Ondan asla 
n! 
Sizce gelecek sezonun trendleri neler? 

Bence altın eğilimi biraz daha sürecek. Küçük alanlarda 


karamsar koyu duvar renklerini göreceğiz. Ve tabii ki yumuşak 


pastel renkler oldukları yeri koruyacak gibiler. 


ist, mler? 


Megan Morton bir stil dehası. Ayrıca Jason Grant'ın tasa- 


rım gözüne de bayılıyorum. 
Şu anda neler yapıyorsunuz? 


harcıyorum. Ayrıca sonuçlanmaz n birkaç tane eğlenceli stil gösterim var. 
Peki ya gelecek projeler? 


Bir gün mobilya ve ev aksestarları tasarlamayı çok isterim. 


Ayrıca halı ve kilim tasarlamak da çok havalı olurdu. 9 


Work together 


Geleneksel tabuları pal insanlara çok daha sosyal ve inovatif bir çalışma 


alanı sağlayan paylaşımlı ofisler, altın çağını yaşıyor. 


YAZI MAZAL BALASAR 


ıllar önce Amerikalı 


blogger/tasarımcı Tina 


Roth Eisenbe bir 
konferansta farklı disiplinlerden 
#rcelance olarak çalışan insanlar 


için New Yorl 


kurduğu ort 
bahsederken 
i bulduğum 


çalışma alanın 
bu fikri çok etki 
zamanları hatırlıyorum. O 


dönem 
burada ha 
bana çok 


benzer bir yapının 
ata geçme olasılığ 
k görünmüştü. 


noktadaysa 
irili ufaklı payla 


inden farklı konseptleriy 


dünyanın her yerinde altın 
çağını yaşıyorlar. 
Birbirlerinden ne kadar 
farklı olsa da temelde daha 
ni, daha 
sağlıklı bir çalışma ortamı 


ven 


yal ve daha 


sunan bu ofislerin en büyük 


avantajlarından biri, gün 


çalışma biçimleri. G. 
tek bir oturma şekli sunan 


ma ine, bu 


başı işlerin ter 
ofislerde her şey biraz daha 
fazla düşünülmüş. Hemen her 


co-working alanında, mekanlar 


Wemork, Nev Yerk 


kurgulanırken farklı otur 


çalışma biçimleri göz önüne 


alınarak farklılaşan birimler 
kullanılmış. İki saat geniş 
bir masada, bir arkadaşınızla 


beraber ç 


iştıktan sonra, son 
zamanlarda çok daha sağlıklı 

ek 
masalarda bir süre ayakta çalışıp 
ardından köşede 
geçerek kendi kabuğunuza 
gekilip 


olduğu kanıtlanmış yül 


koltuğı 


lışmaya devam. 


edebilirsiniz mesela. 
2006 yılında San Francisco'da 
açılan v 


ri dönüp 
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bakıldığında bugün ilk coworking çalışma alanı olarak 
kabul edilen Citizen Space'in 
ardından bu konseptin dünyaya 
yayılmasında millennisl'ların 


YY jenerasyonu, 2011'de yapılan 
bir araştırmaya göre paylaşımlı 
çalışma alanlarını kullananların 
çoğunluğunu oluşturuyor. 

Bu ofisleri sadece iş yapılan 
mekanlar olmaktan çıkarıp 
sosyal olarak yaşayan merkezlere 
dönüşmesini sağlıyorlar. 
Paylaşımlı çalışma alanlarının. 
her biri, kullanıcılarına 
çalışacak birer masa, hoş bir 
ortam, çay-kahvenin yanı 

Sira temelden dahil olacakları 
birer community vadediyorlar. 
Betahaus Berlin bunun altını 


en net çizen co-working 
alanlarından bir tanesi, 
Topluluklarındaki çeşitllikten 
beslendiklerini vurgulayan 
ekip, farklı disiplinlerden 
bireylerin tanışıp beraber 
çalışarak birbirlerinden bir 
şeyler öğrenebileceği bir alan 
yaratmış. 2500 metrekarelik 
hacim; prototip yapılabilecek 
atölyelerden laboratuvara, 
kafeden toplantı odalarına 
kadar farklı ihtiyaçlara yönelik 
birimlere bölünmüş. Yüksek 
tavanları, beyaz duvarları ve 
gözü yormayan, karmaşadan ve 
fazlalıktan uzak ahşap ağırlıklı 
iç mekan tasarımıyla oldukça 
işlevsel ve ferah bir alan sunan 
Betahanıs'ta, tamamen bir açık 
ofis sistemi mevcut. 
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Kendi topluluğunu oluşturan 
paylaşımlı ofisler arasında 
Türkiye'den en güzel örnek 
kuşkusuz Kolektif House, 
Ahmet Onur, Civan Orhan 

ve Arda Yiğithan Orhan'ın 
2015 yılında kurduğu Kolektif 
House, 4. Levent Sanayi'deki 

ve Şişhane'deki adreslerinde, 
birbirinden ilham alıp ortak 
projeler geliştirebilecek kişi 

ve şirketlere hem açık hem 

de özel ofis alanları sunuyor. 
Ama onları özel kılan şey 
aslında iş yaşamıyla sosyallik 
arasındaki uçurumu kaldıran 
Üyeleri için kendi 
iyle “kolektif ruhu'yla 
beslenen ve kent kültürüne 
sahip insanlara,'beraber olunca 
daha iyi olduğumuzu! hatırlatan; 
Brunch, Jammin, Explore, 
Diaries, Concerts ve Talks gibi 
birçok etkinlik düzenliyorlar. Bir 
yandan üyelerine ilham veren bu 
etkinlikler, bir yandan da kendi 
içlerinde etkileşime geçmeleri ve 
farklı ortaklıkların kurulabilmesi 
için zemin hazırlıyor. Bu 
yönüyle geleneksel ofislere 
sıkışmış çalışanları kıskandıran 
bir halleri var. Özellikle startup'lar ve yeni şirketleşen. 
oluşumlar için başlangıçta kendi 
imkanlarıyla hazırlayabilecekleri 
bir ofis ortamından çok daha 
fazlasını sunuyorlar. Evinin 
konforlu alanının dışında, 
kafelerin gürültüsünde verimsiz. 
bir şekilde çalışan freclance'ler 
içinse daha profesyonel ve 
odaklanmalarına yardımcı olan 
sağlıklı bir ortam sağlıyorlar. 


CO-WORKING 
ALANLARI, 

İŞ YAŞAMIYLA 
SOSYAL YAŞAM 
ARASINDAKİ 
UÇURUMU 
KIRIYOR. 


Paris'te, Gare Du Nord'a yakın 
bir lokasyonda yer alan coworkshop ise freelancer'lara 
daha hızlı bir alternatif 
sunuyor, Diğer örneklerle 
karşılaştırıldığında görece 

daha küçük bir hacme sahip, 
ofis, daimi üyeliklerin yanı sıra 
saatlik ya da günlük olarak 

da kullanılabiliyor ve tam 
anlamıyla çalışmak için kafelere 
giden çoğunluğa hitap ediyor. 
Bu sessiz ve huzurlu ortam, 
çalışmak için kaçabilecekleri 
yer arayanların şehirdeki adresi 
oluyor. Şehirde laptoplarını 
karşılarına alıp sessizce 
çalışacak bir yer arayanların 
yanı sıra bir şeyler üretmenin 
peşinde olan ancak gerekli 
kaynak ve mekanı bulamadığı 
için yaratıcılıktan uzak işlere 
yönelen bir grup da var. “Yaratıcı 
atılımlar, farklı disiplinlerin 
etkileşime girmesiyle mümkün 
olur' mottosuyla yola çıkan 
Atölye İstanbul, bir etkileşim 

ve yaratıcılık platformu, 

700 m”lik ortak kullanım 
alanlarında, disiplinlerarası 

ve kültürlerarası güçlü bir 
etkileşim yaratıyor. Bunun için 
farklı sektörlerde çalışan ve 
kalıpların dışında düşünebilen 
global bir ağın küratörlüğünü 
üstleniyor; yenilikçi fikirlere 
mekan bazlı bir üretim 

altyapısı sağlıyor. Ortak 
alanlarda fikirler geliştiriliyor, 
prototipler üretiliyor, deneyimler 
paylaşılıyor ve geribildirim. 
alınıyor. Üretimi temel alan 
konseptiyle iç mekanda 
endüstriyel detaylara da sahip 
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2011'de yapılan bir 
araştırmaya göre Y 


çoğunluğunu oluşturuyor. 
Bu ofisler sadece iş yapılan 
mekanlar olmaktan çıkıp 
sosyal olarak yaşayan 
merkezlere dönüşüyor. 


olan Aöl 


İstanbul'da gerek 
bireysel gerekse topluluk 

olurak çalışmak isteyenler 

için farklı alanlarda çözümler 
gelişti 
programı kapsamındaki 
tasarım etkinliklerini 


lmiş. Bomontüada 


Betahauğ Berlin! 


konserlerin, görsel 


nat 
performanslarının ve , 
gastronomi organizasyonlarının Vi 
bir parç 


büny 


Creative Mornings gibi ilham 
verici birçok etkinliğe ev 
sahipi 


yapıyor. 


ylaşımlı ofisler 


konseptlerini, sosyalleşme ve 
community'leri üzerinden, 
kimileri üretim odaklı olarak 
kimileriyse daha “business” 
kurguluyor. Bunlardan bir tanesi 
de IBM'nin es 


binasının yeni sahibi olan 


i headguarter 


B Amsterdam; toplamda 


28 bin metrekareye yayılan 


alanla 


ve ev sahipliği yaptı 
250den fazla şirketle beraber, 
Avrupa'daki en büyük start- 


up ekosistemini oluşturuyor. 
Freelancer ve start-up'ların 

yanı sıra şirketler için de ofis 
h 
farklı büyüklükteki oluşumların. 
tek potada kayi 


zmeti veren B Amsterdam, 


masına 


olanak sağlıyor. Amsterdam'da 
biri daha teknoloji odaklı 
olarak kullanılan benzer 
konseptlerdeki iki binada 
hizmet veren merkezde, 
büyüklüğüne rağmen üyeleri 


bir ortama sahip 


Factory, Berlin 


Farklı disiplinlerden 
bireylerin tanışmaları, 
ve birbirlerinden 
öğrenebilmeleri için 
tasarlanan ofisler, tasarım 
olarak Fonksiyonel 
gözümlerle dolu, 


Next Architects tarafından 
ahşap 


yerlere iliştirilmiş vintage 


parçalar ve bitkiler sayesinde, 


binanın üzerindeki ciddi; 
arınmayı başarmış, Bü 


sinen 


, spor salonu, restoran 
gibi birçok etkinlik alanı 
farklı 
kılan özelliklerden biri de 


bulunan B Amsterdam 


urban farming için ayrılan 
geniş terasları, BI ve B2 olmak 
üzere biri daha teknoloji odaklı 
benzer konseptteki iki binası 


bulunan B 


yeni ofisini Brooklyn, New 
York'ta açmaya hazırlanıyor 
Bir diğer paylaşımlı ofis 


nın ilk ve en 


ise Almany 


büyüğü olan Factory Berlin. 
Factory'nin parçası olan 


şirketle 


asında start-up'lar 
dışında; Soundeloud, Über, 
Twitter, Pinterest gibi dijital 
dünyanın en büyük isimleri yer 


alıyor. 


im diğer co-working 


alanlarda olduğu gibi burada da 


ak ilham 


verimliliği artıra ici 
etkinlikler, yoğ dersleri gibi 
birçok farklı seçenek bulunuyor. 
İster küçük olsun ister 
dünyanın en büyüğü; geleneksel 
ofis tabularını yıkan, ofisi 
tanımlarken işin yanına 
sosyalleşme, inovasyon, kolektif 
sinerji gibi kavra 


k daha mutlu 


olan co-working 


nlarının yüks 


gibi görünüyor. © 


TASARIM 
ZANAAT. 
KESİŞİMİ 


ÇAĞDAŞ MÜCEVHERE İLGİ DUYAN KİŞİLERİN GÖZLERİNİN 
PARLAMASINA SEBEP OLAN İKİ İSİM, ELA CİNDORUK & NAZAN PAK. 


AZI EBRU LaTİFOĞLU 


ürkiye'de, çağdaş mücevheri kimsenin 
bilmediği dönemlerde bu işe giren ve 
bugün de bu alandaki en başarılı iki tasarımcı; Ela Cindoruk ve Nazan Pak. 
1980 yılını gözünüzün önüne getirin. 
Ela da Nazan da Ankara'nın sıkıntılı, 
gri, oldukça karanlık ortamında kendilerine bir yol çizmeye çalışıyorlar. Üniversitede restorasyon 
okumak isteyen Ela, endüstri tasarımının ne olduğunu bir 
dostundan dinleyip “Çataldan tuvalete her şeyi yeniden tasarıyorsun, niye eskiyle uğraşmak istiyorsun?” sözlerinden etkilenerek ODTÜ'de endüstri ürünleri tasarımı okumuş. Mezun 
olduğunda, endüstri tasarımcıları için o dönemde hala iş alanı 
olmadığını fark ederek Amerika'ya, fotoğraf üzerine yüksek lisans yapmaya gitmiş. Seçmeli aldığı mücevher dersinden sonra fotoğrafı bırakıp New Yorktaki prestijli Parsons School of 
Designida metal biçimlendirme ve takı tasarımı eğitimi almış. 
Nazan o zamanlar yeni açılan endüstri tasarımı bölümünü, miarlık fakültesine bağlı olduğu için istemiş. O da bir mimarlık 
öğrencisinin anlattıkları üzerine ODTÜ'de endüstriyel tasarım 
okumuş ama Ela'dan farklı olarak henüz son sınıftayken takı 
tasarımı yapmaya karar vermiş. Her ikisi de, edindikleri teknik 
ve detay çözüme dair sağlam temellerin onlar için büyük bir 
avantaj olduğunu düşünüyor. Okulda edindikleri “iyi tasarım yapabilmek için üretim sürecini iyi bilme gereği' doğrultusunda, 
uniyet sonrasında da kendilerini eğitmeye devam etmişler. 
Nazan, İstanbul'a yerleşmiş. Zorlu geçen iki yıl boyunca Kapalıçarşı'daki bir atölyede çalışmış ve işin zanaat kısmını öğrenmiş. 
Ela da Türkiye'ye dönüşünde Urart'ta altı ay çalışarak teknik 
bilgilerini uygulama imkanı bulmuş. Ayrı noktalardaki bu başlangıçların ardından 1989 yılında, Taksim, Kazancı Yokuşu'ndaki ortak atölyelerini kurmuşlar. 1993'te de elacindoruknazanpak 
markası ortaya çıkmış. O günden bugüne birlikteler. Bu kadar 
uzun süre bir arada çalışmak ve yakın arkadaş kalmaya devam 
etmek çok büyük bir şans ve başarı, Her ikisi de yumuşak başlı 
ve sakin karakterler; tasarım ve iş anlayışlarının yanı sıra du- 
Tuşları da birbirine çok benziyor. Zaman içerisinde birbirleriyle 
birkaç kelime ile anlaşabilir hale gelmişler. Birlikteliklerinin en 
başında yakaladıkları uyumun da yardımıyla, çağdaş mücevherler yapma arzuları hiç değişmemiş; yalın çizgileri bozulmamış. 
Çözüm üretmek gereken konularda sık sık fikir alışverişinde 
bulunuyor, buna karşın bilinçli bir tercih olarak ortak iş üretmiyorlar. İkisi de ürettiği işlerde özgür; koleksiyonları kendilerine ait, Sade ve zarif tarzları ve sergiledikleri işlerle örtüşen 
mağazaları, Teşvikiye'nin işlek bir sokağında yer alıyor. Mağaza 


için Ankaralı dayanışması kendini göstermiş. Mekan tasarımı 
ve sergileme üniteleri mimar Sezgin Akan'a ait, Sergileme ünitelerinin yuvarlak hatlarıyla örtüşen resepsiyon masasını ve ışıkli aynaları Melih Gün üretmiş. Resepsiyon masasının üzerinde 
yer alan Arik Levy'nin Wireflow aydınlatma ünitesi, mekanın 
ferah havasıyla bütünlük oluşturuyor. “Ürünlerin oluşum süreci 
çok uzun. Aklıma bir fikir geliyor. O fikri nasıl bir mücevhere 
ya da işe dönüştürebilirim diye düşünmeye başlıyorum. Takıysa; 
nereye takılacağı, malzemesinin ne olacağı ve detaylarını nasıl 
gözeceğim üzerine düşünüyorum. Ya da bir malzeme ile karşılaşıyorum. Kağıt, kumaş, titanyum, bardak altlığı, peçete... Örne- 
Zin danteller böyle çıktı, Dantele düşkünlüğüm anneannem ve 
annemden gelir. Çok uzun zaman dantel yaka giydim. Bundan 
ne yapabilirim, nasıl çeşitlendirebilirim diye düşünmeye başladım. Her fikir başka bir fikri getiriyor, başka bir kapıyı açıyor. 
Tüm bunlar üst üste eklenince de uzun bir serüven haline ge- 
"di 


en Ela, sürekli malzeme topluyor. Neredeyse çö 
inde, diyeceği kadar çok, atılmış parça biriktiriyor. 
Defterlerinin arası yapraklar, çiçekler, çikolata kağıtları ve kağıt 
parçalarıyla dolu. Biriktirdiği bu parçalar zaman içinde bir şeye 
dönüşüyor. Orkidelerinin atmaya kıyamadığı kurumuş çiçekleri, 
geçen sene açtığı “Yaz” sergisinin başlangıç noktası olmuş. Elektroform yöntemini kullanarak gümüşle kapladığı çiçekleri, metal boyasıyla boyayarak eşsiz mücevherler haline getirmi; 

Belki de ik farklarının işlerine yansıması olarak, Nazan'ın malzeme ve formlar konusunda Ela'ya göre daha tutucu 
ve kararlı olduğunu söyleyebiliriz. Birçok işinde daire, küre ve 
yarımkürelerin çeşitli kombinasyonlarını ve tekrarlarını görmek 
mümkün, Metalle çalışmayı tercih ettiğini söylese de bir dönem 
çok sık epoksi kullanmış. Bir süre sonra ise renk zenginliği, uygulama esnekliği ve çalışması zevkli olduğu için mine kullanmaya geçmiş. Geçmiş deyince bunun kolay olduğu sanılmasın; 
yeni malzeme yeni bir tekniği öğrenmek demek. Son sergisi 
“Denemeler'deki işleri için mine ile 'denemeler' yaparken, mat 
ya da parlak renkler elde etmek ve farklı dokular yaratmak adına 
altı ay boyunca mine fırınının önünden neredeyse hiç kalkmailik getireceğime inandığım malzemeleri deniyorum. 
Aklıma yatarsa ve tasarımlarıma uygunsa o zaman ustalaşmak 
için çok emek harcarım” diyor, Nazan. “Tasarımcı ile sanatçı 
arasında bir yerdeyiz. Sonuçta yaptığımız işler bedende taşınıyor. Böyle bir fonksiyonu var. Eğitimimiz de o yöndeydi. Ergonomi dersi aldık. Form, fonksiyonu nasıl takip eder ya da formu, 
o fonksiyona nasıl uydurabiliriz diye düşünüyoruz. Bazı işleri 
tasarımcı olarak düşünüp çözüyoruz; bazı işlerimiz ise sanatçı 


miş, 


içgüdüsüyle oluşuyor. Tabii sonlandırma aşamasında ister iste- 


GALERİ 


Mağazanın gi 


mücevherlerin sergilendiği 


im atölyesi olarak 
kurgulanmış. 


mez tasarımcı kimliğimiz işin içine giriyor” diyorlar. Bu kadar 
yılın sonunda geriye dönüp baktıklarında, çağdaş mücevherle 
ilgilenenlerin sayısının artmış olduğunu söyleseler de alan ola- 


rak çok da 
sarım ve işçiliğe yatırım yaptıklarının 


nişlememiş olduğunu belirtiyorlar. Kişiler artık tarkında olsa da pek çoğ 
konu ç mak olunca kendine güvenmiyor; alışık olmadığı için cesaret göstermiyor. Kapıdan içeri giren biri, 
ürünleri çok beğense de "genç işi, ben takamam' diye düşünüyor 
ya da hediye alacağı kişi için az riskli parçaları seçme eğiliminde 
oluyor. Tamamen bakış açısıyla ilgili bu çekingenliklerin hala 
kırılmadığını; insanlarda ancak başkalarının taktığını gördüklerinde böyle bir arzu uyandığını gözlemlemişler. Çok severek 
tasarladıkları ve kendilerinin de çok sık kullandığı broşlar bile küpe, yüzük ve kolyelerin yanın 
da z0r alıcı buluyor. Ama onlar tasarım yaparken 
satış kısmını pek önemsemiyor; mücevherlerine 
sadece kendi beğeni ve tercihlerini aktarıyorlar, 
Mesela seri üretime yakın işlerde renk çi 
imkanı varsa bu konuda bir esneklik sağlayabiliyor, beğenmedikleri bir taşı ya da rengi kullanmiyorlar. Yeni mağazalarının arkasında yer alan 
atölyelerinden gelen çekiç çınlamalar asal 

kokuları ve zımpara seslerinden de anlaşılacağı üzere her şeyi 
Sergiler için yaptıkları işler ya tek parça oluyor 
üretiliyor. 


Fanatik bir grubun 25 
ve Nazan'ın tanındıkları alan daha 


mandır takip ettiği E 


le mücevher tasarımı. 


i üzere, ev obji 


Ama takip edenlerin bi de yapıyorlar. 
Şimdiye kadar dükkanlarının küçük olması sebebiyle üretime 
geçiremedikleri ama ara ara yaptıkları mermer ve pleksi vazoları, şamdanları, metal mum ve çiçek düzenleme çözümleri 
yeni yerlerinde sergileme imkanı bulmaktan dolayı çok mutluesinde yeni işlerin üretim ve tasarımına da 
ağırlık vermişler. Kendi koleksiyonlarının yanı sıra firalarla yaptıkları işbirlikleri sonucu; Paşabahçe Omnia projesi 
için Nazarlık, Mazarin Vazo, Zarife çay bardakları ve Karalama 
şamdan; Dhoku için kilim, İtalyan Bosa 
Bı gibi tasarımlara da imza atmışlar. 


dir kurumsal koleksiyon ve he: 


şiş kebap tabaynı zamanda yirmi yılik eşya tasarımı yapıyorlar. 


Müşterilerine özel bir hediye tasarlatmak, kuruluşunun yıldö- 


e çalışanlarına anısı olan bir armağan 
ya da iş ortaklarına kurumsal kimlikleriyle örtüşen değerli bir 
hediye ile teşekkür etmek isteyen şirketler, ECNP Galeriden bu 
hizmeti alabiliyorlar. İTÜ'nün altın ve gümüş arılarının tasarımı yıllardır onların elinden çıkıyor. Sakıp Sabancı Uluslararası 
Araştırma ödülü ve son olarak Anadolu Efes için Yaşam Boyu 
Başarı ödülünü tasarladılar, Çeşitli üniversiteler için ürettikleri 
iğneler, plaketler ve mezuniyet hediyeleri de var. Bu ortaklıklar; 
farklı atölyelerde çalışarak tecrübe kazanmalarını sağladığı ve 
geşitli malzemelerin sınırların ve tasarımı nereye kadar 
zorlayabilec 


lerini öğrenme firsatı verdiği için de ayrıca mut- 


lu oluyorlar. Yeni yerlerinde, büyüyen alanın imkan vermesiyle 


AAĞDAŞ MÜCEVHER ALGISINI VURGULAMAK 


uzun yıllardan beri var olan hayallerini gerçekleştirip bir tasarım 


galerisi açtılar. ECNP Galeri'nin; tasarımla zanaatı birleştiren, 
nitelikli, çağdaş bir bakış açısı getiren, yaratıcı ve özgün tasama odaklanmış bir galeri olmasını hedefliyorlar. Bir boşluğu 
doldurmasını hedefledikl 

ve önemi vermek, paylaşmak, devamlılığını sa 
dalık yaratabilmek, Bu fikir doğrultusunda da çalışma alanlarının bir bölümünü galeriye dönüştürmüş ve bu galeride, aralarında yurt dışında da başarı göstermiş genç tasarımcıların yanı 
sıra Alev Ebüzziya, Günnur Özsoy, Ayşe Birsel, Emir Uras gibi 
dünyaca ünlü isimlerin eserlerini de sergilemişler. Önümüzdeki 
sezonda ağırlıklı olarak obje sergilemeyi hedefleseler de, ilk göz 
ağrıları olan çağdaş mücevher algısını biraz daha oturtmak ve 
ilgilenenleri önemli işlerle buluşturmak adına koleks 

düzenlemeyi de planlıyorlar. Y 

ve Sezgin Akan Yeni Mücevher Koleksiyonu'nda yer alan 70 
tasarımcının 100'ün üzerinde parçadan oluşan işleri, bu yönde 


attıkları ilk adım © 


Uzaktakı tılsım 


Bazen bir hayaldir, sizi uzaklara götüren; bazen de toprak... 
Sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın 
Bayburt'un Bayraktar Köyü'ndeki Baksı Müzesi'ndeyiz. 


YAZI RANA KORGÜL FOTOĞRAF MESUT ALP 


Hİ ikaye, çok da eskilere 
gitmiyor. Baksı Müzesi, 
onuncu yılını geride bırakırken, 
gelenekle gelecek daha da emin 
adımlarla ilerliyor. Kalabalıktan, 
gürültüden uzakta bir yer 
burası, Ulaşması zahmetli olsa 
da vardığınızda iyi ki gelmişim 
dedirten, görülmesi gereken 
sıradışı bir müze, Erzurum'a ya 
da Trabzon'a uçup Bayburt'a 
ulaşılabiliyor. Bayburt le köy 
arası 45 km, Müze, Çoruh 
Vadisi'ne bakan bir tepenin 
üzerinde yer alıyor. Çok fazla göç 
veren bir köy, Bayraktar, Eski 
adı Kırgız Türkçesinde Şaman' 
anlamına gelen “Baksı' imiş; 
müze de ismini buradan almış. 
Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ve 
seramik sanatçısı eşi Oya Koçan; 
biraz burada, biraz İstanbulda 
yaşıyorlar, Müze, bugün çağdaş 
sanat ve geleneksel el sanatlarına 
aynı çatı altında yan yana ve iç 
içe yer veriyor; sergi salonları, 
depo müze, atölyeler, konferans 
salonu, kütüphane ve konuk 
evleri ile 40 dönümlük bir 
araziye yayılıyor. 2000 yılında. 
filizlenen müze fikri, Koçan'ın 
doğduğu topraklara yaşam 
birikimini taşıma çabasının bir 
sonucu, Bu fikri hayata geçirmek 
amacıyla 2005 yılında, müzenin. 
bağlı olduğu Baksı Kültür 
Sanat Vakfi kurulmuş. “Baksı 
Müzesi fikri, sosyal erozyon 
nedeniyle bölgede yaşanan 
kültürel değerlerin kaybı, 
yabancılaşma gibi nedenler 

göz önünde bulundurularak, o 
bölgeye ve insanına bir destek 
üretme fikrinden doğdu. Yoğun 


göç nedeniyle parçalanmış 40 DÖNÜMLÜK 
kültürel bir ortama yeniden ARAZİ ÜZERİNDEKİ 
hayat verebilmeyi ve kültürel | MÜZE BİNASININ 
belleğin sürdürülebilirliğine EĞRİSEL YAPISI 
katkıda bulunmayı amaçladık. İÇMEKANLARI 
Amaçlarımızdan biri de sanatı,  ZENGİNLEŞTİRİYOR. 
periferiye taşımaktı, Çağdaş 

sanat hala sadece merkezlerde 

yer alıyor, periferideki insanlar 

çağın söylemleriyle buluşamıyor. 

Biz bu sorunlara çözüm üretmeyi 

hedefledik” diyor Koçan. 


Müze, öncelikle konumu ile 
diğerlerinden farklı, İnsanlar 
üretiyor; paylaştıkları kültürel, 
ekonomik sorunları birlikte 
çözebiliyor. Sanat ve zanaat 
ayrımını bir kenara bırakılıp 
yaratma eylemi için ortak bir 
zemin oluşturulmuş. Başta 
Sanatçılar olmak üzere çok 
sayıda gönüllünün de katkısıyla 
Baksı, yıllar içinde gerçek bir 
toplumsal projeye dönüşmüş. 
Müzenin ana binası 2010'da, 
zorlu bir serüvenin sonunda 
devletten hiçbir maddi yardım. 
alınmadan tamamlanmış. Ayı yıl 
İstanbul Modern'de tanıtımı ve 
açılışı yapılmış. 2012'de müzenin 
yeni sergi salonu olan Depo 
Müze sanatseverlerle buluşmuş. 
Baksı'da nitelikli bir çağdaş sanat 
koleksiyonu, türünün belli başlı 
tüm örneklerini içeren geniş 

bir halk resimleri koleksiyonu 

ve yerel el sanatlarını yansıtan 
özgün ömekler bir arada 
bulunuyor. Müze her şeyden önce, 
sanatçılar ve araştırmacılar için 
geleneksel sanatlarla çağdaş sanatı 
buluşturan özgün bir kültürel 
etkileşim ve çekim merkezi. Baksı 
Müzesi'nin mimarisi Hüsamettin 


Koçan ve kardeşi Metin Koçanl'a 
sit, Uygulamayı ise doktoralı 
mimar Sinan Genim yapmış. 
Sıradışı tasarımı ile dikkat çeken 
ve bir uzay üssünü andıran 

Baksı Müzesi hakkında Sinan 
Genimilen de bilgi alıyoruz: “20 
bin m? büyüklüğünde bir alan 
üzerinde, projenin tasarımına 

ve mühendislik disiplinleriyle 
koordinasyon aşamasına geçtik. 
Öncelikle yöresel teknikleri 
inceledik, kısa sürede bu yapıyı 
yöresel teknik ve malzeme ile 
yapmamızın mümkün olmadığını 
gördük, Bayburt'un merkezindeki 
bir hazır beton firması ie birlikte 
çalışabileceğimizi tespit ettik. 
Yapının taşıyıcı sistemini üç 
açıklıklı olarak planlandık; beton 
ve çelik kullanımına karar verdik. 
Bir etnografya müzesi yapacaktık. 
Giderek yok olan çevresel 
değerleri geleceğe taşımak için 
muhafaza etmeyi amaçlıyorduk. 
Yapının dış görünüşündeki 
kütlesel tesirin iç mekanda 
hafifletilmesi gerekiyordu. 75 
maks aralığı le oluşturulan üç 
açıklıklı; her aksta dört, toplamda 
sekiz kolon ile taşınan 840 m?'ik 
tek bir sergi salonu tasarladık. 

Bu salonda hem geleneksel 
sanatlardan hem de çağdaş 

"Türk sanatçılarının eserlerinden 
örnekler yer alıyor.” 

Yapının üst örtü 
konstrüksiyon üzerine yapılan 

su ve as izolasyonunu korumak 
amacıyla çinko ile kaplanmış. 
Çatı için bu yola başvurulmasının 
temel nedeni, yörede çok yağan 
ve uzun süre erimeden kalan 


temi beton. 


kar problemi olmuş. Eğrisel çatı 


“Baksı Müzesi bugünlere 
sanatçıların, Bayburtluların, 
kle de kadın ve çocukların 
eği ile geldi. Bu 
şey öğrendi 
İnanmak ve samimiyet.” 
Prof. Dr. Hüsamettin Koçan. 


formu ve örtü sistemi, karın bir 


bölümünü 


le devam 


im, sözlerine şi 


ediyor: “Bölgedeki geleneksel 


yapının yan cephelerine pencere 
açmanın kaş şartları içinde 


olumsuz 5 


gözlemledik. Bu nedenle 


bölgedel 
olduğu gibi ışığı y 
çatıdan almaya karar verdik, 


çoğu geleneksel 


Yapının cephelerini suya dayanıklı 
kimyasallar katılmış brüt beton 
olarak bırakmak istedik. Ancak 
monoton cephe etkisini azaltmak 


n cephelere eşit aralıklı 
yaklaşık 30 em uzunluğ 


unda 


seramik objeler monte 
Yapının ısıtma sistemini, 
bölgede doğalı 
elektrikle çalışan üfleme sistemi 


olmadığı için 


ile çözdük.” Baksı Kültür Sanat 


Vakfi bünyesinde çalışmalarını 


sürdürmekte olan Baksı Mü; 


bugün; süreli 


sergilere ev 


sahipliği yapıy daş sanat ve 
yerel sanat atölyeleri düzenliyor 
ve bölge halkının katılımıyla 
yerel halk sanatlarının üretimini 
ve tanıtımını destekliyor. Sanat 


dünyasına yeni öneriler sunarken, 


ödaş sanatın merkezlere olan 


bağlılığını; kültür ve üretim, 
sanat ve zanaat, geleneksel 
ve çağdaş arasındaki ilişkileri 

teki çok özel 


sorguluy 


müzelerden biri olan Baksı'yı 


görmeyen kalmasın; lk firsatta 
bu başarı hikayesin 
Şahit olun ve Bah 


planlarınız içine alın.. 


DLORATIONS 


ieimtextil theme park 
Trendler 2017/2018 


Bilinmeyen dünyaların doku ve modellerinden esinlenin, 
büyüleyici kumaş ve tekstil kombinleri ile duyuların keşfinin 
muhteşem yolculuğuna çıkın ve yeni tekstil alanları keşfedin. 
Heimtextil Theme Park - EXPLORATIONS 

Trendler 2017/2018 - Salon 6.0 


heimtextil-theme-park.com 


M messe frankfurt 


DEKORASYON 


reyeroft Partners; The Real Real, Trunk 

Club, Huffington Post gibi internet ve 

mobil marketlere yatırım sağlayan bir 

girişim şirketi. Ofislerini taşımak için 

Los Angeles şehir merkezinin git 

çe popülerleşen bölgesi Art District'i 

seçen şirket, ofislerinin tasarımı 
yine Los Angeles merkezli tasarım stüdyosu Consort Design ile 
çalışmayı tercih ederek en doğru kararı veriyor. Consort; modern, 
trend ve aynı zamanda karakterli mekanlar yaratmakta oldukça 
başarılı, Greyeroft ise genelde lüks, şık ve tasarım bağlantılı müşterilerini ofisinde ağırlıyor. Durum böyle olunca ofisin tasarımı 
çok önemli bir konu haline geliyor. Etkileyici ama aynı zamanda 
çoklu görevler için uygun bir yapılaşma arayan şirketin bütün s0- 
rularına yanıt, Consort Design'dan geliyor. Hiç aşina olmadığınız 
bir iş alanında çalışan müşteriler için bir şeyler tasarlamak her 
zaman biraz zor olmuştur. Önce mesleği her yönü ile anlamalı 
daha sonra onun için çalışan insanların nelere ihtiyaçları oldugunu iyi çözümleyebilmelisiniz. Consort Design ekibi Mat Sanders ve Brandon Oyattrone'a gelince; bu tür problemlere en iyi 
çözümleri getiren büyülü ikili, her şeyi en ince ayrıntısına kadar 
düşünerek aklınızda yaşattığınız görselleri tam olarak hayata gegiriyor. Genel ofis ile başlayan ve bu alan için açık ofis düşünen 
tasarım ekibi, stil olarak ise endüstriyel yaklaşımı tercih ediyor. 
Ama bu demek değil ki bütün mekan soğuk ve metal kaplı bir kutuya dönüşsün. Consort ekibinin en önemli özelliği dokundukları 
her mekanı, iş yeri bile olsa biraz daha konforlu ve rahat hale 
getirebilmeleri, Bu bakış açısıyla, geniş, açık ve endüstriyel akımın etkisiyle yaratılan ofis, aynı zamanda ev konforunu sağlamak 
adına oturma alanlarıyla desteklenerek sıkıcı ofis atmosferinden 
tamamen uzaklaştırılıyor. İdeal bir çalışma ortamı için aranan en 
önemli özelliğin, çalışanların ortamdan keyif almaları olduğunu bilen ekip, Greyeroft'un hem çalışanları hem müşterileri için 
en uygun tasarım senaryosunu kuruyor. Bunu yaparken şirketin 
çalışma alışkanlıklarını da hep ön planda tutan tasarımcılar, birlikte çalışmak ve sohbet etmek için açık alanlar yaratırken özel 
bölmelerle, toplantılar ve bireysel çalışma için de gerekli alanları 
oluşturmayı ihmal etmiyorlar. Form ve fonksiyonun kaynaşarak 
lokal artistlerin ürünleriyle desteklendiği mekanlar, çarpıcı ışık ve 
konforlu, sıcak kumaşlarla birleşerek çalışırken size huzur dolu 
bir ofis hayatı sunuyor. Konferans odasını özelleştirmek için kullanılan vintage endüstriyel ışıklandırmalar, toplantıların yapıldığı 
konferans odasına biraz daha karakteristik ve şirketin bakış açısını 
yansıtan bir atmosfer katıyor. Açık raf sistemi ile geri kalan alanların sadeliğiyle zıtlık oluşturan açık mutfak, ofisin en kalabalık 
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bölümünü oluşturuyor. Bütün ofisin ruhunu değiştiren ve özellikle tasarımcıların en sevdiği kısma gelirsek; basitçe kocaman bir 
garaj kapısı olarak tarif edebiliriz. Gün içinde temiz hava için de 
açılabilen ve iç-dış ilişkisini kuvvetlendirmek amacıyla tasarlanan 
bu kapı, bütün ofisin nefes almasını sağlayan bir pencere olarak 
düşünülmüş. Bu dev pencereden hem olabildiğince ışık hem de 
oksijen geliyor. Böylelikle insanların kapalı bir kutuda değil de 
açık havada çalışıyor gibi hissetmesi sağlanıyor. 

Los Angeles'ın merkezi olarak adlandırılan bölge gün geçtikçe gelişerek, her yeni oluşuma evet” diyerek, kafelere, butik 
mağazalara ve sanatçılara kapılarını açıyor. Sanatın da giderek 
güçlendiği Art Districe'te yer alınca, ofisin tasarımında sokaktan 
ilham almak ise kaçınılmaz bir durum haline geliyor. Consort'un 


kurucularının yerel ürünlere ve yaratıcı insanlara olan desteği ve 
saygısından dolayı, lokal artistlerin işleri ofise taşınınca mekanın 
havası tamamen değişiyor. Tasarımcılar, ev hissiyatını biraz daha 
artırıp mekana ve duvarlara olan saygılarını göstermek adına, duvarları Saatchi Art gibi çeşitli sanatçıların eserleriyle süslüyorlar. 
Mekandaki endüstriyel hissiyatı azaltıp biraz daha duygu uyandırmak amacıyla çarpıcı renkler ve dokular kullanmayı tercih ediyorlar. Bu sayede mekanda dengeyi yakalıyor, kullandıkları tablolarla 
da ofis hissinden çok loft hissi yaratmaya yöneliyorlar. Çalışanlar 
tarafından daha iyi benimsenen bu tür ortamlar, müşteriler için 
de daha samimi bir iletişimi mümkün kılıyor. Endüstriyel bakışa 
ahşap ve natürel dokular ekleyerek çalışan tasarımcılar, mobilya 


ve aksesuar anlamında da eklektik bir anlayış sergiliyorlar. Interior Definetdan koltuklar, Cedarand Moss duvar lambaları, elektrikli eşyalar için Schoolhouse, Dashand Albert halıları, Saatehi 
tabloları, Bludot ofis masaları, Amsterdam Modern'dan vintage 
sandalyeler ve son olarak Sisal Rugs'dan halılar ile detaylandırilan mekan, hem modern hem vintage etkisi altında, karakterli 
ve kendine ait ruhu olan bir çalışma alanına dönüşüyor. Ofiste 


birbirinden farklı tasarımcıların işlerine yer vererek Greycroft'un 
ofis atmosferini tamamen değiştiriyorlar. Bütün mekanda endüstriyel stil korunmasına rağmen, uygulanan güçlü renkler ve 
yoğun dokularla, mekanın bilindik ofislerden farklı olduğu son 
derece anlaşılır bir biçimde vurgulanıyor. Konfor her şeyin önüne 
geçiyor ve aslında en önemlisi de bu; iş yerini hem çalışanları hem. 
de müşterileri için en rahat hale getirmek. Yaşanılabilir iş yerleri, 
rahat hissedilen mekanlar, konforlu dinlenme alanları, kendi 
tediğinizi rahatça yapabileceğiniz bir mutfak alanı; tümü, birçok 
ofiste eksik olan yapılaşmalar. Consort Design bu problemi görüp 
Greyerofi'un ihtiyaçlarıyla birleştirerek her açıdan çalışılabilir ve 
yaşanılabilir bir ofis yaratıyor. Girişim veya yatırım ofisleri, isimlerinden de anlaşılabileceği gibi sıkıcı, karanlık ve kübik form- 


Consort Design'ın 


ideal bir çalışma ortamı 
oluşturulmuş. 


İ 


A ENT 


MB HEALTH AP: 


KOMBUCE 


lardan oluşan karmaşık mekanlar olarak hayal edilebilir. Ta 


sürecinin başından beri bu klasik yaklaşımdan kaçınan Greyeroft, 


kendilerine ilham olarak Los Angeles'ta bulunan Palihouse Otel'i 


seçiyor. Consort Design, şirketin bu hayalini gerçekleştirmek ile 


kalmayıp onu çok daha ileriye taşıyor. Bütün klişe i 


Greyeroft için oldukça renkli ve enerjik bir ofis tasarımına imza 


atıyor. Ofis alanlarının her birinde oldukça etkileyici detaylara yer 


verirken aynı zamanda fonksiyonel ve verimli çalışmalarını sağlıyor. 


Sanatı mekanlarla daha çok etkileşim halinde tutarak çalışma alan- 


larına estetik katmakla yetinmeyip onları küçük aksesuarla destek 
liyor ve hareketlilik katıyorlar. Los Angeles ofisinde yirmi beş çalışanı olan şirket, çalışan herkesin rahatını düşünen bir tasarım fikri 


üzerinde durmuş. Güzel ve stil sahibi bir ofiste çalışmanın verdiği 


güven ve iyi hissin, çalışanların performansları üzerinde oldukça et 


kili olduğunun farkında olan Greyeroft, çoğu ofisin o kadar da dikkate almadığı bir konuyu temel bir ihtiyaca çevirmiş. Böylece ça- 


lışanların her birinin rahatı ve alışkanlıkları, tasarımcıların ilk yola 


çıkış fikirlerinden biri haline gelerek tasarım senaryosuna eklenmiş. 


Böylelikle herkesin kendisini özel hi 
De 


sahibi bir ofise dönüşen Greyeroft'un her köşesi ev rahatlığında, 


etmesi sağlanmış. Consort 


ın yaklaşımı ve tasarım anlayışı ile etkileyici ve karakter 


Burada, çalıştığınızı unutarak mutlulukla, işe geleceğiniz her günü 


iple çekebilirsiniz. © 


SIGNE BAY 


GASTRONOMİNİN YILDIZI DANİMARKA, YEMEK 
FOTOĞRAFÇILIĞINDA DA FARKINI ORTAYA KOYUYOR 
VE YENİ YILDIZLAR YARATIYOR 


INSTAGRAM TAKİPÇİLERİNİN OLDUKÇA AŞİNA OLDUĞU VE 


HER PAYLAŞIMI BİNLERC -Nİ ALAN FOTOĞRAFÇI SIGNE 
KOPE CUZEYİNDEKİ STÜDYOSUNDA BULUŞTUK. 


OPENHAG 


DERYA TURGUT INSTAGRAM/MABELİGYE 


anışıkl 
mek kitabı y 
nisan ayında Roma'da düzenledikler 

bir workshop'a dayanıyor. Signe hayatanın bir dönemini İtalı 


ve çok sık Ziyaret ettiği 
olan Roma'daki workshop'ta hem 
paylaştığı bilgi ve tecrübeleriyle hem de hayat enerjisi ve samimiyetiyle bende bir iz bıraktı, Bir ay sonra ilk yemek kitabı çekimim için Kopenha'a gittiğimde beni stüdyosunda kahvaltıya 
davet etti, Kopenhag'ın yarım suat kadar dışında, sakin bir bölgede bulunan stüdyosunda elinde mis gibi kokan kahve fincanı 
ve kocaman gülüşüyle karşıladı. Gün ışığına aşık bir fotoğraf” 
Şi olarak içeri adım attığımda beni ilk etkileyen, mekanın ışığı 
oldu. Sonrasında etrafa göz gezdirdikçe rafine bir zevkle dekore 
ın mutfağı fark ettim. Eskiciden aldığı bir masaya monte 
i lavabo, üzerine özel kestirdiği mermer tezgah, antika 
bataryalar, eski ve yeni birbirinden güzel ve kesin hikayeleri olduğunu düşündüğüm aksesuarlarla burası bir yemek fotoğrafçı 


sa için ilham verici bir cennetti. 

Kahvaltı masası ise onun Instagram'da paylaştığı hepimizde 
bağımlılık etkisi yaratan karelerinden biri gibiydi. Fırından az. 
önce alınmış çıtır çıtır kruvasanlar, leziz peynirler, organik regeller; sohbetimiz esnasında hazırladığı, bir İskandinav kla 
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olan avokadolu yumurta, artık stilinin bir imzası haline gelen 
içekleriy 
yemek fotoğrafçısı bir araya geldiğinde ne yapar? 
meden önce fotoğraf çeker! Her ne kadar arkadaş or- 


orman meyveleri ve pembe bahar e donatılan masadaydılar. İ 
Tabii ki y 
tamlarında kendime engel olmayı telkin etsem de, bu kez böyle 
bir zorunluluğum yoktu. Kah merdiven tepesinde -evet yanlış 


okumadınız; masanın yanında tepeden yapılan çekimler 
bir merdiven duruyor- kah dizlerimizin üstünde önce fotoğraf 
çekme iştahımızı giderdik sonra guruldayan midelerimizin setazeleyip koyu 


siyle kendimize gelerek soğuyan kahvelerimi 
bir sohbete daldık... 

İm: gelen koyu desature renkleri, ışığı kullanma 
şekli ve kendine has stili ile ünlenen Signe Bay, yemek ve fotoğrafa olan tutkusunu birleştirebildiği mesleği ve geldiği noktayla 


sı hali, 


ilgili sorduğum soruları yanıtladı. 


Mesleğini tam olarak nasıl tanımlarsın? 

Her şeyden önce mesleğime aşık olduğumu söyleyebilirim. 
Uzun yıllar boyunca çok stresli ve oldukça zor şartlarda öğretmenlik ve rehberlik yaptım. Geçtiğimiz sene işimi bırakarak tam zamanlı fotoğrafçı ve stilist olarak çalışmama olanak 
veren kendi işimi kurdum. Çoğunlukla Danimarkalı ve de 
uluslararası markaların reklam projelerinde çalışıyorum. Bunlar İnstagram'da seyrek gördüğünüz işler. Aynı zamanda farklı 


SÖYLEŞİ 


“Doğadan, İskandinav 
ışığından ve vintage 
eşyalardan ilham 
alıyorum. Benim 
Fotoğraflarımda ışık 
her şey.” 


markalarla yaptığım sosyal medya işbirlikleri var. Trendler ve 


sosyal medya üzerine danışmanlık hizmeti veriyorum. Bun! 


rın yanı sıra hikaye anlatımı, stilistlik ve fotoğrafçılık üzerine 


workshop'lar düz 
Bu tutku ne zaman başladı? 


Hayatımın her döneminde dekorasyon, tasarım, resim gibi 


liyorum. 


alanlara ilgim vardı, Fotoğraf tüm bunları görsel bir dil ile hikaye 


olarak anlatmama vesile oldu. 
Instagram'la tanışman ve bu noktaya gelmen nasıl oldu? 


Aslında tamamen tesadüf diyebilirim. Bir gün fotoğra 


larımı düzenlemek isterken bir filtre arıyordum. Bunun ii 


Instagram'da hesap açmam ve bu filtreyi kullanmak için fotoğraf- 


ları paylaşmam gerekiyordu. Zaman içerisinde kendim gibi, oriştıkça, buradaki 


tak zevklere sahip insanlarla fotoğraflarımı pa 


inanılmaz enerji dolu topluluğu keşfettim. Bu beni ilham veren 


fotoğraflar paylaşmak için daha da çok motive etti, Instagram'ın 
beni bu noktaya getireceğini tahmin etmemiştim. 
Estetik anlayışını nasıl tanımlarsın? 


En çok doğadan, İskandinav ışığından ve vintage eşyalardan 


ilham alıyorum. Benim için fotoğrafta ışık, her şey demek. Birçok 


insan, estetik zevkimin sanatsal olduğunu söylüyor. En önemlisi 


ise zihnimde canlandırdığım resimlerin fotoğraflarını çekiyor ol- 


mam, Bu başkalarına da ilham veriyordur diye umuyorum 


Favori malzem. 

Doğada bulduğ 
göre değişen belli renk tonları, hem vintage hem de yeni, kendine 
ha 
Yeni proji 


ım bitki ve çiçekler, mevsimlere ve ruh halime 


s dokusu ve formu olan objeler. 


rin var mi? 
Şu sıralar farklı birçok marka için fotoğraf ve video “gittikçe 
daha derinlerine indiğim- projeleri üzerinde, çok yoğun bir şe- 


kilde çalışıyorum. Bunların yanı sıra üzerinde çalıştığım tonlarca 


başka projem var. Her zaman çok fazla düşünce 


proje ve çok 


22 zamanım oluyor ama ben her günü en sevdiğim işi yaparak 


geçirebildiğim için şükrediyorum. 
Kopenhag'da en sevdiğin yerler? 

O kadar çok var ki 
Ormanı'na bayılıyorum. Özellikle sonbaharda muhteşem güzel 


Kopenhag'ın kuzeyindeki Dryehaven 


oluyor. Botanik Bahçe her mevsim favorilerim arasınd. 


Kongens Have çok keyifli ve huzurlu bir park. Müzelerden ise 
Thorvaldsens Museum, Giyptoteket ve Den Hirsehspungske 
Samling en sevdiklerim. o 
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CENEVRE 


SONBAHARDA EN GÜZEL TATİL ROTALARINDAN OLAN 


CENEVRE VE MONTRÖ'DE MUTLAKA GÖRÜLMESİ GEİ 


YERLERİ SİZİN İÇİN DERLEDİM. 


YAZI SELİN ORAN GEZGİNMADAM.BLOGSPOT.COM.TR 


L 
man', İsviçrelilerin “Geneva Lake'dediği 


ransızların. 


gölün çevresinde yer alan Ce 
sonbaharda, yazdan kalma birkaç gün 


geçirmek isterseniz, burası tam 


göre. İsviçre'nin önemli metropoll 
den Cen 
tarihimizde önemli bir yeri olan Montrödeyiz, Cenevre, genelde 


ilki 


ir 


ve yaptığımız sözleşme ile 


yazın larında tercih edilse de sonba 


ar 


sırda da gö- 


sembolü haline 
su fişkirtıyor. Şehrin neredi 
mümkün. 


her 


enevre ortalama gelir & 


ra 
yerde kalmanı 
önemli. Cenevre'de oranın huzurlu atmosferine yakışan yegane 
, Pare Des Eaux Vives Hotel diyebilirim. Otelin bahç 


ir de muhteşem Cenevre Gölü manza 


un 


yle adeta huzura boğuluyorsunuz. Otel merkeze o ka- 


dar yakın ki, herhangi bir ulaşım aracına gerek kalmadan, çoğu 
yürüyerek 


zam hrin merkezine ulaşabiliyorsunuz. Şehir çok 


büyük olmadığı için toplu taşıma araçlarını kullanarak rahatlıkla 
istediği 
rında sosyal ve kültürel anlamda v; 


Şehrin merkezinde ve nehir kenait geçireceğiniz birçok yer var. 


yapabilir, kafe ve restoranla- 


. Tabii bir de İsviçre'nin 
Attıolara fabrikalarıyla karşılaşıyorsunuz; 


çıkma leziz fond 


o meşhur çikolatalarının tadına bakmak hepimizin rüya 


Zınız her adımda min 
tadını çıkarın. Cenevre, peyniri ve çikolatalarıyla olduğu kadar 
saatleriyle de çok ünlü bir şehi 


atin merkezine gelip Patek 


Philippe Müzesi'ni gezmeden dönmemelisiniz. Lüks saat markaları Patek, Breguet ve IWC'ni 


delerinde çok sa 


da saat mağaz 


başında göreceğiniz markaların başında geliyor, Breguct, Şehirde 
City Tour alarak *Old City'yi gezebili 
kayelerini dinleyebilirsiniz. 
Masalsı Montrö 
Trenle Cenevre'den Montrö) 


ayrı tarihi binaların hi- 


klaşık bir saatte ulaşabi- 


liyorsunuz. Buraya kadar gelmişken Montrö'ye de bir uğrı 
de önemli bir yeri olan Montrö Bo 

bekley 
a da büyüleyici kılan 


kleyen bir şe 


Fairmont Le Montreux Palace'da, Alpler'in mar 


adeta zamanda yolculuk ediyorsunuz. Otelin her köşesi büyüleilikli köşe, otelin SPA bölümü. Burada Alle: 
manzarasına karşı tüm gün vakit geçirebilirsiniz. 1906 
inşa edilen Fairmont, 1 ve 2. Dünya Savaşı'nda hastane olarak 
kullanılmış. Otel yetkililerinden aldığımız bilgiye göre Montrö 
de bu otelin üst katındaki bir odada ya- 


yici fakat en öz 


Boğazlar Sözleşme 


pılmış. Montröde özellikle Noel zamanında, göl kenarındaki 


Montrö Riviera 
döneminden kalma 


'nın 


Christmas marketlerini gezmek çok keyi 


mühteşem doğ 
Chillon Şatos 
de Chillon yani Chillon Şatosu, İsviç 


alsı evleri ve Orta 


n görüntüsüyle adeta büyüleniyoruz. Château 


"nin en çok zi 
len tarihi anıtlarından biri. 13. yüzyıla ait şato, Montrö şehrinin 
ilon Şa- 


ece 3 km uza yor. Montrö kıyısınd 


aş 
»büsle gitmeyi tercih eder fakat göl 


tosu'na doğru kıyı boyunca keyi sınız. Birgok kişi Chillon Şatosu'n 


kenarında yapacağınız güzel bir yürüyüş, emin olun tatilinizin 


bir yürüyü; 


unutulmaz anlarından biri olacak. Ziyarete açık olan 


tonun 
girişi ücretli, Montrö'nün, kıyı boyunca karşımıza çıkan, maru- 


la bet 


en muhteşem çiçekleri de görülmeye dı 


Tüm kayı 


boyunca birbirinden güzel heykellere rastlıyorsunuz. Montrödeki 


tertemiz gölün kıyısından yazın suy 


irebiliyorsunuz. Attığınız 


her adımda geniş bahçeli ve görkemli evlerle karşılaşıyorsunuz. 
Hepsi birbirinden sevimli olan bu evlerin önünde bir süre durup, 
seyre dalıyorsun 


Montrötde romantik bir akşam yemeği 
Hotel Victoria, çok özel bir mekan. Cenevre Gölü'nün ve karlarla 


kaplı Alplerin muhteşem manzarasıyla ünlü olan Hotel Victo- 


ria'da gün batımı kesinlikle kaçırılmamalı. Otel ve restoranın her 


köşesi ayrı keyifli; 17. yüzyıla geçiş yapıyor gibi hissediyorsunuz. 


Çeşitli yerel tatlarıyla oldukça iddialı olan restoranın fiks menü- 


sü var, Montrö'nün en güzel manzara 


sahip olan mekan, tek 
kelimeyle harikuladı 
Glacier 3000 deneyi 
Montröye gelmişken Alp Dağ 


yakından görmeden dön- 


meyin derim. İsviçre, geniş ulaşım a 


a sahip bir ülke; ulaşmak istesunuz. Pek çok köyü bu yolculuk 
nınız oluyor. Glacier 3000'e vardığınızda, bü- 


anın en önemli 


en yüksek tepeye ulaşıyorsunuz. B 


özelliği, Avrupa'nın en yüksek iki tepesini birbirine n nokta 


olması, İki tepe aras 


köprü ile geşmekse müthiş bir deneyim; ta 
biü biraz da korkutucu. Yükseklik korkusu olanlara kesinlikle tavsiye 
edilmez. Burada küçük ve keyifli pistler bulunuyor. Kayak yapmak 


k dikkat etmeniz gereken nokta, 


Gilacier 3000 günlük tur yapı in durumunu kont- 


dan önce teper 


rol etmeniz. Gideceğiniz gün hava durumunu kontrol edin. Hava 


şartları iyiyse bu muhteşem deneyimi kaçırmamalısınız. 9 


MİMARİ 


Stockholm 


e e e 
mımarısı 
Bu ay Erginoğlu&Çalışlar Mimarlık'ın kurucu 


ortağı Kerem Erginoğlu ile İsveç'in başkenti ve en 


büyük kenti olan Stockholm'deyiz. 


YAZI PELİN ÖZGEN PİKER 


ten ziyade eskizler yapmayı seven bir mimar, Ama en sevdiği şehir, yaşadığı yer. “Ben eve dönünce kendi yatağında 
mutlu olanlardanım. Yaşadığım şehri de tüm güçlüklerine rağmen 
seviyorum. Biraz sado-mazo bir ilişki de olsa bu saatten sonra değiştirebileceğimi pek sanmıyorum. Bu sebeple en sevdiğim yerine, son 
gittiğim şehirlerden birisi olan Stockholm'ü anlatabilirim. Üstelik bu 
yapmış olduğum gezi hiç de ik hedefl bir gezi değildi. Eşim 
Zeynep'le yirminci evlilik yıldönümü bahanesiyle bu şehirde dört 
gün geçirme firsatım oldu” dediği bu kenti farklı açılardan anlatıyor. 
Stockholmtü; Kerem Erginoğlu'nun tavsiyeleri, çizdiği rotalar, çektifotoğraflar ve özel eskizleri üzerinden geziyoruz. 


K Erginoğlu gittiği, keşfettiği yerlerde fotoğraf çekmek- 


Stockholm'ün coğrafi yapısı nasıl? 

Stockholm adalardan oluşmuş bir şehir. Baltık Denizi ve 
Malaren Gölü arasında bir anakara ve 14 ada üzerinde yer alıyor. 
Diğer görmüş olduğum Avrupa şehirlerinden farkı; adalar üzerinde, 
sularla iç içe bir şehir olması, Sanki İstanbuldaki Boğazı, Haliç'i, 
Adalar'ı birbirine yaklaştırılmış olarak düşünebilirsiniz. Bu suyla iç 
içe olma durumu, nüfus ve tekne sahibi oranına bakıldığında da görülebilir. Son gün yapmış olduğumuz tekne turunda Stockholmlülerin 967tinin tekne sahibi olduğunu öğrendim. Bir milyon nüfuslu 
bu şehirde 70 bin tekne var demek ki; bu oldukça yüksek bir oran. 
Bu arada bizim bu şehri ağustos ayı sonunda, 22-23 derece sıcakikta gezmiş olmamız büyük bir şans, Yine bizim şehri ziyaret ettiğimiz tarihte, hava saat 20.30 civarı kararıyordu. Haziran ayında 
gece 11'lere kadar uzayan gündüzler kulağı ne kadar heyecan verici 
geliyorsa, kış aylarında havanın öğleden sonra iki buçuk üç gibi kararmaya başlaması da o derece depresif olmalı. 

Az önce sörünü ettiğiniz adaları anlatabilir misiniz? 

Gamla Stan, burada yaşanılmaya başlanan ilk ada. Kraliyet Sarayı bu adada yer alıyor. Kral ve ailesi şehrin dışında yaşıyor, sarayı 
ofis olarak kullanıyorlarmış. Kaynaklara göre bu adanın dokusu 13. 
yüzyıla kadar dayanıyor. Dar sokaklarıyla bir Orta Çağ kenti kıvamında. Yine şehrin bu eski mahallesinin merkez meydanında Nobel 
Müzesi yer alıyor. Nobel törenleri burada değil Stadshusetde yapılıyormuş; Stadhuset, parlamento binasının ilerisinde yer alan, yüksek 
kare formlu kule biçimindeki ikonik bir bina. 
Şehrin diğer bölümü olan Södermalm'da ilginizi çeken neydi? 

Şehrin güney bölümü olan Södermalm, aslında daha çok orta 
sınıfin yaşadığı bir mahalle. Son dönemde bobo'ların (Boheme 
Bourgeois) tercih ettiği bir bölge halini almış. Burada görülmesi gereken binalar arasında bulunan Fotografiska Fotoğraf Müzesi, sahil 
kıyısında yer alan önemli bir müze ve sergi mekanı, 1906 tarihli bu 
eski gümrük binası, tuğladan yapılma art nouveau stili cephesiyle kaçırılmaması gerekenlerden, Binanın içindeki restoran da iyi bir man- 
Zaranın yanı sıra iyi yemekler sunuyor. 

Peki, 'müze ada? diye tanımlanan Skeppsholmen'de? 

Grand Hotel'in önünden Skepsholmbrun Köprüsü'yle, buradaki 
müze adası Skeppsholmene doğru gidiyoruz. Bu pitoresk ada, farklı 
ölçekte motoryatlar ve küçük teknelerle çevrilmiş; adeta bir marina 
işlevi görüyor. Burada eski askeri barınaklar bir otele dönüştürülmüş. 
Sade, yalın, açık sarı renkte binalar biraz çağdaş İsveç tarzını yansıtıyor, Otelin restoranı da iyi bir yemekle beraber hoş vakit geçirebi- 
İeceğiniz bir mekan. Norrmalmden adaya doğru köprüyle geçerken 
sağ tarafta 'Af Chapman isimli, geçtiğimiz yüzyıl başına tarihlenen 
yelkenli bulunuyor. Özellikle öğrenciler için bir hostel hizmeti gören 
bu yelkenli, bütçesi kısıdı kişiler için de bir opsiyon oluşturuyor. Yine 
buranın devamında Moderma Muscet yani kentin modern sanat 
müzesi yer alıyor. 90'lı yıllarda, tanıdık bir isim olan Raphael Moneo tarafından tasarlanmış bir bina. Restoran, kentin Östermalm ve 
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Djurgarder tarafina doğru bakıyor. Orada Vasa Müzesi ve Şehir Ta- 
a Müscet'in hemen yanın- 


risinden başlayarak günümüz mimarisine kadar uzanan gelişimi ve 
hatta kentsel planlamayla ilgili çalışmaları bile görmek mümkün. 
“Aynı yapıda bir de geçici sergi mel 
oldukça enteresan bir sergi vardı.Reprogramming the Ci 
gide, gelecekte kentlerimizde nasıl yeni kullanımlar öngörüldüğüne 


nı var. Biz ziyaret ettiğimizde 


dair yapılmış ciddi çalışmalardan örnekler bulunuyordu. 
Djurgarden bölgesinde ilginizi çeken bir şey oldu mu? 
Djurgarden, Stockholm'ü oluşturan adalardan biri. Daha çok 
yeşil alanlardan ve yürüyüş yollarından oluşuyor. Şehrin merkezinde 
denilecek kadar kente yakın. Şehrin keşmekeşinden uzaklaşmak için 
ideal bir yer, Bisikletinize binip piknik yapmak için program yapmanıza bile gerek yok. Stokholmlüler burada, hafta sonunda da gün 
içinde de keyifli vakit geçirebiliyorlar. Bu adanın içinde *Skansken' 
adlı, 19. yüzyil sonuna doğru Arthur Hazelius tarafından vakfedilmiş 
yaklaşık 150 yapıdan oluşan bir yerleşim var. İsveçlilerin Orta Çağ 
sonrası nasl yaşadıklarını izleyebiliyorsunuz. Burada 19. yüzyıl kıyafetleriyle geleneksel şekilde peynir üretenlerden tutun da yün eğiren 
kadınlara, gündelik hayatını sürdüren insanlar görebilirsiniz. Bunlar 
aslında müze görevlisi, Yine burada, İsveç'in flora ve faunasından 
örnekler var. Çok büyük olmayan hayvanat bahçesinde, yine İsveç 
doğal hayatında bulunan hayvanları izlemek mümkün: Ren geyik- 


biçimli Hedvig Eleonora 
Ara 
leri veriliyormuş.” 
Kerem Erginoğlu 


leri, boz ayılar... Vakti olanlar Skansken Akvaryumu'nu da görebilir. 
Yine Djurgarden üzerinde, İsveçlilerin en geniş kültür ve tarih n 
zesi olan Nordiska Müzesi var Hemen ardından ise adanın girişinde 


Kaçırmamanız gereken Vasa Müzesi bulunuyor. 1620'lerde inşa edildikten sonra denize açılan İsveç donanmasına ait kalyon, kısa bir süre 
sonra ters bir rüzgar sonucu su alıyor ve batıyor. 1960'lı yıllarda sudan 
çıkartılıp 14 bin parça tekrar birleştiriliyor ve kol 
Bu gemi içi e tasarlanıyor. İlgiler 
eğlence parkı var. 

Siz hangi bölgede konakladınır? 

Dört gün boyunca Norrmalm bölgesinde kaldık. Stockholm'ün 
oldukça hoş ve eski otellerinden Grand Hotel'da konakladık, Otelimiz kraliyet sarayına ve Gamla Star'a doğru bakan Skeppsholmen 
“Adası'na çok yakın, merkezi bir konumda bulunuyordu. Öte yandan 
bir miktar kuzeye yürüdüğünüzde Östermalm denen, şehrin daha 
şik bölgesine geliyorsunuz. Yani karşılaştırmak gerekirse bizim Nişantaşı gibi, biraz daha havalı, şık restoran ve mağazaların olduğu bir 
bölge diyebilirim. Biz tesadüf eseri Jarls Bistro'da ilk akşi 
gimizi yedik. Bazen bu tür mekanların kullanıcılarını ve ritüellerini 
görmek de o şehri tanımak için iyi bir firsat oluşturuyor. 
Norrmalım bölgesi için ne gibi önerileriniz olur? 

Norrmalm bölgesinde trafiğe kapalı yaya ve alışveriş yolları buunüyor. Ana aksı takip ederseniz Birger Jarlsgatan Caddesi'nden 
Humlegardenie doğru devam edip hoş kafe ve restoranların olduğu 
bölgeye ulaşabilirsiniz. Sabah saatlerinde sportif maksatla yaptığım 
yürüyüş ve koşular sayesinde farklı bölgelere gittim. Norrmalm bölgesinin kuzeyine doğru ilerlediğinizde, üniversite bölgesinden sonra 
Stockholm Olimpiyat Stadyumu'nun yanından, oldukça büyül 
orman bölgesine giriyorsunuz. 

Yemek konusunda önerileriniz var mı? 

İskandinav ülkeleri gibi gastronomiye önem veriyorlar. Akşam 
yemeklerimizden birinde Operakalleren'i denedik. Burası Stockholm 
operasının mahzeni anlamına geliyor. İsveç kralının geleneksel olarak arkadaşlarıyla yemek yediği bir mekan burası, Grand Hotel'n 
altında yer alan “Matias Dahlgreni isimli lokanta oldukça önemli bir 
şefin adını taşıyor. Yer bulabilirseniz ve bütçeniz elveriyorsa yemekler 
çok iyi. Hemen arka sokağında B.A.R. (Balassieholmens Akvarium 
Restaurang) adlı, adından da anlaşılacağı gibi deniz mahsulleri ağıraklı olan güzel bir restoran var. e 


özel bir mü in burada bir 


yeme- 


GÜNCEL 


Gelece 


vw... 


gı ınşa e 


tmek 


Hayatı tasarlamak, tasarımcı düşünce teknikleri, tasarımla yaratıcı fikirler 


gel 


asarım kelime 


anlamıyla taslak 
yapmayı, bir fikri geliştirmeyi 


nlatıyor. Bir şey başarmak 


için yapılan plan ya da 
aslak” 
kelimeleri birçok farklı olgu 


protokol. “Tasarı 


için kullanılabiliyor; sosyal, 
ekonomik, kültürel, politik, 
teknik, estetik... Bu nedenle 
kendi hayatımızı tasarlıyor 

olmamız da doğal bir sonuç 


her gün verdiğimiz kararlar 


ile hayat taslağımızda bir 


adım ileri gidiyor ve bir fikri 
geliştiriyor; böylelikle hedefe 
doğru ilerliyoruz. 
Endüstriyel tasarım ve 


tasarımcılık fikri, ha 


amıza 
endüstriyel devrimle birlikte, 


seri üretime geçildiğinde girdi 


Daha öncesinde zanaat ile 


yapılan ürünler makinelerle 


yapılmaya başlandı ve 


bu makinelerin üreteceği 
şeyleri çizen insanlara 


ihtiyaç duyuldu. Matb 


in 
gelişmesiyle birlikte de grafik 
ta 


rım doğdu. 
evrim geçirerek kendi içinde; 


moda, takı, dijital, mobilya, 


araba tasarımı gibi birçok 


AZI MESLİMAN IŞIK Nİ1D.COM 


dala ayrıldı. İlk zamanlarda 
bu işi mühendis ve mimarlar 


üstleniyordu; tasarımcı da 


nereden çıktı 
Apple'ın kurucuları Steve 
Jobs ve Steve Wozniak ikilisi 
bu konuya iyi bir örnek. 
Steve Jobs dünyayı değiştiren 
ürünler yaratabilmesini 
rakı hi 


geşirirken gösterdiği özene 


merakına ve bu 


borçlu. 90'ların sonunda 
marka bazında ufak gibi 


görünen firma, tasarladığı 


yeni hayat tarzı ile en çok arzu 
edilen mamulleri üretmekle 
kalmayıp dünya çapında 
benzeri olmayan bir perakende 
ağı kurdu ve hayatı boyunca 

bi 


insanları yepyeni bir dünya 


gisayar kulla 


ile tanıştırdı. Tasarım ve 
tasarımcılık, herkesin noktayı 
koyduğu yerde bir adım 

daha ileri gitmek arzusudur. 
Var olmayanın özlemini 
duymak ve hayata geçtiği 
günün hayalini kurmaktır. 
Deney 
korkunun üstesinden gelinerek 


ve iyi gözlemcilikle 


bilinmeyene doğru adım adım 


ilerlenir. 


firme; tasarım aşağı, tasarım yukarı... Peki ya bunun İize faydası ne? 


Tasarımcılık, iyi ve doğru soru 
sormayı öğretir. Probleme 


bakış sürecinde, geniş açıdan 


dar açıya doğru gidilen 


yolculukta, sorulan soru ve 


alınan cevaplara göre atılan 
adımlarla, dünyayı değiştiren 
bir ürün ortaya çıkarılabilir. 


Tasarım stratej 


avantaj 


layarak sizi ileri götürür, 


rakiplerden ayrılmanızı sağlar. 


Bu sebeple büyük firmalarda, 


IDEA 
CREATIVE 


3D Printing 


öneticiler arasında 


“Tasarımcı Düşünme 
Teknikler 
zamanlarda çok popüler oldu. 
alın yaklaştığı bu aylarda 
hayatınızı tekrar gözden 

geçirip ge 
gelecek sene ne farklı olsun 


erleri 


son 


yılı tartıyor ve 


diye soruyor musunuz? İşte 
ni bir tasarım. Akla 


bu day 


şükran, cömertlik, farkındalık, 
adapte olabilirli 


yeni 
birkaç olgu geliyorken 
izlenecek metot da önemli 
Stanford Üniversitesi'ndeki 
“Hayatını Tasarla' dersinden 
bir örnek: Meraklı ol: 
Tutkulu merak dışında hiçbir 


yeteneğim yok, der Einstein. 
şeyler dene: Bü; 
değişimler zor görünüyorsa 


ufak değişimlerle hedef 


ulaşılabilir hale getirilebilir. 
Problemlere farklı 
bal 


gelişen süreç a 


ki kalıpların içinde 
nı sonuçları 


doğurur, farklı bir bakış 
açı y 
açabilir. Bunun bir yel 

olduğunu unutma: Sonu 


odaklanmak yolda kaza 
öğrenimlerin önüne gı 
Gidilen 


1, sonuç kadar 


daha güzel sonuçlar alınabilir. 
Paylaşmaya açık olmak her 


Şimdi bir tasarımcı gibi, kendi 
destanını inşa etmeye hazırsın. 


Bol şans! © 


DX 
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<E Ni 
a 


endine özgü tekniği, soyut figürleri 
ve tek zeminleri ile tanıyoruz, ressam 
Mithat Şen'i, Şen'in figürleri sabit 
olabilir, ancak altındaki arayışı sürekli, 
devingen ve değişkendir. Kendi gibi 
zengin ruha sahip figürlerine ev sahipli i 


rünse de asıl derinlik ve renk orada durur; üzerine bastığımız. 
toprak gibi... Toprağı eşeledikçe karşımıza çıkanlar arasında 


neler yoktur ki? Sinan'ın camileri, Versace'nin tekstilleri, Lev 
ni Resme başladığı günden bugüne meselelerini farklı yöntem ve tekniklerle araştırırken geçmişin bilge- 


in surnameler 


geleceğin heyecanını aynı anda yaşayabilmiş olan Şen, 
günceli erken gören sana 


rımızdandır ayrıca, 1992 tarihli 
bilgisayar resimleri; bunu işaret eden yapıtlarından sadece biri. 
Bugüne değin tuvalle olan meselesi bitmeyen sanatçı, tekstil 
ve deri gibi başka malzemelerle de çalışmış. Moderne takıl- 


madan, postmoderne aldırmadan yönünü tayin eden ve hayat 
ritmine önem veren Mithat Şen, şimdilerde ise yeni bir malzemenin peşinde, 
Ne zamandır Kuzguncuk'tasınır? 

1960'lı yıllarda ilkokulu Kuzguncuk'ta okudum. Ortaokulu 
“Tarhan Koleji'nde okumaya başladım. Her gün vapurla Eminönü'ne, eski Galata Köprüsü'nden yürüyerek Tünele ve sonrasında 
yürüyerek okula giderdim. Ortaokuldan sonra Kuzguncuk mevzusu benim için kapanmıştı. Daha sonra Heybeliada'da Deniz 
Harp Okulu'na gittim. Subay olmak gibi bir derdim yoktu ama 
askeri okulda iyi bir eğitim alabilirdim. Okuldan sonra Devlet 
Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu'na devam ettim ve resim 
eğitimi aldım. Daha sonraki yıllarım Nişantaşı'nda geçti; evim ve 
atölyem buradaydı. Daha sonra yolum tekrar Kuzguncuk'a düştü. 


Sanırım 90'lı yılların başından beri burada, şehrin hengamesinden uzakta oturuyorum. Burası bazen atölye bazen ev bazen de 
her ikisi oluyor benim için. Bazen de farklı yerlerde depolar tutuyorum projemin gerekliliklerine göre. 
BO'lerden bugüne; siyah-beyazdan, karelerden amorf 
formlara ve malzeme arayışına tanık oluyoruz... 

80'li yıllarda figür formlarım vardı. Daha sonra sadece bu 


formlar kaldı. Bu formların dışında hiçbir şey yapmıyorum 
aslında. Dün akşam sevdiğim bir koleksiyoner dostumla birlikteydim. “Hep aynı kelimelerle çok farklı cümleler kuruyor” 


diye anlattı beni, Resimlere dönersek, bizim coğrafyamızın 
gelenek algısı genellikle bi ikkati 


Coğrafya çok önemli. Bu bölgede parça-bütün ilişkisi 
şında ilkelerden 
manlılık, Bunlar üretmek için gerekli olan kavramlar. Mesela 
“Avrupa soyutu ile Amerikan soyutunun yapısal olarak farkları 
nedir diye sorduğumuz zaman kaç kişi cevap verebilir bilmiyo» 
rum, Bunu ancak yapı elemanlarını konuşabilenler cevaplayabilir, yoksa fevkalade biçimsel cevaplar çıkar ortaya, Coğrafya 
onun için önemli. Almanlarda empresyonizm yoktur mesela, 
Sanat tarihi sadece Batı sanatı tarihi olduğu için sanki tüm 
Avrupa empresyonizmi yaşamış gibi aktarılır. Coğrafyanın kainat alımlamasıyla ilgili bir ayrımdır bu. 

ine tüm bunları yorumlarsak... 

Benim resmimi süreklilik-eşzamanlılık doğrultusunda, parga-bütün üzerinden değerlendirmekte fayda var. Aradığım, en 
sonunda da bütünsellikte karar kıldığım bir süreç bu; kendini gerçekleştirme süreci. Yani pentür bana hiçbir zaman uygun 
gelmedi. Halbuki bizden evvel Şeker Ahmet Paşa ve Halil Paşa'nın yaptığı pentürle ilgilenmeme rağmen, ben tuvale yağli boya koymak konusunda kendimi çok ehliyetli bulamadım. 
Cumhuriyet ile birlikte resmi ideoloji tarafindan yapılan resmin. 
elemanları da bana çok uygun gelmedi. Hep geriye bakıp okumalar olmadan, yeni bir resmin yapılamayacağını dü; . 
Divan edebiyatı ve Osmanlı'daki minyatür; 16. yüzyılda Nakkaş 
Osman'ın Kanuni Sultan Süleyman için hazırladığı “Hünername, Ili, Ahmet döneminde Nakkaş Levni'nin hazırladığı 'Surname! ve bu süreçte yaşanan değişimler daha çok ilgimi çekti. 
Ben 1972'de resim yapmaya başladım; o yüzden bu kültürel 
mirası, geleneği unutamam. Bahsettiğim dönemin hakim algısı olan 'modernizm'i de önemli bulmadım; nitekim de haklı 
çıktım. Biliyorsunuz 1980'lerde bu akım, yaratanları tarafından 
eleştirilmeye başlandı. Postmodernizm de bu eleştiriden başka 
bir şey değildir. Ancak biz modernizme katkıda bulunmadığımız gibi postmodernizme de hiç katkıda bulunmadık. 
Bu dönemde sizin çalışmalarınız nasıl de; 

90'lı yıllara girilmeden evvel etrafta birtakım arayışlar vardı. 
O zamanki eğilim dışavurumcuydu, ben de ona yakın, birtakım 
figürler yapmama rağmen daha çok statiğe giden şeyler yaka- 


irisi de sürel 


ik ve eş 


SANAT 


GÜNCEL VE, 
ULAŞILABİLİR 


10 YILDIR BÖLGE VE DÜNYA ÇAĞDAŞ SANATININ EN İYİ 


ÖRNEKLERİNİ İZLE 
5 GALERİYİ MERC 


ALTINA ALDIK. 


YAZI FULYA BARAN 


ve 28 şehir ve 24 ülkede 


790 sanatçıya ev sahipli 
Bi yapan Cİ, bu yıl da öne çıka 


seşkisinin yanı sıra ilk kez gerçekleşti- 


Collectors' 


iyaretçilerini karşılıyor. Bu sene, 19 
ülkeden galeri ve 450 sanatçının yer aldığı Contemporary İstanbul'un 11. edisyonuna yakından bakmak i 


in Londra, Basel, 


Amsterdam ve İstanbul'dan katılan 5 gale 


Galeri Licht Feld, Basel/İsviçre 
Modern ve çağdaş sanatın resim, hey 


i, enstalasyon, perfor- 


ns ve video sanatı gibi ardaki örneklerini Basel'de 


izl 


iyle buluşturan G: eld,bu sene de Contemporary 
İstanbul katılımcılarından. Sergiledikleri sanatçılardan 1964, Zü 
rih doğumlu MARCK''ın, tüm dünyada 60'ın üzerinde koleksi 
yonda eserl 


co çalışmalarıyla biliniyor. Galerinin 


kadınların çıkış aradığı v 
atçısı 1988, K, doğumlu KRİ 
Tareketli portre seri 
anların gizli ğa anlarını izly 


orniy 


en genç 
le utanç, fet 


resyon ve 


sunuyor. Gale 


çayır ye pe Markus Klinko. Beyonce, Brimey 
Spears, Christina Aguilera gibi ünlülerin portre fotoğraflarını çeken Klinko'nun daha önce hiç sergilenmemiş David Bowie 2001 


CONTEMPORARY İSTANBUL'A KATILAN 


ar nesne etkilerinin de görüldüğü heykeltraş Pawel 


Form 


Licht 


st (Batıdan Batıya) adlı çalışması sergileniyor. 


in en eski sanatçısı olan 1939, Basel doğumlu Carlo Aloö'nin genç ruhlu resimlerinin yanı sıra Licht Feld'in 
aynı zamanda kurucusu olan Fredy Hadorn'un, büyük dolandırıcalık skandalının başaktörü Mr. Madoff'u konu etti 
da yer alıyor. 


Kaı 


Karavil Contemporary 


alışması 


il Contemporary, Londra/İngiltere 


Londra'nın Fitzrovia bölgesinde temsil ettiği genç, uluslararası 


sene fuara 3 


tçıları 
Süler Ateş, İhsan Oturmak ve Bubi 


nıtan bir platform. Bu 


ile katılıyor. La 
d 
Güler Ateş'in 2015 yılında Eton College 
lar, fuarda izleyiciyle buluşuyor. Victor 


ayan ve Royal Academy of Arts'ta 


veren 1977 doğumlu fotoğraf, video ve performans sanatçısı 


Albert Müz: 


davet edilen ilk kadın sanatçı olarak 
Contemporary İstanbul'da 1987, Di 


1 Louis Vuitton'da misafir sanatçı programına katılmış 
ve Louis Vuitton'un koleksiyonuna matçı, Karavil 
Contemporary'nin fuarda temsil edeceği bir diğer sanatçı ise 
1965, İstanbul doğumlu Bubi. Londra Sothebys' 
sergilenen ve satılan sanatçının fuarda yepy 


miş bir 


çalışmaları 


yer alıyor. 


SANAT 


Akıncı, Amsterdam/Hollanda 
terdam'da yer alan Galeri Akıncı, 1988'de kuruldu- 


Hundan bu ya 


atçıları ulusla 


genç 


amacıyla sergiler düzenlemeye devam edi; 


ası platforma taşımak 


Galeri bu yıl Con- 


temporary İstanbul'a Persijn Broersen&Margit Lukâc: 


kika uzunluğundaki *Estabtishing Eden adlı video çalışmasıyla 
katılıyor. Broersen&Lukücs'in odaklandığı oluşum anı'nda, bir 


manzaranın yeniden tanımlanarak filmin başaktörüne dönü; 


ne 


Avatar ve Yüzüklerin 


sine tanıklık ediyoruz. Establishing Edi 


Efendisi! gibi gişe rekorları kıran filmlerden aşina olduğumuz 


Yeni Zelanda'nın doğasını fotoğraflıyor ve bu karelerle hiç el 


değmemiş ve hep yeşil kalan yeni bir 'cennet' kuruyor. Dağların 
ve ormanların sinematik benlikleriyle mevcudiyet buldukları bu 
karelerde kurgu, gerçekliğin ötesine geçiyor. Broersen&Lukâcs, 


Yeni Zelanda'nın vahşi bölgelerinde yakaladıkları manzara fotoğ- 


raflarıyla bölgenin doğasını bir kez daha ele geçiriyorlar. Kamera 


hareketiyle birbirine bağlanan parçalar, kesintisiz bir oluşum anı 
yaratıyor ve 'cennet'i hem gerçeklikler serisi hem de kolayca bir 


araya geldiği gibi dağılma ihtimali olan bir illüzyon olarak ta- 


nımlıyor, E den, 2016 Uluslararası Rotterdam Film 


rablishing 


Festivali'nde Tiger Awards'a da aday gösterildi. 
Art On İstanbul, Türkiye 


2011'de kurulan Art On İstanbul, geçtiğimiz mart ayında te 


şındığı Şişhanetdeki mekanında sergilerin yanı sıra atölye, seminer, 


performans gibi yan etkinliklerle izleyici kitlesini genişletmeye devam ediyor. Contemporary İstanbul kapsamında oluşturduğu geniş 


ide, aynı atölyeyi an Özk 


aylaşan Ahmet Çerkez ve E 


ran'ın ortak çalışması olan *Metabolit' serisine eklenen 'KER' ilk 
defa izleniyor. Olgu Ülkenciler'in “Memleketimden İnsan Man- 


zaraları" serisi, bireylerin maskeyi andıran portrelerinden oluşuyor. 


Olcay Kuş, toplum ve medyadan beslenen, jest ve beden dil 


eril hakimiyeti üzerine yoğunlaştığı çalışmalarıyla yer alıyor. Ev 


Sungur, büyük boyut tuval üzerine yağlı boya uygulayarak oluştur- 


n ve renk 


duğu özgün kompozisyonlarındaki zaman, mekan, b 
ahengi ile tarihi, mimariyi, heykeli ve resmi özdeşleştirerek medeniyeti resmediyor. Galerinin en eski sanatçılarından Hüseyin Aksoylu, dijital ilüstrasyonları anımsatan eserlerinde, insanların bilgi 


birikimleriyle yarattıkları anlamları, objeler ve kurgulanmış 
zaralar üzerinden nasıl deneyimlediklerini sorguluyor. Onur Mansız, daha önce sergilenmemiş, hiperrealist, tun 
portre çalışmalarıyla izleyi 


al üzerine yağlı boya 


ileri yeniden bir duygu yoğunluğuna sü- 


rüklüyor. Ege Kanar ise C'da, manzaraları konu aldığı siyah-beyaz 


fotoğraf çalışmalarıyla yer alıyor. Çalışmaları deneysel medya ve 


g 
Eden, 2016, Full 
HD film, 10 min. 
Galeri Akıncı. 


©Fotoğraf PH.GI.vanROOlJ 


Markus Klinko, 


Smooth, 
2001/2002, 
alümünyum üzerine 
preslenmiş kağıt. 
Lieht Feld Galeri. 


nlülerin portre 
fotoğraflarını çeken Markus 
Klinke'nun daha önce hiç 
sergilenmemiş David Bovrie 
2001 Fotoğrafı ilk kez CI'da 
izleyicilerle buluşuyor. 


jitl sanat üzerine yoğunlaşan Ozan Türkkan'ın, dış uyarılara tepki 


vererek kendi 'dinamik' davranış biçimini geliştiren interaktif ens- 


yonu “Fractal Memory" de sergilenenler arasında, Erdal İnci, 


gücün bir simgesi olan tarihi anıtın 3 boyutlu dijital model anlatımı 


olan “Topkapı Sarayı" çalışmasıyla katılıyor. Galerinin kuruluşun- 


dan bu yana temsil ettiği Sencer Vardarman'ın Wounded Ground" 


serisi kapsamında açık madenler ve kirlettikleri alanlar, 'güzelleş- 


tirilmiş' soyut resim estetiğindeki kolajlar olarak sergileniyor. Art 
On Istanbul sanatçı ekibine yeni katılan Nilhan Sesalan ise Cl'da, 
şiirsel bir üslupla yorumladığı, taştan yontarak ortaya çıkardığı en 
yeni soyut lirik eseriyle yer alıyor. 

Galeri Zilberman, İstanbul/Türkiye 

Hem Türkiye'den çağdaş sanatçıları uluslararası alanda des: 
eklemek hem de yabancı sanatçıları yerli sanat çevresine tanıt 
mak amacıyla 2008'de kurulan Galeri Zilberman, bu sene de 
Contemporary İstanbul'da yerini alıyor. 1949, İstanbul doğumlu 
Azade Köker'in çalışı 


müzakere edildiğini gi 


larında, doğ 


nın kültürel bir yapı olarak 


üyoruz. Fotoğraf görüntüsüyle insan algısı arasındaki yapısal benzerlikleri inceleyen Ahmet Elhan, zaman, 


ve mekanın ideolojik yapısını çözümlüyor. Şükran Moral, kadı 


toplumdaki yerini sorguluyor ve özellikle kadına ve marjinalle 
rilen alt kültürlere karşı şiddete odaklanıyor. Walid Siti'yi; değişen 
sosyopolitik gerçeklik içinde kolektif hafiza, kültürel kimlik ve kişi 


sel deneyimlere yoğunlaştığı çalışmalarıyla izliyoruz. Özellikle son 


yıllarda maneviyatın önemli bir rol oynadığı işleriyle Aisha Khalid, 


daha soyut bir yöne kayıyor. Burçak Bingöl'ün çalışmaları, emek 
odaklı üretim biçimiyle kopyalama, iz sürme ve yeniden yapılan: 
dırma yöntemiyle, süsleme ve dekorasyon kavramlarına analitik 
bir açıdan yaklaşıyor. Eşref Yıldırım'ın işleri, toplumsal ve siyasi 


güç odakları 


işaret eden medya temsillerinden ve toplumu şe- 


killendiren sosyal tabulardan yola çıkıyor. Fiziksel yakınlaş 


başlattığı etkileşim, Guido Casaretto 
b 


derinliklerine iniyor. Gülin 


un çalışmalarında kullandığı 


deri, toprak ve epoksi malzeme ile çokboyutlu duyumsallığın 


x Topdemir'in resimleri, bilinçal 
ının derinliklerine inerek insan doğasının karanlık tarafını öykülüyor. Heba Y. Amin, araştırma odaklı projelerinde şehir ve teknoloji konularını inceliyor. Sanatsal müdahalelerini, ülkenin tarihi 


ve güncel gündemi hakkında anlatılar, semboller ve söylemler kul- 


ak 
karşımıza çıkıyor. Selçuk Artut, çalışmalarında dijital teknolojiler 


lana atsal bir icracı olarak 


pan Extramücadele, politik ve s: 


ve ses mimarlığının imkanları hakkında f 
z 
tah olarak mecranın sonsuz olanaklarını araştırıyor. 9 


mep Kayan 


foroğrafları, betimleme ve pci 
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ienalin Pritzker ödüllü Şilili küratörü 
Alejandro Aravena'nın belirlediği tema 
olan “Reporting From The Front (Cepheden Bildirim), global sorunları ele 
alan yeni projelere ve fikirlere odaklanılması için 14 anahtar kelimeyle sınırlandarılmış: Kirlilik, çöp, doğal kaynaklar, 
toplum, ik, ayırımcılık, hayat kalitesi, varoşlar, konut, sürdürelebilirlik, göç, tabii afet, iletişim ve trafik, Toplam 37 resmi 
katılımcı ülkenin sergilediği eserler arasında; Renzo Piano, Tadao 
Ando, David Chipperfield, Herzog&cde Meuron, Rem Koolhaas, 
Norman Foster gibi tanınmış mimarlar ve ekiplerinin çalışmaları 
da yer alıyor. Temaları bire bir konu edinen işler arasında Finlandiya, Norveç ve İsveç'i temsil eden Nordik pavyonda, herkesin 
okuması ve yanına alması için yerleştirilmiş broşürlerde, bu ülkelerdeki; karbon ayak izini sıfira indirgeyen doğal malzemelerin 
kullanıldığı, ekolojik fonksiyonlu, doğaya dönük, sosyal hizmette 
sınıf farkı gözetmeyen yapıların proje bilgilerini bulabiliyorsunuz. 
Bu pavyonda, bienalin açılış günleri boyunca Avrupa'yı etkisi altana alan göç dalgası ve onun etik ve felsefi boyutları ile ilgili seminerler düzenlendi. Etkinliklerde, göçmenlere ev sahipliği yapan 
ülkelerin hoşgörü sınırları, misafirperverliğin derecesinin belirlenmesi gibi görüşler; kuzey ülkelerinin eşitlik ve tolerans inançları 
üzerinden ele alındı. 

15. Bienal'de sık rastlanan göç teması, Giardinideki Alman 
pavyonunda yazı ve grafikler kullanılarak yakın tarih verileri üzerinden gösteriliyor. Almanya'nın 20. yüzyıldan bu yana yabancı 
işçilere ve ilticacılara açık bir ülke olarak maruz kaldığı farklı kültür, yapılaşma ve faliyetleri kapsayan Almanca, Türkçe, Arapça ve 
Uzak Doğu dillerinde basılı kitap ve kartpostal gibi satın alınabilecek eşyalar, sergiyi tamamlayan öğelerden. Ziyaretçilere ücretsiz ayran dağıtılan pavyonda Almanya, “Making Heimat, Arrival 
Country yani bir nevi göç merkezi olarak lanse edilirken, yaşanan 
kültür karmaşası ve göçmenlerce yerleşik kuralların çiğnenmesi 
gibi sorunlar duvarlarda asılı yazılarda ayrıntılı olarak belirtilmek- 
te.“Tolerating semi-legal practices can make sense (Yarı kanuni işlere katlanmak mantıklı olabilir.) söylemi, büyük puntolu oluşuyla 
dikkat çekiyor. Yasaların yabancılarca nasıl delindiğini anlatan bir 
başka yazı ise Alman halkının göçmenlere bakışını açıklar mahiyette. Alman orta sınıfının ve zenginleşen yabancıların, çevreyle 
entegre olamayan göçmenlerin çoğunlukta olduğu bölgelerde yaşamak istemediğini belirten bir yazının yanında duran Almanya 
haritasının üzerinde, göç alan şehirlerde Alman pasaportu olan 
veya olmadan yaşayan yabancıların sayıları yüzdelerle açıklan- 


makta, Sonuç olarak sayısal verilerle soğuk bir izlenim bırakan bu 
sergiye tepki olarak ayranı içmeden ayrılırken üzerinde domates, 
biber tarzı sebze resminin basılı olduğu Kölndeki Ankara Market 
ibareli bir bez torbayı diğer farklı örnekler arasından seçip satın 
aldım. Reklamın kötüsü yoktur dedikleri bu olsa gerek! 

Giardini'deki Amerika Birleşik Devletleri pavyonunda yine 
göç ve göçmenlerle ilgili tema ele alınırken, Obama yönetiminin 
verdiği kararla ABD'ye alınacak göçmen sayısının artırılması üzerine kurgulanan ve Amerikan Eğitim ve Ki 
dan desteklenen sergi, yeni federal projeyi gözler önüne sermekte, 
Detroit, Michigan'a dokuz sene içinde 68 bin göçmen yerleştirilmesi programı ile ilgili konut ve sosyal alan teklifini içer 
projeleri, Zago Mimarlık tarafindan maketler halinde sunulmuş. 
1940'lı yıllardan itibaren Meksikalı göçmenlerin otomobil sanayisinde çalışmak üzere yerleştiği Detroitte, Mexicantown'da bir 
arada yaşayan ve sosyal alanları olmayan yabancılara uygulanan 
ayrımcı yerleşim şartlarının aksine, yeni göçmenlere sunulacak 
alanlar, onların entegrasyonunu sağlayacak şekilde çağdaş bir anlayışla planlanmış, 

Türkiye bienale, küratörleri Feride Çiçekoğlu, Mehmet Kütükçüoğlu ve Ertuğ Uçar olan “Darzani: İki Tersane, Bir Vasıta" 
isimli bir gemi enstalasyon ile katılmakta. Vasıta'olarak adlandırılan eser; İstanbul'un eski tersanesinde bulunmuş ahşap kalıplar, 
atılmış mobilya ve tekne parçalarından oluşan 30 metre uzunluğunda, kalyon ile kadırga arası rengarenk bir gemi modeli, İki 
şehrin tarih boyunca Akdeniz üzerinden işleyen ilişkilerini yansıtan ve yeni bir bağın müjdecisi olarak sunulan hibrit geminin adı, 
İtalyanca 'bastardo'dan uyarlanmış; “Bastarda' Arapça 'darat-sina 
(Sinai yer)' kelimesinden türemiş iki kelime olan “tersane' ve İtalyanca 'arsenale' gibi melez bir dile işaret ediyor. “Darzanâ' kelimesi 
de aynı kökten gelme; Akdeniz'i çevreleyen ülkelerin denizcileri, 
tüccarları, seyyah ve savaşçıları arasında, yüzyıllar boyunca oluşan. 
derleme Frenk terimlerine gönderme yapmakta. Medeniyetler 
arasındaki ilişkileri ve su üzerinde belirsizleşen sınır kavramını, 
bir gemi modeli ve kelime türevleri ile belirginleştiren bu sergi 
için hazırlanan kitabın adı da “Darzanâ', Bülent Erkmen'in görsel tasarımını üstlendiği sergi ve kitaptaki yazılar, Namık Erkal ve 
Vera Costantini'ye ait; Yapı Kredi Yayınları tarafından İngilizce 
ve Türkçe basılmış. Venedik Bienali'nin sona ermesiyle Türkiye'ye 
geri getirilecek olan geminin, yapımı süren İstanbul'daki tersane 
müzesinde sergilenmesi planlanıyor. İngiliz pavyonunda, British. 
Council'in desteklediği 'Home Economics (Ev Ekonomisi)'isimli 
sergi, bienal küratörü Aravena'nın “Cepheden Bildirim? temasına 
paralel olarak, İngiliz mimarisinin ön cephesi olan 'ev konseptini 


BİENAL 


Zi 
B: 
P 
içeren sergisi de bulunuyor; 
27 Kasım'a kadar açık, 


işlemekte. Tanınmış mimar, tasarımcı ve eleştirmenlerin yazıla- 


rını ve sergi fotoğraflarını içeren Home Economics isimli 150 


adresinden satış alının ev yaşamında oluşan değişiklikler konu edilerek ziyaretçilere farklı iç mekanlar sunulma) 


a, Saat, gün, ay, yıl ve on yıllar şeklinde beş ayrı 
e uyarlanmış bu modülleri gezerken İngilizlerin 
insanların çağdaş 
gereksinimlerini airbnb gibi konseptlerle minimalize edildiğini, ev değerinin yatırımdan ziyade pratik kullanım aracı olarak 
tanımlandığını, nesilleri barındırma amaçlı uzun vadeli yaşam 


saman dilimi: 


kalesi olarak görülen ev olgusunun değişimini, 


tarzını gösteren tasarımları izliyorsunuz. Çağdaş konut örneklerini barındıran Japon pavyonunda da on adet proje sergilenmekte. 
“Nexus of People'isimli sergi, Japonya'da 11. Dünya 
Savaşı sonrası ortaya çıkan çekirdek aileler için yapılmış konutlarda ve 1980'lerden sonra inşa edilen 
ufak stüdyolarda oturanların sosyalleşemedikleri 
aşadıkları psikolojik ve fiziksel rahatsızlıkları 
ortadan kaldırmak amaçlı tasarımlar içeriyor. Or- 


tak kullanıma açık sosyal alanlara yer veren ev projeleri, komşuluk, arkadaşlık gibi ilişkilere olanak 
sağlayarak bireylerin karşılaşmasını sağlıyor ve 
şantılarına bir yenilik katmayı hedefliyor. 
lerin depreme dayanıklı ve ekolojik dengeyi kollayan, eski modülleri koruyarak sile tarihine sahip çıkan tarzdaki restorasyonu da 
gösterilen projeler arasında, sürdürülebilirlik temasına değiniyor. 
Giardinitdeki Avustralya pavyonunda, binadan içeri girildi; 

siyaretçileri bir sürpriz bekliyor; içeride kocaman bir yüzme hayaklarını suya sokup dinlenenler, kenarında 
in Aborijin üretimi, Anerle-aneme” isimli şezlonga ya- 


ki ev- 


vuzu var, Mekanı; 


bu sergi 


yılıp yorgunluk atanlar, serinleyenler ve bu gerçekçi enstalasyolamayanlara has şaşkın bakışlarla duranlar dolduruyor. Bir 
dinlenme yeri olarak tasarlanan havuz kenarının belirli noktalarında, sporcudan müzisyene 8 Avustralyalının anlattığı su ve havuz konulu hikayeler duyulmakta, Belli sayıda kişinin içeri alındığı pavyondaki havuz; Avustralya'nın havuz mimarisine verdiği 


m 


önemi, yaşam kültürünü, su sporlarındaki uluslararası gururunu, 
çocukluk hatıralarını, toplum ve bireysel alanların kesişmesini ve 
aynı zamanda ırkçı geçmişini ve sosyal eşitsizlikleri akla getiren 
ortak faktör. Ülkenin havuzları sadece yüzme amaçlı değil, t0plumun sosyal ve politik hayatına yaptığı katkı ile de bilinmekte. 


Aborjinlerin insan hakları gösterileri 1965'te, yerlilerin belediye 
havuzuna girmesinin yasak olduğu Morce havuzunda başlamış 
ve yayılmış. Dağıtılan broşürden öğrendiğimiz üzere 1950'lerde 
tüm kıtada yüzlerce açık halk havuzu inşa edilmiş. 70'li yıllardan 
sonra kullanımları azaldığı için bir kısmı özelleştirilmiş; çoğu, 
bakım gerektirdiğinden yıkılmış. Son yıllarda, bunların geri kazaalması için yürütülen çoğu nostalji temalı kampanyalar çoğalmış 
ve halka açık havuzlar tekrar kullanıma girmiş. Giardinideki ana 
pavyonda, küratörün 
sarımlar arasında; Afrikaidan, kullanılmış araba lastiklerinin geri 
dönüşümle sandalet haline getirilmesi, kirpi dikenleriyle deriye 
ilaç zerk edilmesi; İspanya'dan, çöp alanlarının yeşertilmesi; Sri 
Lanka'dan, lağvedilen ordu birliklerinin inşaat işlerinde çalıştı” 


global sorunlara çare üreten ta- 


rılması gibi projeler sergileniyor. Bu pavyon ayrıca; ilkeleri Ağaç 
gibi bir bina, orman gibi bir şehir' olan Hamburglu Cradle to 
Cradle tasarım konseptinin projesiyle kendi kendine oksijen 


yapan ve havayı temizleyen akıllı binalar inşa edilmesi; düşük 
fiyatlı geleceğin konutları için çamur kullanılması ve bu uygulamanın yaygınlaştırlması; ekonomik ve dayanıklı, kolay yetişen 


bambunun kullanımının teşviki; enerji tasarrufu sağlayan geridönüşümlü yapı malzemelerinin kullanılması gibi pek çok projeye 
ev sahipliği yapıyor. Bienal için tasarlanan özel projeler arasında bulunan, Victoria ve Albert Müzesi ile Venedik Bienali'nin 
işbirliğiyle düzenlenen kültür varlıklarının korunması ile ilgili 
“Project of the Applied Arts Pavilion, çok ilginç tezleri karşılaştarıyor. Dünyamızda koruma altındaki eserlerin veya bölgelerin 
restorasyonunda kullanılan yöntemlerin (tamir, kopyalama, yeni 
üretim gibi) algılanma sorunları, otantisite olgusunun kayboluşu, 
başarıl veya başarısız renovasyonun etkileri, bu tür konularla ilgili uluslararası normların gerekliliği gibi başlıklar, bilimsel ve etik 


açılardan incelenmekte. o 
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' Arda Erdik” 
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Tribal Worldwide İstanbul Kreatif Direktörü 
Arda Erdik, şehirlerin ruhunu objektifiyle okuyor. 


TUĞBA DÜLGER ÖZÖĞRETMEN 


NEW YORK BENİM İÇİN “dünyanın en büyük insan müzesi”, 
Parklarında, restoranlarında, festivallerinde durup insanları seyretmeyi en 
sevdiğim şehir. 

NEW ORLEANSİ French Ouarterdaki her evde birer hafta yaşayarak 
ömrümü tamamlayabilirim. 

.GALAPAGOS ADALARI dünya üzerinde gördüğüm en enteresan yer, 
Darwin'in evrim teorisini neden burada bulduğunu anlıyorsun. 

SANKİ BAZI ŞEHİRLERİN, bütün şehrin estetiğinden sorumlu kreatif 
direktörü varmış gibi. Lon. 
.CANNES DÜNYANIN GERİ KALANI İÇİN film, biz rekl 


ıcılık festivali şehri, Paranın satın alabileceği ve alamay 


a da bu şehirden biri 


amcılar 


buluştuğu yer, 
BREZİLYA'NIN EN BÜYÜK İKİNCİ KENTİ Rio de Janciro, 
Si Paolo ile birlikte Amazon Orn 
SOFYA, iş sebebiyle 3- 


da gördüğüm e 


1 South by Southwest (SXSW) sebebiyle görme şansını 
yakaladığım, kovboy yerine hipster'ların at koşturduğu Teksas şehri 


YÜRÜYEREK KEŞFEDEMEDİĞİM şehirleri sevemiy 
eles da onlardan biri. Havuzlu evinde yaşayıp ekmek almı 


um. Los 


p piramitler yapıp, bin yılar 
“2012 yılında kıyamet 


kopacak” dedikleri antik şehir. Bu güzel şehri ziyaret edebilmemiz için 


öncesinden birçok astronomik veriyi hesaplayı 


İÇİNDEN SU GEÇEN her şehir güzel. Amsterdam daha da g 
BUDAPEŞTE Türkçede "long weekend tatil demekmiş! 
HOLBOK, Karayipler'de bir Meksika adası. Hayatımın en huzurlu bir 
ayını geçirdiğim yer olabilir. Her karesi adeta bir bilgisayar masaüstü resmi. 
HİNDİSTAN yavaştan kendini sevdiremedi bana. Belki de 
yerin Rishikesh olmasındandır. Daha uzun kalmak 
ama bir hafta bile olmadan arkama bakmadan kaçtım. © 


ilk gördüğüm 


in planlayıp gitmiştim 
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Cafe: Vali.Konağ es işantaş DI 
Mağaza: Nispetiye Caddesi, No:36 veni Er Kn TR T:490 (212) 270 5666 


TE facebook.com/lartduchocolat (gğ)instagram.com/lartduchocolat www.I-artduchocolat.com 
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E n iyi otel Test Dream'a katılan 5 şanslı çift ş 


Yatsan | Tempur konforunu 


ko n fo FU n U deneyimlemeye, Avrupa'nın 


en lüks otellerine gidiyor! 
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2017 trier veya 0105201731 052017 arasında Yalan tralından 

iman Amsterdam Sehipl havalimanı istanbul Atatürk havalmanı olmak 

ektir Tale, kimileri (Mu Cüzdanı veya yabancı uyruklu ie geçerli 

olduklarına işin lan yapıldığı Garetenin asl birlikte başvurmalı. İkramiyeye konu olan eşya 

ve/veya hizmetin bedel içinde bulunan KOV“ÖTV gb vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler aile tarafndan ödenir 18 yaşından küçükler kampanyaya kalamaz. 
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Yatsan Mağazacılık Satış Pazarlama Dağıt ve Tic Aş( Yatsan) tarafndan Mi Piyango İdaresi Genet Mdürüğü'nn V 
arihler arasında düzenlenmektedir. Kampanya tarihleri rasında Türkiye genelindeki Yatsan Tempur ürünlerinin tanı 
posta doğum tarh ilgilerini kayıt edenlere kampanyaya kalma hakkı ve adet çekiliş hak 

belirlenecek tah aralığında, Amsterdam şehrinde 4 gön, 3 gece, 5 yıldır br teke, çi kşilk oda 
üzere gidiş dönüş, ekonomi sn uçak bileti kramiysi (e bir ikramiyenin konaklama ve uçak bil 
pasapor) ve kazandılar ikramiyenin kendilerine isabet etiğine di kendilerine ulaşan tebligat evrakı veya tl 
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